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San Lorenzo - Velp 

Een paar weken geleden mocht ik met een aantal andere pastoraal werkenden 
uit ons bisdom een bezoek brengen aan het oude Kapucijnenklooster in Velp. 
Sinds het begin van het jaar heeft zich hier weer een nieuwe gemeenschap 
gevestigd, een zogenaamde San Lorenzo gemeenschap.  Het is een poging - op 
meerdere plekken ter wereld - om de Kapucijnenorde met een internationale 
gemeenschap op bijzondere plekken opnieuw te vestigen. Het Emmausklooster 
in Velp dat dateert uit 1645 is zo’n betekenisvolle plaats en met een zestal 
Kapucijnen uit 5 verschillende landen heeft er een authentieke inspirerende en 
vitale gemeenschap haar intrek genomen. De communiteit staat onder leiding 
van broeder Christophorus Goedereis, die bij de ontmoeting van pastoraal 
werkenden onlangs onze gastheer was. Hij heeft ons meegenomen in de 
totstandkoming van deze gemeenschap, waarbij ik verrassend veel parallellen 
hoorde in het opbouwen van een nieuwe parochie.  

“Zorg voor de oude broeders en kijk of er nog een nieuw begin mogelijk is”, 
hoe toepasselijk geldt dat ook voor de meeste parochies in ons land. Ook als 
parochie Johannes XXIII is dat ons uitgangspunt. We hebben oog en aandacht 
voor al die mensen, die in de afgelopen decennia de kerk in deze streek hebben 
gemaakt en gevormd. In Beuningen en Weurt, waar we nog kunnen vieren, maar 
ook in Ewijk en Winssen waar de kerk aan de eredienst onttrokken is. 
Persoonlijk wil ik ook daar graag met mensen kennismaken, hoewel ik merk dat 
dat lastiger is omdat de oude plek van samenkomst gesloten is. Daarnaast willen 
we kijken of er een nieuw begin voor onze parochie mogelijk is en met het 
familiepastoraat waar u elders in dit parochieblad meer over leest gaan we daar 
mee aan de slag.  

Broeder Christophorus noemde een aantal punten, die specifiek zijn voor de 
kerkelijk situatie in ons land. Als buitenlander - hij komt uit Duitsland - zie je 
dat misschien nog wel beter. Nederland is een sterk geseculariseerd land. 
Jarenlang waren de katholieken in ons land achtergesteld. Er zijn periodes 
geweest dat we ons geloof niet naar buiten toe mochten uitdragen. Zo las ik dat 
in deze contreien rond 1700 de kelders van het kasteel Doddendaal in Ewijk 
dienstdeden als schuilkerk. Wat later kregen de katholieken steeds meer vrijheid 
en met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 kwam er een 
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enorme katholieke emancipatie opgang. Alles kreeg een katholieke identiteit: 
katholiek onderwijs, katholieke verenigingen, katholieke omroep, veel 
processies en bedevaarten en bijna dagelijks naar de mis. Bovendien werd 
Nederland het land met de meeste missionarissen ter wereld. Vandaar dat we 
dat de tijd van het Rijke Roomsche leven noemen. Misschien goed om te 
beseffen, dat dat niet de normale situatie was.  

Na het Tweede Vaticaans Concilie ging het net zo hard de andere kant op. We 
liepen voorop bij de secularisatie, waar we nu de voltooiing van ondervinden.  
Dit neemt niet weg - zo schrijven onderzoekers - dat de religieuze honger is 
gebleven oude kloosters zijn in trek en we hebben misschien wel het hoogste 
aantal zinzoekers. Ook bij onze pastorie melden zich jonge mensen met een 
dergelijke vraag. 

Een ander punt waar broeder Christophorus aandacht voor vroeg zijn de 
missionarissen, die onze kerk komen ondersteunen. Zo vormen in de 
Christoffelparochie van West Maas en Waal, pastoor Titus Amalraj Santhanam 
en kapelaan Ramesh Chinta - beide uit India - het pastorale team. De hele 
vluchtelingendiscussie maakt het voor deze missionarissen niet altijd 
gemakkelijk. Ontmoeting met andere culturen kan ons echter helpen de schat 
van onze eigen cultuur opnieuw te ontdekken, maar zeker ook de rariteiten uit 
onze cultuur te relativeren. In Nederland zijn we kritisch op de kerk van Rome 
met het pausbezoek van Johannes Paulus II in mei 1985 als dieptepunt.  Er leek 
niets goeds te kunnen komen uit Rome, wij wisten het beter! Zo gaf broeder 
Christophorus het voorbeeld dat als je in het bestuur van het Nederlandse 
provincialaat wilde komen het een nadeel was als je in Rome gestudeerd had, 
terwijl bijvoorbeeld voor de Poolse provincie zelfs een portier, die jarenlang in 
Rome had gezeten, om die reden een goede kandidaat werd voor het provinciale 
bestuur aldaar.  

Als bezoeker van verschillende wereldjongerdagen overal ter wereld en studie- 
en ontmoetingsdagen in Rome heb ik ervaren hoe rijk de ontmoeting met de 
wereldkerk je kan maken. Het is fijn te merken dat de kerk elders ter wereld 
vitaal is en groeit. Het helpt om anders naar je eigen situatie te kijken. Dat geldt 
overigens ook voor ontmoetingen binnen ons eigen bisdom, zoals die ook in 

onze parochie plaatsvinden. Deze bijeenkomsten maken ons wijzer, zonder 
daarbij slaafs aan te nemen wat van hogerhand wordt gedicteerd. 

Een laatste punt waar deze nieuwe communiteit in Velp een voorbeeld in wil 
zijn is in het gemeenschapsleven. Dit betekent in eerste instantie dat we tijd 
nemen voor elkaar en gastvrij zijn. Misschien is dat wel de belangrijkste vorm 
van prediking is: ons geloof in alle eenvoud voorleven. Ik ben daarom blij dat 
ik naast familiepastoraat ook de taak van diaconie onder mijn hoede heb 
gekregen. Diaconie, de dienst aan mensen uit liefde voor God, is de beste manier 
om te laten zien wat het betekent om christen te zijn en waardoor anderen voor 
onze kerk willen kiezen. Diaconie is je samen met anderen inzetten voor je 
naaste, los van afkomst en identiteit. Ik hoop dat we ook daar als parochie 
stappen in mogen zetten, want dat is voorwaarde voor een nieuw begin. 

Rudy de Kruijf, pastoraal coördinator.  
 

We vieren op zondag 

Iedere zaterdagavond ging ik vroeger als kind met mijn ouders en broer naar de 
kerk. Het was geen vraag, het hoorde erbij, je wist niet beter. Ik denk dat heel 
veel 50+ers deze traditie nog kunnen herinneren. Na het Tweede Vaticaanse 
Concilie werd de mogelijkheid geboden om ook op zaterdagavond de 
zondagsplicht te vervullen. Daarvan werd door vele mensen dankbaar gebruik 
gemaakt. Op zondag kon je uitslapen, vroeg op pad gaan, of naar de sportclub 
voor je wekelijkse competitiewedstijd, op zaterdagavond ging je met je gezin 
naar de kerk en keek je daarna samen TV.  

Ook in onze parochie hebben we jarenlang deze mogelijkheid gehad. Ik las dat 
in Ewijk en Winssen de vieringen wisselend op zaterdagavond waren en ook in 
Beuningen kon je op dat moment terecht. Sinds eind 2022 is in verband met de 
hoge energiekosten en de geringe belangstelling de zaterdagavondviering in 
bepaalde maanden geschrapt. Op dit moment is er nog van april t/m juni en van 
sept t/m okt een viering op zaterdagavond. De belangstelling is echter minimaal 
en afnemend. De afgelopen maanden kwamen er gemiddeld tussen de 10 en 15 
personen naar de kerk. Om die reden hebben we besloten om na de 
zomervakantie deze viering te laten vervallen. We vieren voortaan dus enkel op 
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zondag zowel in Weurt als Beuningen. Bijzondere vieringen zoals de Paaswake 
blijven natuurlijk wel staan op zaterdagavond.  
De betekenis van de zondag als rustdag is in de loop der jaren veranderd. Ook 
op zondag kun je boodschappen doen, kan er in de tuin worden gewerkt en 
spreken kinderen met elkaar af. We hopen echter dat deze zondag – met oude 
woorden – als Dag des Heren blijft bestaan. Onze protestantse broeders en 
zusters geven ons daarin het goede voorbeeld. De zondag zal waarschijnlijk niet 
de betekenis krijgen die het vroeger had, maar hopelijk wordt het wel een dag, 
waarin mensen bewust de keuze maken om tot rust te komen, de week 
overwegen en inspiratie en kracht opdoen voor de nieuwe week, zoals in het 
scheppingsverhaal: “God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want 
op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht.” 
(Gen. 2,3) Een dag ook, waarop de (geloofs)gemeenschap elkaar ontmoet. En 
mochten er in de toekomst redenen zijn om weer op zaterdag te gaan vieren, 
zullen we zeker niet nalaten om dat te doen.   

Namens de pastoraatsgroep 
Rudy de Kruijf, pastoraal coördinator. 

 

Eerste Communie & Vormsel 2026, op weg met familiepastoraat 

Zoals u misschien gemerkt heeft is er dit jaar geen Eerste Communie- en 
Vormselviering in onze parochie geweest. Vormselvieringen worden sinds 
enige tijd om het jaar worden gehouden, maar geen Eerste Communieviering is 
toch wel heel bijzonder.   

Een kleine 50 jaar geleden werd de Eerste Communievoorbereiding nog op 
school gehouden en was je een uitzondering als je de communie niet deed, nu 
ben je uitzondering als je je aanmeldt voor de Eerste Communie. Tijden 
veranderen, mensen maken andere keuzes. Reden voor ons als parochie om het 
roer om te gooien en andere keuzes te maken. Na de zomervakantie gaan we 
starten met familiepastoraat. Dit zijn bijeenkomsten voor kinderen én ouders. 
Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kinderen in woorden en daden. Zij 
leven voor wat zij belangrijk vinden, ook het geloof kan daarbij horen. Vandaar 
dat zij de belangrijkste personen zijn bij de geloofsopvoeding van hun kinderen. 
In uitzonderlijke gevallen kunnen ook anderen deze rol overnemen, zoals 

grootouders of peetouders. Deze laatste hebben het immers ook expliciet bij de 
doop van hun petekind beloofd.  

Bij het familiepastoraat willen we ontdekken wat het geloof ons te vertellen 
heeft, vieren we in de kerk met de hele gemeenschap en ontmoeten we elkaar 
na afloop onder het genot van iets lekkers. Daarnaast zullen er bij de grote 
feesten van ons geloof, Kerstmis, Pasen en Pinksteren, familievieringen 
gehouden worden, zodat gezinnen zich thuis kunnen voelen. Ook na deze 
vieringen zal er altijd ruimte voor ontmoeting zijn. De Eerste Communie- en 
Vormselvoorbereiding zal aan het familiepastoraat gekoppeld worden.  
We mogen blijven leren, wat betekent dat familiepastoraat doorlopend is. 
Jaarlijks komen er een 6-tal thema’s aan bod, die we in verschillende groepen 
met ouders en kinderen in diverse leeftijdscategorieën gaan bespreken. We 
kiezen ervoor om dit op zondagochtend te doen. Dat wordt opnieuw de dag 
waarop we als kerk samenkomen. Om 9 uur starten we met de bijeenkomsten. 
Voor ouders staan we een uurtje stil rondom een (geloofs)thema. Hiermee 
verdiepen we onszelf en krijgen mede hierdoor handvatten om dit thema met de 
kinderen te bespreken. Om 10 uur sluiten we aan bij de viering van de parochie.  

Kinderen leren op andere manieren. Met behulp van afwisselende werkvormen 
zullen we proberen de thema’s bij het kind te laten leven. Afhankelijk van het 
aantal kijken we hoeveel leeftijdsgroepen we nodig hebben. Zij zullen na de 
preek bij de viering aansluiten. De voorganger zal de kinderen welkom heten 
en het thema ook bij de andere mensen ter sprake brengen, zodat ook zij 
geïnspireerd kunnen raken. Na de vieringen zal er drinken met iets lekkers zijn 
om elkaar te ontmoeten en zo een nieuwe gemeenschap op te bouwen. 
We denken dat we in een 20-tal thema’s de belangrijkste zaken uit ons geloof 
kunnen bespreken. Natuurlijk hebben we zelf wel ideeën, maar we zouden het 
mooi vinden om samen met u deze thema’s vast te stellen. Op dinsdagavond 8 
juli hebben we daarvoor in het Koetshuis een brainstormbijeenkomst 
gepland. We beginnen om half 8. Voel u welkom om met ons mee te denken. 
Wat is voor u belangrijk als het gaat om kerk en geloof? Wat zou u de 
toekomstige generaties willen meegeven? Welke Bijbelverhalen mogen zeker 
niet ontbreken? We hebben al een aantal leden van koren en werkgroepen die 
zullen komen, maar iedere inbreng kan van waarde zijn. 
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Na zo’n bijeenkomst op zondag van het familiepastoraat zullen we in de week 
daaropvolgend het thema ook met andere geïnteresseerden bespreken. Zo 
blijven we samen met de hele parochie op weggaan. 
Zoals hierboven aangegeven maken deze bijeenkomsten ook onderdeel uit van 
respectievelijk de Eerste Communie- en Vormselvoorbereiding. Daar waar het 
kind de leeftijd heeft of eraan toe is, kan zij aansluiten bij een extra bijeenkomst 
voor Communicanten of Vormelingen. Natuurlijk zit er net als voorheen ook 
een oefenmoment bij, zodat de vieringen goed verlopen.  
Familiepastoraat is er voor gezinnen, kinderen en ouders, en komt jaarlijks 
terug. Voor nieuwelingen zal er een instapbijeenkomst komen, waarin de kern 
van ons geloof wordt besproken. Daarna kan men aan de themabijeenkomsten 
deelnemen. Deze bijeenkomst is tevens ook bedoeld voor ouders, die hun eerste 
kind laten dopen en voor hen die voor de kerk willen trouwen.  
Laat even weten als u 8 juli bij de brainstormbijeenkomst wilt aansluiten, dan 
weten wij op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. 
Mocht u vragen hebben of een reactie willen geven, dan hoor ik dat graag. Op 
dinsdagochtend en vrijdag de hele dag ben ik meestal op de pastorie in 
Beuningen aanwezig. U kunt natuurlijk ook bellen (06-22949234) of mailen 
(rudydekruijf@johannesxxiii.nl).  

We gaan weer bouwen in de parochie. We hebben er zin in. 
Namens de Pastoraatsgroep 
Rudy de Kruijf, pastoraal coördinator. 

 
Muziekliefhebbers, opgelet! 

Mocht u op donderdag 31 juli nog in den lande zijn, of anderszins in de buurt, 
dan bent u van harte uitgenodigd in de Corneliuskerk voor een prachtig concert 
van het beroemde, uit Duitslands afkomstige kamerkoor TASK. 
Het kamerkoor TASK (Thüringischer Akademischer Singkreis) werd in 1969 
opgericht door Wolfgang Unger, die het koor in de daaropvolgende bijna 30 jaar 
vormde tot een hechte club als vaste waarde in het Oost-Duitse muziekleven - 
voornamelijk tussen Berlijn, Leipzig en Dresden.  
Het ensemble bestaat uit ervaren en streng geselecteerde amateurs en enkele 
professionele zangers, veelal afkomstig uit de wereldberoemde koorscholen 

zoals het Dresdner Kreuzchor, de Regensburger Domspatzen en het Thomaner-
chor Leipzig. Het koor komt een zestal weekenden per jaar bij elkaar voor 
repetities en concerten, en elke zomer wordt op een andere plek in Duitsland en 
daarbuiten tijdens een tien dagen durende zomerreis het programma van het 
afgelopen seizoen afgesloten, en een programma voor het nieuwe seizoen 
voorbereid, waarbij in een reeks concerten op locatie de transformatie van het 
oude naar het nieuwe repertoire plaatsvindt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het koor is daarnaast regelmatig te gast op grote festivals als de MDR 
Musiksommer, het Bachfest Leipzig, het Bachfest der Neuen Bachgesellschaft, 
het Festival Europäische Kirchenmusik en de Bach-woche Ansbach, en ook in 
grote zalen als de Elbphilharmonie Hamburg. Een tiental CD’s zijn opgenomen 
met werken doorheen de muziekgeschiedenis. 

De artistieke leiding van het koor ligt sinds 2008 in de handen van Jörg 
Genslein, die ook lid is van het vermaarde RIAS Kammerchor in Berlijn. 
Uitvoerige informatie over het koor en haar geschiedenis vindt u op 
www.kammerchortask.de  

Waar? Corneliuskerk Beuningen 
Wanneer? Donderdag 31 juli 2025 
Hoe laat? 19.30 uur 

De entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld. 
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De eucharistieviering op zondag 3 augustus in de Corneliuskerk (10.00 uur) 
wordt door kamerkoor TASK verzorgd.  
Ook hiervoor geldt: van harte welkom! 

We hopen u met velen te mogen begroeten. 
Met hartelijke groet, Pastor Ruud Roefs 

 
Een avontuurlijke Praotcast 
Aflevering 17. Koen Hol Afferden 

Op dinsdag 1 juli is aflevering 17 van De Maos en 
Waolse Praotcast online gegaan. Een ongeluk en 
een video over de Wim Hof methode zorgden voor 
een zelfgekozen ommekeer in zijn leven. Tijdens 
een fietstocht ging Koen doelgericht op zoek naar 
zijn eigen grenzen. Waar de meeste mensen een 
reis goed voorbereiden, startte Koen in 2023 met 
vier boterhammen, 50 euro en een Marktplaatsfiets 
onvoorbereid een reis naar Lissabon. De reden 
voor de fietstocht was om moeilijke situaties en angsten aan te gaan en daarin 
jezelf te leren, tóch positief en sterk te blijven. ‘t Moes nie te mèkkeluk worre.’ 
Makkelijk werd het zeker niet. 'Aes ge tusse de ore opgift daen gift oe lichaam 
‘t ok op.’ De reis heeft hem veel gebracht. Het niet uitgegeven en ingelijste 
briefje van vijftig euro neemt Koen mee naar lezingen om anderen te inspireren. 
Taolkenner Henk van Elk vertelt wetenswaardigheden over ‘de Nije Weg’. 
Rinie van Haren houdt met het gedicht ‘Trui-j’ een pleidooi om niemand te 
veroordelen op zijn uiterlijk.  
Deze en alle voorgaande afleveringen zijn te beluisteren - aes gè tèd hèt - via 
Spotify, SoundCloud en op de website van ‘De Maos en Waolse Proatcast’: 
https://maos-en-waolse-praotcast.jimdosite.com 
  

Hartelijk dank aan iedereen die dit jaar al heeft 
bijgedragen. Dankzij u kunnen wij een plek van 
ontmoeting, verdieping en inspiratie zijn én blijven! 
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw 
bijdrage over te maken, dan nodigen we u van harte 
uit om dit alsnog te doen. 
Wist u dat uw gift aan Kerkbalans deels aftrekbaar is 
voor de belasting? Voor informatie kunt u terecht bij 

het secretariaat van de parochie of op www.belastingdienst.nl. 

U kunt uw bijdrage (bij voorkeur) overmaken via de bank naar R.K. Par. H. 
Johannes XXIII o.v.v. ‘Kerkbalans 2025’ of de envelop afgeven bij het 
secretariaat Dorpssingel 2 in Beuningen. 

Elke geloofsgemeenschap heeft een eigen bankrekeningnummer: 

Beuningen NL87RABO0107208903 
Ewijk  NL31RABO0114902399 
Weurt  NL14RABO0119410877 
Winssen NL66RABO0158005368 

U kunt de QR-code scannen om de kerkbijdrage te betalen. 
Gebruik de camera App op uw telefoon. 

Voor informatie kunt u ook terecht op de website 
www.johannesxxiii.nl  of via e-mail: info@johannesxxiii.nl . 

Opbrengst van de actie Kerkbalans 

Kerkbijdragen 2025 2024 
Januari t/m februari € 40.547 € 43.696 
Januari t/m april € 47.760 € 50.514 
Januari t/m mei € 50.417 € 52.955 

 

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII 
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Herengymnastiek zoekt nieuwe deelnemers  
in Beuningen en Weurt 

Ben je 55 jaar of ouder en wil je op een leuke manier in beweging blijven? Sluit 
je aan bij onze gezellige herengymnastiekgroepen! Onder begeleiding van 
gediplomeerd docent Roland Spaan sporten we elke week in de Tinnegieter 
(Beuningen) en de Kloosterhof (Weurt). De les bestaat uit warming-up, 
gymnastiek, cooling-down én een aangepast potje volleybal – veilig en leuk 
voor iedereen, ook als je weinig ervaring hebt of een beperking. 

Kom gerust een keer meedoen: Woensdag 19.00 uur – Tinnegieter, Beuningen 
Vrijdag 11.15 uur – Kloosterhof, Weurt 

Blijf fit, blijf in beweging – samen is leuker! Naast deze lessen bieden we ook 
yoga, dans en stoelgym aan. Gratis proefles via Stichting Perspectief: info@stg-
perspectief.nl of 024-6750939. 
Meer info via https://stg-perspectief.nl/dienst/sport-en-bewegen-55/ 

 

Dopelingen: 

Junior Fortier 
Liza van Avezaath 

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van: 

 overlijdensdatum leeftijd 
Beuningen 
Annie Reuvers - Lelivelt 22-05-2025 89 jaar 
Toon Kersten 23-06-2025 84 jaar 

 
Dat zij mogen rusten in Gods vrede 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 
 
 
 
 

 

Dorpsboomgaard ’t Groene Hart  

Dorpsboomgaard ’t Groene Hart Winssen is een klassiek voorbeeld van een 
oude boomgaard bij een kerk. In de boomgaard zie je de historie van de 
fruitteelt. Zo zijn er nog hoogstammen maar ook half- en laagstammen. 
Stichting Dorpsboomgaard Het Groene Hart Winssen heeft als doel het 
behouden en onderhouden van deze historische boomgaard bij de Sint-Antonius 
van Paduakerk. 

Eind 2015 zijn vrijwilligers gestart met een “grootonderhoud ronde” om het 
achterstallige onderhoud weg te werken. Tegenwoordig richten we ons met 
name op het verfraaien en gezond(er) maken en houden van de boomgaard. De 
vrijwilligers van deze boomgaard verzorgen klein onderhoud gedurende de 
zomer zoals wieden van onkruid bij de meidoornhagen een maaien van het gras. 
Het snoeien van de fruitbomen in de winter en het aanplanten van nieuwe 
bomen in de herfst. 

Het werk in de boomgaard ligt nooit stil en er is eigenlijk altijd wel wat te doen. 
Onze werkzaamheden vinden plaats in een gezellige ongedwongen sfeer. 
Gedurende het hele jaar zijn vrijwilligers aan het werk op de zaterdagochtend 
van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

Bent u graag buiten bezig en wilt u ons komen helpen met onze 
werkzaamheden, kom dan gerust een keer een kijkje nemen op zaterdagochtend. 
Om 10.30 uur is de koffie klaar. Hebt u interesse dan kunt u ook contact 
opnemen met onze voorzitter: Joep Gerrits 0614266361 of met onze 
penningmeester: Theo Cobussen 0623362536. 

Meer informatie over ons werk vindt u op: www.hetgroenehartwinssen.nl
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datum "feest" tijd pastor "koor" tijd pastor "koor"

zo 6 jul 10:00 Openluchtviering muziekkoepel Winssen
gezamenlijke pastores

koor en samenzang o.l.v. 
Arnold Tromp

zo 13 juli 15e zondag door 
het jaar 10:00 pastoor Ruud Roefs samenzang 10:00 em. pastoor Jan de Waal samenzang

zo 20 juli 16e zondag door 
het jaar 10:00 Woord- en Communieviering

leden werkgroep
Antoinette van der Meer en 

Nico Adriaens 10:00 pastoor Ruud Roefs samenzang

wo 23 juli Seniorenviering 15.30 pastoor Ruud Roefs Marieke, Hennie en Mayk

zo 27 juli 17e zondag door 
het jaar 10:00 em. pastoor Harry van Dooren Jacques en Antoinette van 

der Meer 10:00 em. pastoor Jan van de Waal samenzang

do 31 juli 19.:30 concert kamerkoor Task

zo 3 aug 18e zondag door 
het jaar 10:00 pastoor Ruud Roefs kamerkoor Task 10:00 em. pastoor Jan van de Waal samenzang

zo 10 aug 19e zondag door 
het jaar 10:00 pastoor Ruud Roefs samenzang 10:00 Woord- en Communieviering samenzang

vr 15 aug Maria ten 
Hemelopneming 19:00 pastores Ruud Roefs en Jan de Waal Andreaskoor

zo 17 aug 20e zondag door 
het jaar 10:00

Woord- en Communieviering
leden werkgroep André Haverkort 10:00 pastoor Ruud Roefs samenzang

zo 24 aug 21e zondag door 
het jaar 10:00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch Gemengd Koor 10:00 em. pastoor Ton van Balveren samenzang

wo 27 aug Seniorenviering 15.30 pastoor Ruud Roefs Marieke, Hennie en Mayk

zo 31 aug 22e zondag door 
het jaar 10:00 em. pastoor Ton van Balveren samenzang 10:00 em. pastoor Jan van de Waal samenzang

14e zondag door 
het jaar

De weekendvieringen in de Corneliuskerk kunt u volgen via een livestream van kerkdienstgemist.nl op de website www.johannesxxiii.nl

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

           Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie/ thee te drinken.
           Winssen 6 juli, Beuningen: 27 juli en 31 augustus, Weurt: 20 juli, 3, 15 en 17 augustus.

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Cornelius
Beuningen
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Actiedag muziekkoepel Winssen 

Renovatie muziekkoepel Winssen van start: hulp blijft welkom! De renovatie 
en uitbreiding van de muziekkoepel in Winssen gaat officieel van start! Dankzij 
een toegezegde subsidie van maar liefst € 235.000 kunnen we dit bijzondere 
monument behoeden voor verder verval, herstellen in de oorspronkelijke staat 
én uitbreiden met een aanbouw voorzien van water en elektriciteit. Een 
belangrijke stap om de koepel ook in de toekomst als ontmoetingsplek voor 
muziek, cultuur en gemeenschap te behouden. 

 
De werkzaamheden starten begin september en als alles volgens planning 
verloopt, is de vernieuwde muziekkoepel tegen het einde van dit kalenderjaar 
klaar voor gebruik. 

Extra steun nodig voor aankleding buitenruimte 
Hoewel we al veel hebben bereikt, zijn we er nog niet helemaal. Voor de 
aankleding van de buitenruimte – denk aan bestrating, groenvoorziening en 
sfeer – zoeken we nog aanvullende financiering. Gelukkig hebben diverse 
bedrijven uit de regio al hun steun toegezegd, in de vorm van donaties, 
materialen of hulp bij de uitvoering. 

Actiedag op zondag 17 augustus 
Om het laatste stukje financiering rond te krijgen, organiseren we op 
zondagmiddag 17 augustus een feestelijke actiedag op het koepelterrein. Een 
middag vol muziek, gezelligheid en activiteiten voor jong en oud. De opbrengst 
komt volledig ten goede aan de afronding van het project. 

Meer informatie over de plannen, de voortgang én de actiedag vindt u op onze 
website: www.muziekkoepelwinssen.nl 

Samen maken we de muziekkoepel weer toekomstbestendig! 

 

AI 

Artificial Intelligence, oftewel Kunstmatige Intelligentie is de volgende loot aan 
de boom van de voortschrijdende digitalisering. Het begint me allemaal een 
beetje te veel te worden. Ik merk dat ik af ga haken. 

Tijdens mijn studie werd ik geconfronteerd met een knoert van een computer in 
het wis- en natuurkundegebouw aan de Heyendaalseweg in Nijmegen. Leerde 
de eerste kneepjes van het programmeren, maar al snel gingen de 
ontwikkelingen sneller dan ik kon bijbenen. Aan het eind van mijn studie kwam 
net de PC (personal computer) in zwang, terwijl ik mijn afstudeerscriptie typte 
op een elektrische typmachine. Ik had geen tijd meer om de tekstverwerker, de 
zegen voor de mensheid, te leren kennen. Maar ik moest mee in de vaart der 
volkeren en kocht jaren later mijn eerste pc. Dat was het startsein voor mijn 
computergebruik en de mogelijkheden waren eindeloos. De ontwikkelingen 
gingen razendsnel, te snel voor mij. De digitalisering schreed voort. We hebben 
nu de mobiele telefoon, facebook, twitter (X), whatsapp, etc. En nu dan AI. 

Ik heb altijd summier gebruik gemaakt van deze mogelijkheden omdat ik naast 
de nodige aversie ook de bezwaren zag van deze ontwikkelingen. Criminelen 
kijken mee en slaan hun slag. Bovendien vind ik dat een geveinsde 
medemenselijkheid leidt tot een even gemakkelijke vriendenkring als tot een 
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massale ‘ontvriending’. Waar is het persoonlijke contact? Wie raakt het spoor 
niet bijster? Zijn we er op deze manier nog werkelijk voor elkaar? 

Begrijp me niet verkeerd. Ik gebruik ook de nieuwe mogelijkheden van deze 
digitalisering. Een stukje als dit fabriceer ik op mijn pc en zend ik daarna ook 
digitaal naar de redactie. Om het vervolgens te laten verspreiden onder de lezers 
van de Rondom Johannes, ook al blijft het vaak digitaal. Maar ik heb altijd nog 
het idee dat het stukje van mij is en dat ik een zekere authenticiteit heb. 

Maar nu hebben we dan AI, de nieuwste zegen voor de mensheid. Ik weet er 
eigenlijk te weinig van om een goed oordeel te kunnen vellen. Maar ik ben bang. 
Dat de digitalisering te ver doorgeschoten is. Dat ik langzaamaan word 
overgenomen door denkende computerprogramma’s, die geen mededogen meer 
hebben. Geen troost bieden. Niet geloven. Geen liefde kennen. Niet hopen. 
Laten we daarom proberen kritisch met AI om te gaan. 
 Theo Coenders 
 

 
Nijmegen Klinkt 

Op zondag 1 juni 2025 hebben we met KoMore weer mogen optreden tijdens 
Nijmegen Klinkt. Dit keer hebben we op de locatie Raadhuishof bij het 
oorlogsmonument De Schommel opgetreden. Tijdens ons miniconcert zijn door 
ons de volgende nummers uitgevoerd: Je staat niet alleen, Something inside so 
strong, Lean on me, There's a kind of hush, Count on me en I will follow him. 

Nijmegen Klinkt is een jaarlijks buitenmuziekfestival dat plaats vindt in de 
binnenstad in het hart van Nijmegen, de toegang is gratis. 
 

 
Foto: eigen foto KoMore 

Herinneringen 

Pa was achter in de tuin druk in de weer, hij was allemaal hokken aan het 
timmeren. Broertje en ik waren benieuwd wat er ging gebeuren. Pa vertelde dat 
we konijnen kregen voor later. We begrepen niet wat pa bedoelde maar we 

vonden het fijn dat er konijntjes kwamen. (Nu 
weet ik dat ze gehouden werden om op te eten net 
als in dat liedje Flappie). 

Het waren nog heel kleine beestjes, net weg van 
hun moeder. Broertje en ik stonden er met onze 
neus bovenop toen pa ze in de hokken deed. We 
mochten ze voeren en drinken geven. De 
volgende dag nam pa ons mee naar de dijk, onder 
aan de dijk stonden heel veel paardenbloemen. 
Wij moesten de bladeren plukken om aan de 
konijntjes te voeren zodat ze goed zouden groeien 
vertelde pa, en we moesten dat elke ochtend gaan 
doen. Dat scheelde natuurlijk heel veel voer. De 
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konijntjes kregen ook als aanvulling een bakje met voer waarvan ik vond dat 
het wel wat weg had van dat spul dat we aan de kippen gaven. Ook moest elke 
dag schoon water gegeven worden, het verschonen van de hokken zouden pa en 
ma voor hun rekening nemen.  

Nu ik op die tijd terugkijk weet ik dat het plukken van de paardenbloemensla 
en het houden van konijnen en kippen was omdat er thuis niet zo veel geld was. 
Iedereen bij ons in de buurt deed dat en had ook net als wij een klein tuintje 
waar groenten werd verbouwd. Kleding ging van kind op kind en vaak ook van 
familie naar familie. Dat was toen allemaal heel gewoon. 

 

Veel dank voor alle steun aan onze projecten in India  

Beste mensen, Dit voorjaar kregen wij, vrijwilligers van Stichting Amaidhi-
Hulp aan India de kans om acties te voeren voor twee van onze projecten in 
jullie parochie. We waarderen dit enorm en willen iedereen van harte bedanken! 
Op 5 en 6 april hebben we voorlichting gegeven over onze actie van de 600 
schooltassen met inhoud. 

Deze schooltassen worden uitgedeeld door onze partner Karunalaya, een 
opvangcentrum voor straatkinderen tevens wijkcentrum in Chennai, zuid-India. 
Voormalige zwerfkinderen, kinderen van dakloze families die op de stoep 
wonen en kinderen van arme vissers nemen die jaarlijks met veel plezier in 
ontvangst.  

 
Foto (Amaidhi): kinderarbeid, project SAVE Trust 

Het betekent dat deze kinderen ook naar school gaan wat anders niet het geval 
is. We voelen ons vereerd dat dit jaar voor het 25e jaar achtereen de Johannes 
xxiii Parochie ons project steunde! Bijzonder dat we hiervoor werden gehuldigd 
door de Contactraad! De mensen binnen de Parochie zijn erg betrokken en 
warm. Het is voor ons een voorrecht om jullie steun te ontvangen. 

Tijdens de collectes in de Andreaskerk en Corneliuskerk is €590,50 
bijeengebracht. Een groot bedrag geweldig! Zoals jullie weten steunt Wilde 
Ganzen dit project en krijgen alle donaties een 50% premie waardoor uw euro, 
€1,50 werd. De opbrengst van de kerkgangers maakt deel uit van de bijdrage 
van onze stichting Amaidhi die €3778,- bedroeg waar Wilde Ganzen €1889,- 
bijvoegde waardoor €5667,- beschikbaar werd. 

Op 20 april met Pasen kregen we gelegenheid aandacht te vragen voor ons 
tweede project: de bouw van een centrum voor 80 kinderen gered uit 
kinderarbeid en 4500 arme volwassenen. Dit zijn hele families die in de 
steengroeves en op de velden in district Guntur werken. Onze partner Social 
Action Value Education (SAVE) trust voert dit project uit en Wilde Ganzen 
ondersteunt de hele bouw met premies. 

 
Foto (Amaidhi): 600 schooltassen Karunalaya 

De kinderen krijgen hier overdag 3 maaltijden en de eerste scholing in het 
centrum en als hun leerprestaties verbeterd zijn, gaan ze naar een gewone 
school, ontvangen schoolspullen. Na school is er huiswerkbegeleiding en 
mogen ze spelen en hoeven niet meer te werken; ze kunnen eindelijk kind zijn. 
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Volwassenen nemen deel aan allerlei cursussen (tot nu toe in de buitenlucht); 
leren lezen en schrijven, EHBO, trainingen om een ander beroep uit te oefenen, 
krijgen bijv. ook naaimachines etc. Er zijn zelfhulpgroepen en microkrediet-
groepen voor vrouwen. 

De collecte bracht €450,- op en de verkoop van Indiase spulletjes na de viering 
€145,-. Beide opbrengsten kregen een 100% premie van Wilde Ganzen 
waardoor al uw donaties werden verdubbeld. Eveneens grote donaties waarvoor 
veel dank! 

Deze actie werd gevoerd tijdens de actieperiode van Wilde Ganzen, de Wilde 
Week. Uiteindelijk heeft onze stichting Amaidhi €16.371,- opgehaald. Hiervan 
werd €10.000,- verdubbeld door Wilde Ganzen via een 100% premie. Het 
overige bedrag (€6371,-) ontving een 50% premie. 

Dit betekent voor ons dat we alleen nog het geld voor de laatste 2 bouwfases 
van de 10 fases dienen te werven die Wilde Ganzen ook weer ondersteunt. 
Goed om te weten dat al uw giften voor 100% aan onze projecten besteed 
worden. Dat komt omdat alle kosten van overhead (kosten van de bank, p.r. 
reizen, administratie etc.) door onze eigen vrijwilligers/bestuursleden uit eigen 
privégelden betaald worden. Als u prijs stelt om verslagen of ander nieuws over 
onze projecten te ontvangen, neem a.u.b. contact met ons op: info@amaidhi.nl.  
Op onze website kunt u meer lezen: www.amaidhi.nl.  

Met hartelijke groet, 
Peter en Dilia, Corrie en Jan, Juus en Nathalie 

 
Foto (Amaidhi): kinderen activiteit in centrum SAVE Trust 

  

Terug- en vooruitblik van de jongerenwerkgroep 

Tussen alle andere ‘volwassen’ bijeenkomsten in de parochie door, zijn wij 
gezegend met een groepje enthousiaste jongeren die zich regelmatig melden om 
activiteiten te ondernemen in, met of voor de parochie. Inmiddels zijn er een 
aantal ‘vaste’ activiteiten en daarnaast worden steeds weer nieuwe initiatieven 
ontwikkelt.  

Afgelopen schooljaar zijn we begonnen met een tuinfeest, wat helaas door de 
vele neerslag een beetje in het water viel, maar dat mocht de pret niet drukken. 
In oktober bezocht een groepje het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Erg leuk 
was het assisteren bij de dienst voor Allerzielen. Net als vorig jaar werden 
voorafgaand aan de dienst de graven op het kerkhof met veel zorg voorzien van 
kaarsjes. Kerstmis betekende hulp bij de gezinsviering op kerstavond en enkele 
jongeren hebben samen met bewoners van Alde Steeg kerststukjes gemaakt. 
Vaste prik is het theaterweekend in januari, wat plaats vindt in de 
Ontmoetingskerk in Nijmegen. Voor het eerst hadden we dit jaar een groot 
project: op de zondag van de Lentefeesten werd de kerk respectvol omgetoverd 
tot een Escape Room. Het was erg leuk om dit met zo’n groep op te pakken en 
het werd een succes. Dat smaakt naar meer!  

Op 1e Pinksterdag hielpen enkelen bij de dienst en inmiddels zijn we alweer 
druk de activiteiten aan het plannen die na de zomervakantie plaats gaan vinden: 
De vaste waarden Alde Steeg, theaterweekend, Allerzielen en Kerstmis komen 
weer aan bod maar we zijn benieuwd wat er door de deelnemers komend jaar 
bedacht gaat worden als opvolger van de Escape Room. We houden u op de 
hoogte! Heeft u vragen over de werkgroep of de activiteiten? Stuur dan een mail 
naar: vormselwerkgroep@johannesxxiii.nl  
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Wederom een geslaagde Avondvierdaagse in Weurt! 

Op dinsdag 10 juni gingen zo’n 224 kinderen en volwassenen weer enthousiast 
op weg voor 4 dagen wandelen door Weurt en omstreken. De routes waren 
gepijld door enthousiaste vrijwilligers en de gecertificeerde verkeersregelaars 
stonden weer klaar om iedereen veilig over te zetten bij de drukke punten. Ook 
zij doen dit toch maar net zoals de mensen achter het startbureau die ook weer 
aangegeven hebben volgend jaar weer te komen. 

Ook niet te vergeten onze knippers die nauwgezet hun taak uitvoerden en goed 
in de gaten hielden of de wandelaars zich aan- en afgemeld hadden. Het mooie 
weer zorgde ervoor dat het terras na afloop ook goed bezet was met als sluitstuk 
de vrijdagavond. Er was zelfs een groep senioren die elke avond bij de 
Kloosterhof een tafel gereserveerd hadden en gezellig na de wandeling samen 
aan de Crodino met ijs gingen! De fanfare NAG van Weurt zorgde weer voor 
de muzikale omlijsting en daardoor werd de intocht extra feestelijk! 

Overdag was het de laatste dag voor de organisatie toch nog even spannend 
welke maatregelen er extra getroffen moesten worden i.v.m. de warmte. Routes 
werden ingekort en een extra waterpunt gauw ingezet. Al met al is alles prima 
gelukt en zelfs de EHBO hoefde maar 4 pleistertjes te plakken.  

Groep zeven van de basisschool 
“de Ruijter” was dit jaar met de 
meeste kinderen van hun groep 
de winnaar van de wisselbeker en 
zij hebben die op 20 juni onder 
luid gejuich in ontvangst 
genomen en gesmuld van het 
lekkere verdiende ijsje! 

 Foto: eigen foto groep 7 met wisselbeker 

Wij als organisatie bedanken iedereen die ons geholpen heeft op welke manier 
dan ook want zonder jullie lukt dit ons echt niet. Volgend jaar vieren we ons 
20-jarig jubileum en we gaan dit zeker een extra feestelijk tintje geven. 

Namens 50+ Vereniging Weurt 
Marian Reijnen 
Virginia Bartels 

 

Theo’s bankjes 

Theo's bankjes zijn onteerd. Wie dit heeft gedaan moet zich diep schamen! 
Twee jaar geleden hebben we bankjes geplaatst in de uiterwaarden van Weurt 
met gedichten ter nagedachtenis aan Theo Bartels. Theo was een bekende 
markante man die in heel Weurt en daarbuiten bekend was. Een geliefde man 
ook om zijn dienstbaarheid. 

Nu is er ontdekt dat deze plaquettes met een slijptol gedeeltelijk zijn 
weggehaald. Een schandelijke daad! Wij snappen er niets van dat zoiets kan 
gebeuren. Je moet het maar in je kop krijgen! Dit is respectloos. Zou diegene 
nou trots op zichzelf zijn en deze plaquettes tonen aan zijn/haar omgeving? Een 
oproep is hier op zijn plaats: Zet ze terug!! 

 
50+ Vereniging Weurt 
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De Parabel van de boze wijnbouwers: twee interpretaties 

In het vorige nummer van dit blad 
zijn ter vergelijking vier gelijke-
nissen of parabels weergegeven uit 
de evangelies van Marcus, Matteüs, 
Lucas en Thomas. Verschillen 
tussen de vier versies zijn het aantal 
uitgestuurde knechten naar de 
pachters, de mishandelingen van de 
knechten, de plaats waar de zoon 

van de eigenaar wordt gedood (in of buiten de wijngaard) en het optreden van 
de eigenaar van de wijngaard. Van alle versies is die van Thomas de kortste. 
Hoe deze parabel te interpreteren? 

Deze parabel heeft geleid tot uiteenlopende interpretaties. Hier volgen er twee. 
In de eerste interpretatie maakt men gebruik van de allegorie, dit wil zeggen dat 
iedere persoon of gebeurtenis in het verhaal voor iemand of iets anders staat. In 
het verhaal van Jezus over het verloren schaap bijvoorbeeld is het schaap geen 
schaap maar een zondaar die zich bekeert waardoor er vreugde is in de hemel. 
Het verhaal over de boze wijnbouwers volgens Marcus begint zo: ‘Een man 
legde een wijngaard aan en omheinde die’. Deze zin verwijst naar het Lied van 
de Wijngaard in hoofdstuk 5 van Jesaja. In dit lied staat: ‘Israël is de wijngaard 
van de Heer van de hemelse machten, de gekoesterde planten zijn de inwoners 
van Juda’. In het Oude Testament is Israël de wijngaard. Door Jesaja aan te 
halen is het duidelijk dat het verhaal gaat over de geschiedenis van God met 
Israël: De eigenaar van de wijngaard is God. God heeft Israël als Zijn volk 
uitgekozen. God is geduldig door regelmatig profeten te sturen. De 
wijnbouwers zijn de leiders van Israël, de hogepriesters en de Schriftgeleerden. 
Maar zij weigeren naar de profeten te luisteren en mishandelen of doden hen. 
God stuurt uiteindelijk Zijn zoon die door de boze wijnbouwers gedood wordt 
waarop God een oordeel uitspreekt om Israël te straffen. De landeigenaar ‘komt 
zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen’. Jezus 
verwijst naar zichzelf door te zeggen dat de steun die de bouwers afkeurden de 
hoeksteen is geworden. Tegenwoordig neemt men aan dat met de ‘anderen’ niet 
het hele volk van Israël wordt bedoeld, maar de toenmalige hogepriesters en 

farizeeën. Deze hebben goed door dat Jezus hen op het oog heeft. Na de Tweede 
Wereldoorlog is men voorzichtig geworden om Israël als geheel te noemen in 
verband met mogelijk antisemitisme. De ‘anderen’ aan wie de wijngaard 
gegeven wordt, zijn dan de leiders van het nieuwe Israël of de volgelingen van 
Jezus.  

Tegenwoordig stelt men bij de tweede interpretatie eerst de vraag: hoe 
waarschijnlijk is het dat het verhaal van Jezus op werkelijkheid berust? 
Hiervoor bestudeerde men de sociaal-economische en politieke verhoudingen 
op het platteland in de landen rond de Middellandse Zee (o. a. de 
pachtcontracten, de verhouding rijk en arm, het landbezit, de belastingdruk). 
Veel land werd door de Romeinen onteigend, waardoor landbouwgronden 
werden samengevoegd tot grote landerijen met wijnbouw als monocultuur ten 
koste van de kleinere familiebedrijven met hun tarwe, vijgen en olijven. De 
belastingen, opgelegd door de Romeinen, Herodus en de Tempel-elite waren 
hoog waardoor de schulden opliepen. Kleine landeigenaren werden pachters, 
pachters werden dagloners en dagloners werden bedelaars. Veel details in het 
verhaal van Jezus bleken te kloppen. Er was sprake van sociale onrust, 
conflicten en geweld tussen landeigenaren en pachters (Kloppenborg, 2006). 
Wat waarschijnlijk niet realistisch is, is de moord op de zoon om de wijngaard 
af te pakken, hiervoor was een rechtbank nodig. Dit motief ontbreekt bij 
Thomas. Verder probeerde men de oorspronkelijke vorm van de parabel te 
achterhalen. Dit leidde ertoe dan men de verwijzing naar Jesaja 5 en het 
fragment uit Psalm 118 (de hoeksteen) als latere toevoegingen beschouwden 
waardoor men uitkwam tot de kern van het verhaal zoals weergegeven in het 
Evangelie van Thomas (Logion 65). 

Door het verhaal van Jezus als realistisch te zien komt het accent op de eigenaar 
van de wijngaard (de landeigenaar) en de pachters te liggen. De landeigenaar 
wordt niet gezien als God. De knechten zijn geen profeten De wijngaard is de 
wijngaard en de wijnbouwers zijn de wijnbouwers. En de zoon is de zoon van 
de landeigenaar en niet Jezus. Het gaat om een tegenstelling tussen twee sociaal-
economische groepen. Aan de ene kant de landeigenaar behorend tot de 
vermogende elite, een vreemdeling die in het buitenland woont en in het bezit 
is van landbouwgronden die eens aan de Israëlieten toebehoorden (verloren 
door schuld of onteigening) en die de opbrengst van de wijngaard exporteert 
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naar het buitenland om zich te verrijken. Aan de andere kant de wijnbouwers 
die de grond mogen pachten maar er geen eigenaar van zijn, wat verlies van 
identiteit als Israëliet betekent. Zij zijn maatschappelijk gezien niet rijk en 
hebben geen macht en status. Dit leidde tot sociale conflicten en geweld. De 
verschijning van de zoon werd door de wijnbouwers gezien als teken dat de 
landeigenaar dood was en dat zij door de zoon als erfgenaam te doden in het 
(onwettelijke) bezit konden komen van de wijngaard. Niet alleen de 
wijnbouwers gebruikten geweld maar ook de landeigenaar zelf maakte zich 
schuldig aan geweld door de wijnbouwers te doden. Jezus vertelt het verhaal 
om de waarden van rijkdom, armoede, bezit en geweld ter discussie te stellen. 
Hij laat zien dat geweld niets oplost. Iedereen verliest: de landeigenaar 
(wijngaard, status, eer en de zoon) en de wijnbouwers (eer en status, de 
wijngaard, hun leven). Door de vraag te stellen: ‘Wat zou de landeigenaar doen 
na de moord op zijn zoon?’ wil Jezus dat de toehoorders met alternatieven 
komen voor de oplossing van geweld en doodslag. Als de landeigenaar van 
geweld zou hebben afgezien, zou hij zich bijvoorbeeld eervol hebben gedragen.  

In een aflevering van het programma ‘De wereld van de Chinezen’ dat de VPRO 
vorig jaar uitzond, zien we hetzelfde sociaaleconomische verschijnsel. Chinese 
landeigenaren kopen in het arme land Laos palmplantages op van arme klein 
boeren die zich in de schulden hebben gestoken. Leggen grote plantages waarbij 
de boeren zelf niet bij worden betrokken en exporteren de opbrengst van de 
plantages naar China (‘De nieuwe Zijderoute’). 

Foto: Pentekening Jan Luyken, 1703 
Simon Veenman 
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