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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar. 

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII  
Secretariaat:  Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271 
IBAN:   NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII 
Email:   info@Johannesxxiii.nl 
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur 
Bij een overlijden gelieve contact op te nemen met het secretariaat in 
Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website. 

Overige contacten: 
Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag) 

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913 
Misintenties Ewijk: via het secretariaat in Beuningen 
Misintenties Beuningen: via het secretariaat in Beuningen 
Misintenties Weurt: via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt 

Tel: 024-6776294 of via de Pastorie 

Redactieleden  

Winssen Gerry Schreven 
 Trudy Teunissen 
 Mark van Gaalen 
Ewijk Dien van Rens 
Beuningen Diana Fuchten 
Weurt Bernadette Faber 
 Paul Benschop 

 
Website: 

 
 
 
 
 
 

www.johannesxxiii.nl 
 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt 
in het weekend van 17 mei 2025. 

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), uiterlijk 1 mei 2025 naar: 
redactie@Johannesxxiii.nl 

of naar uw lokaal redactielid 
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We nemen de tijd. Veertig dagen op weg naar Pasen. 

In de supermarkt liggen de paaseitjes alweer in de schappen te lonken. Ze zijn 
daar hun tijd ver vooruit, zo lijkt het. Of het een teken is van groot geloof waag 
ik echter te betwijfelen. Of het moet geloof zijn in onze vierentwintig-uurs-
economie. De afgod van onze tijd. Die van consumeren tot we er – soms 
letterlijk – bij neervallen. Voor wie het niet mocht weten: vóórdat we Pasen 
vieren leven we eerst – een oeroude kerkelijke traditie – veertig dagen met de 
voet op het rempedaal. Kortom: welkom in de veertigdagentijd! 

Op 5 maart – Aswoensdag – is die veertigdagentijd begonnen. De veertig-
dagentijd is een tijd van bezinning en verstilling. Van inkeer en – als het goed 
is – enige soberheid. Een tijd ook van wat meer aandacht dan anders nog voor 
mensen in nood. En die zijn er genoeg. Ook in ons eigen welvarende Nederland. 
Laten we ook hen in deze dagen niet vergeten.  

De veertigdagentijd staat ook 
bekend als vastentijd. Veel 
christenen (maar niet alleen 
zij) vasten gedurende die tijd 
op de een of andere wijze: 
minder of geen alcohol en 
vlees, geen tussendoortjes en 
(een heel lastige voor de 
meesten van ons) even weg 

van alle social media – om maar enkele voorbeelden te geven. En het geld dat 
men daarmee weer bespaart, gaat dan vaak naar een of ander goed doel. Waarbij 
je dan ontdekt dat je er zelf geen boterham minder om eet …  

Vasten heeft iets van een training. Van een duurloop. Net zoals je in de sport-
school het jezelf kunstmatig een beetje lastig maakt, om zo je spieren te 
ontwikkelingen en je conditie te verbeteren. Zo is vasten een methode om jezelf 
geestelijk een beetje onder druk te zetten – om zo je geestelijke conditie te 
verbeteren. Bij vasten gaat het dus niet om spierkracht, maar om wilskracht. 
Door jezelf (meestal iets kleins) te ontzeggen train je je vermogen om door te 
zetten als het wat lastig wordt – en wat vaker ‘nee’ te zeggen. 
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Tijdens de veertigdagentijd maken we heel bewust pas op de plaats. Kiezen we 
voor momenten van rust en stilte. Het is een tijd van inkeer, bekering, 
ommekeer. We kijken in de spiegel die het Evangelie ons voorhoudt – en 
worden ons zo bewust van (ook) onze schaduwzijden – van de kronkelwegen 
die we soms gaan. Dat kan leiden tot het verlangen ons leven te her-ordenen, 
dat wil zeggen: opnieuw af te stemmen op de boodschap van het Evangelie, die 
een leidraad ten leven is.  

In de veertigdagentijd worden we uitgenodigd, onszelf af te vragen wat er 
werkelijk toe doet in het leven. Of ik beantwoord aan Gods roepstem. Of ik mijn 
talenten ten volle en op de juiste wijze gebruik? Doe ik waartoe ik geroepen 
word? Door Hem die in het boek Genesis de mens ter verantwoording roept met 
de woorden: ‘Mens, waar ben je ...?’ 

Doe je waartoe je geroepen 
bent? Waartoe JIJ geroepen 
bent? Of loop je gedachteloos 
in en met de grote meute mee? 
Het doet me denken aan 
woorden van de Italiaanse 
Carlo Acutis, een Italiaanse 
jongen – in 2006 op vijftien-
jarige leeftijd gestorven aan 
leukemie, en door paus 

Franciscus zaligverklaard in 2020: ‘Iedereen wordt geboren als een origineel, 
maar veel mensen sterven als fotokopieën. Laat dat niet met jou gebeuren!’ 
Toch iets om over na te denken, denk ik dan. 

Gelukkig ben je – hoe vaak klinkt dat niet door in Jezus’ woorden? – als je oog 
hebt voor wat werkelijk van belang is. Voor wat eeuwigheidswaarde heeft. Voor 
wat echt ten leven leidt. Dat deze veertigdagentijd ons moge inspireren om 
nieuwe, andere wegen te gaan. Méns, echt méns te zijn. In het spoor van Jezus. 
Door de woestijn van onze eigen tijd heen. Veertig dagen op weg naar Pasen. 
We krijgen de tijd. Laten we die tijd dan ook némen. Een goede en vruchtbare 
veertigdagentijd gewenst. 

Pastor Ruud Roefs 
 

Carlo Acutis (1991-2006) 

Pasen 2025Parochie H. Johannes XXIII 5

Tijdens de veertigdagentijd maken we heel bewust pas op de plaats. Kiezen we 
voor momenten van rust en stilte. Het is een tijd van inkeer, bekering, 
ommekeer. We kijken in de spiegel die het Evangelie ons voorhoudt – en 
worden ons zo bewust van (ook) onze schaduwzijden – van de kronkelwegen 
die we soms gaan. Dat kan leiden tot het verlangen ons leven te her-ordenen, 
dat wil zeggen: opnieuw af te stemmen op de boodschap van het Evangelie, die 
een leidraad ten leven is.  

In de veertigdagentijd worden we uitgenodigd, onszelf af te vragen wat er 
werkelijk toe doet in het leven. Of ik beantwoord aan Gods roepstem. Of ik mijn 
talenten ten volle en op de juiste wijze gebruik? Doe ik waartoe ik geroepen 
word? Door Hem die in het boek Genesis de mens ter verantwoording roept met 
de woorden: ‘Mens, waar ben je ...?’ 

Doe je waartoe je geroepen 
bent? Waartoe JIJ geroepen 
bent? Of loop je gedachteloos 
in en met de grote meute mee? 
Het doet me denken aan 
woorden van de Italiaanse 
Carlo Acutis, een Italiaanse 
jongen – in 2006 op vijftien-
jarige leeftijd gestorven aan 
leukemie, en door paus 

Franciscus zaligverklaard in 2020: ‘Iedereen wordt geboren als een origineel, 
maar veel mensen sterven als fotokopieën. Laat dat niet met jou gebeuren!’ 
Toch iets om over na te denken, denk ik dan. 

Gelukkig ben je – hoe vaak klinkt dat niet door in Jezus’ woorden? – als je oog 
hebt voor wat werkelijk van belang is. Voor wat eeuwigheidswaarde heeft. Voor 
wat echt ten leven leidt. Dat deze veertigdagentijd ons moge inspireren om 
nieuwe, andere wegen te gaan. Méns, echt méns te zijn. In het spoor van Jezus. 
Door de woestijn van onze eigen tijd heen. Veertig dagen op weg naar Pasen. 
We krijgen de tijd. Laten we die tijd dan ook némen. Een goede en vruchtbare 
veertigdagentijd gewenst. 

Pastor Ruud Roefs 
 

Carlo Acutis (1991-2006) 

Save the date…. 

 “Niet bang zijn, maar doen wat we kunnen, op de plek waar we geplaatst zijn 
en te beginnen met die ene naaste die voor ons staat.” (Titus Brandsma) 

Uitnodiging inspiratieavond caritas en diaconie in het bisdom ’s-Hertogenbosch 
Graag nodigen wij, het bisdom ’s-Hertogenbosch en het VKMO, u uit om een 
vervolg te geven aan de diaconale avonden van november 2024, om de kracht 
van de caritas en de diaconie verder handen en voeten te geven. Om voort te 
gaan op de weg zoals de heilige Titus Brandsma ons aanreikt: “zorg voor de ene 
die voor ons staat” 

Wat gaan we doen? 
Wij hopen om samen met u, zo mogelijk met iemand extra uit uw parochie, te 
praten over wat ons te doen staat, van elkaar te horen en te leren welke wegen 
wij kunnen gaan. Waar we samen leren hoe we mensen in hun kracht kunnen 
brengen. Een perspectief waar wij hulpvragers zo in hun kracht zetten dat zij 
medehelpers worden, of meer bijbels verwoord: dat deze mensen na het 
ontvangen van vis, zelf vissers worden en met ons aan mensen dienstbaar 
kunnen worden. Deze avond zal worden ingeleid door mensen die vanuit de 
caritas en diaconie zelf voorbeelden aan kunnen reiken waar zij “die ene die 
voor hen staat” niet in de kou hebben laten staan. Zij zullen voorbeelden delen 
hoe zij met anderen deze mensen weer in hun kracht hebben laten komen. 
Vervolgens zullen wij met elkaar in de werkvorm van een ‘sociaal café’ op zoek 
gaan naar wegen die we samen kunnen gaan. 

Waarom is uw komst van belang? 
In een tijd van grote onrust en onzekerheid, op wereldniveau, maar zeker ook 
op het niveau van bestaansrecht en bestaanszekerheid, is het van belang elkaar 
in het oog te hebben. Juist vanuit de caritas en diaconie ligt hier een taak in deze 
tijd om hier zichtbaar en bereikbaar aan te werken. Samen met priesters, 
diakens, vrijwilligers of wie dan ook die zich geraakt weten door de woorden 
van Titus Brandsma. Om degene die voor ons staat te leren kennen en met hem 
of haar het leven te delen, of zoals Paus Franciscus zo treffend zegt: "Caritas en 
diaconie zijn de liefdevolle handen van de Kerk, waarin Christus zelf aanwezig 
is.” 
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Wanneer en waar? 
De avonden worden gehouden op de 
volgende data: 
• 2 april regio Den Bosch 
• 9 april regio Eindhoven 
• 23 April regio Tilburg 

De exacte locatie volgt zeer binnenkort 

Meld u zich aan! 
U kunt zich alvast aanmelden voor een avond. Dit doet u door een bericht te 
sturen aan aanmeldingen@bisdomdenbosch.nl o.v.v. diaconale avond regio 
(naar uw keus). Met hartelijke groet, Jeroen Goosen (Bisdom van ’s-
Hertogenbosch) en Carlien Geelkerken (VKMO) 
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Onze Contactraad 

In het verleden hadden alle geloofsgemeenschappen hun eigen contactraad die 
zich bezig hield met het wel en wee van de vrijwilligers in verschillende 
werkgroepen in en om de kerk. Sinds de fusie zijn een aantal werkgroepen 
samengevoegd en is er ook overgestapt naar één Contactraad voor de hele 
parochie H. Johannes XXIII. We worden benoemd door het bestuur en 
vervullen de functie gedurende maximaal tweemaal vier jaar.  

Wie zijn wij: 
Arno Spin: geloofsgemeenschap Ewijk 
Kim Hoogboom: geloofsgemeenschap Weurt 
Annie van der Loop: geloofsgemeenschap Beuningen 
Vacant: geloofsgemeenschap Winssen  

Onze taak is ondersteuning bieden en coördineren van de praktische gang van 
zaken die primair betrekking hebben op alles wat te maken heeft met de 
dagelijkse zorg in en rondom de kerk en pastorieën. Denk hierbij aan 
organiseren van het vrijwilligerswerk: ervoor zorgen dat de diverse 
werkgroepen kunnen functioneren en samenwerken, duidelijkheid over de taken 
en waar nodig werkgroepen met elkaar in contact brengen. Bijhouden van 
jubilea, organiseren van bijeenkomsten zoals de koffiezondagen en open deur 
en bijeenkomsten in de pastorieën en Koetshuis. Ons advies/instemming wordt 
gevraagd voor bredere vraagstukken die spelen in de parochie. We geven mede 
uitvoering aan besluiten van pastoraatsgroep en parochiebestuur. 
Representatie van de geloofsgemeenschap en haar belangen behartigen naar 
buiten toe. (o.a. collega Protestante kerk, Vrijwilligersorganisatie en Gemeente 
Beuningen). Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze geloofs-
gemeenschap open, betrokken en uitnodigend blijft naar iedereen, dichtbij en 
verder weg. 

Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën. Ook nieuwe vrijwilligers voor de 
diverse werkgroepen, open deur en koffieclub heten wij van harte welkom. 
Bereikbaar via ons eigen mailadres: beuningen@johannesxxiii.nl of telefonisch 
via het secretariaat: tel: 024-6771271. U wordt dan in contact gebracht met de 
betreffende persoon. Kim Hoogboom is bereikbaar via de pastorie in Weurt. 

Hartelijke groet, Arno, Kim, Annie 
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Batenburg in De Maos en Waolse Praotcast 

Aflevering 13. Piet de Weijert. Vanaf zaterdag 
1 maart is aflevering 13 van De Maos en Waolse 
Praotcast online. Het is zeker geen aflevering vol 
ongeluk, integendeel. Aan het woord is de actieve 
Batenburger Piet de Weijert, zoon van ‘Théke de 
Koning’. Piet is geboren in Boven-Leeuwen in een 
gezin met zeven kinderen en woont al bijna 40 jaar 
in het historische stadje Batenburg (“staedje, dae 

blijve we zegge, ok ael hangt het waepen sinds de fusie in Wijchen, ’t blèf vaen 
ons”). Als klein menneke liep hij weg van de kleuterschool naar huis om zijn 
ome Gert te helpen. Vanuit de eerste klas moest Piet vanwege TBC in het gezin, 
samen met de andere kinderen één jaar intern naar Dekkerswald.  

In zijn werkzame leven is Piet na een aantal jaren als elektricien gewerkt te 
hebben, op de vrachtwagen gekomen… van bier tot in de olie! Dat wil hij graag 
volhouden tot aan zijn pensioen. Piet kan nauwelijks ‘nee’ zeggen én zeer 
moeilijk stilzitten. Deze ‘gaven’ zorgen ervoor dat menige vereniging een 
beroep op Piet heeft gedaan: de zorgcoöperatie, de voetbal- en biljartclub, 
dweilorkest ’t Kum goed, de toneelvereniging én natuurlijk de carnavals-
vereniging. Piet is eerst 28 jaar voorzitter geweest van de Stadspompers en 
bekleedt na een ‘sabbatical’ van 10 jaar deze functie opnieuw. Tweemaal heeft 
hij als Prins Carnaval de scepter gezwaaid over de Pompestad. Daarnaast treedt 
Piet op met de zanggroep ‘De Heikrekels’ en vormt hij samen met zijn 
kameraad, het duo ‘Has en Peer’. Tijdens de pronkzitting nemen zij op ludieke 
wijze de Batenburgse roddels van het afgelopen jaar onder de loep. Deze 
spraakzame Batenburger houdt van de gezelligheid rondom de Maas, waar hij 
ook graag in goed gezelschap met zijn eigen bootje vaart. 

Henk van Elk vertelt een grappig verhaal over de Deester onderwijzer Tijssen, 
die vroeger met de tram naar Nijmegen wilde reizen. Hierbij komen de woorden 
‘striemelen’ en ‘d’n ulger’ voorbij. Rinie van Haren sluit de Praotcast af met 
het bij de carnaval passende gedicht ‘Van de Prins gin kwaod’: gekkigheid met 
carnaval is gezellig en mooi, maar daarna moeten beide voetjes weer op de 
grond. 
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Handvest voor compassie 

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle 
religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een 
beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen 
worden. Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor 
het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het 
middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om 
recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en eenieder, 
zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, 
billijkheid en respect. 

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-
leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door 
gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te 
verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te 
ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen – 
zelfs over onze vijanden – doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar 
delen geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te 
leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze 
overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.  

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om:  
• compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie 
• terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften 

die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft. 
• garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie 

over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren  
• positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te 

stimuleren  
• bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle 

mensen – ook van hen die wij als onze vijanden zien. 
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Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld 
maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is 
geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan 
zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten. Als product van onze 
wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol 
binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert 
naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie 
en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar. 

Op 12 november 2009 werd in 32 
landen het Charter for Compassion 
(Handvest voor compassie) 
gelanceerd, een initiatief van de 

Britse schrijfster Karen Amstrong. Dit handvest, een tekst op basis van de 
Gulden Regel (Wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan, doe dat ook een ander 
niet aan) is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot 
vreedzaam en humaan samenleven. De Nederlandse presentatie was in de 
Mozes & Aäronkerk tijdens een symposium dat door het Mozeshuis werd 
georganiseerd. Burgemeester Job Cohen, rabbijn Abraham Soetendorp, 
islamoloog Tariq Ramadan en econoom Herman Wijffels spraken bij het 
ochtendprogramma. 

De tekst van dit Handvest voor Compassie werd in Nederland voor het eerst 
uitgesproken door rabbijn Awraham Soetendorp. 

Voor meer informatie en het ondertekenen van het handvest: 
www.charterforcompassion.org 
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Amusementskoor Choke “Om in te lijsten” 

Amusementskoor Choke is druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe 
theatershow “Om in te lijsten”. Deze is te horen en te zien in het Bogerd Theater 
in Druten op 4, 5 en 6 april a.s. Het belooft opnieuw een waar spektakel te 
worden, met een gevarieerd repertoire dat deze keer helemaal in het teken staat 
van film, tv en musical. Het wordt - o.l.v. dirigente Kirsten de Lorijn-Houtman 
- zonder meer een mooi concert met heerlijke afwisselende muziek, verrassende 
theatrale vondsten en natuurlijk een hoog showgehalte. Er zal onder meer 
muziek klinken waarmee Choke hoge ogen gooide tijdens het Balkfestival in 
het Brabantse Zevenbergen mei jl. Het koor won daar in de categorie Koren de 
eerste plaats met een trofee voor de “Beste Podiumprestatie”. 

Maar er is meer, veel meer…  Een kleine tip van de sluier: de musicals The Lion 
King, A Chorus Line en Les Misérables, de tv-serie “’t Schaep met de vijf 
poten” en James Bondfilms zijn o.a. leveranciers van muziek voor het 
programma dat het publiek zal worden voorgeschoteld. 

Om de voorstelling helemaal af te maken zullen twee kanjers uit de Maas en 
Waalse toneelwereld, t.w. Gerrit Kistemaker en Karel van den Beld, hun 
medewerking verlenen. Beiden hebben hun sporen op toneelgebied allang 
verdiend. Eerstgenoemde heeft in het verleden al vaker een grote bijdrage 
geleverd aan producties van Amusementskoor Choke, als speler en regisseur. 
Ook Karel was eerder al actief voor Choke, toen als muzikant. 

Dayenne van de Geijn en Erwin van der Wouw tekenen voor de regie en 
choreografie. 

Op de hierboven genoemde data is er een avondvoorstelling om 20.00 uur, op 
zondag 6 april is er bovendien een matineevoorstelling om 14.00 uur. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.ticketassist.nl 
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Paaskaars 2025 - Oorsprong en traditie van de Paaskaars 

Het gebruik van de Paaskaars gaat terug op een eeuwenlange traditie. Al in de 
tijd van Augustinus (5e eeuw) werd de Paaskaars in de Paasnacht, als een 
verwijzing naar de Opgestane Heer, brandend de kerk binnengebracht onder het 
driemaal zingen van “Licht van Christus”. Vanouds brandde de Paaskaars van 
Pasen tot na de evangelielezing op Hemelvaart. Zo was de Paaskaars het teken 
van de Heer die na zijn verrijzenis gedurende veertig dagen verscheen aan zijn 
apostelen. Sinds het Tweede Vaticaans concilie (1962-
1965) brandt de Paaskaars tot en met Pinksteren en bij doop- 
communie - vormsel en rouwdiensten. In de paasnacht of op 
de eerste paasdag wordt er een nieuwe Paaskaars gewijd en 
ontstoken en de kerk binnengedragen. De rooms-katholieke 
traditie kent naast de Paaskaars ook de Godslamp. Deze 
brandt dicht bij het tabernakel, waarin het eucharistisch 
brood wordt bewaard. De Godslamp herinnert eraan dat de 
kerk op bijzondere wijze huis van God is, en wijst op de 
tegenwoordigheid van Christus in het sacrament. Deze lamp 
brandt altijd, behalve op witte donderdag. De Paaskaars 
heeft in protestantse kerken over het algemeen bijna de 
functie van Godslamp gekregen. Zij brandt daar dan ook het 
hele jaar door. 

Pasen vieren als christen is licht en kleur brengen in het 
leven van mensen. Dit wordt ook symbolisch weergegeven 
op de paaskaars in onze kerken. Zoals gebruikelijk siert deze paaskaars de Alfa 
en de Omega, het jaartal 2025, het kruis en de vijf wierook-korrels voor de vijf 
wonden van Jezus. 

Gezinspaaskaars: Volgens traditie is er ook een gezinspaaskaars, voor 
bijzondere momenten in uw eigen gezin. Deze kaarsen worden gelijktijdig met 
de “grote” kaars gewijd. Dit jaar is gekozen voor het kruis in een regenboog van 
kleuren. De kleuren stellen alle mensen samen voor. Elk mens heeft in de wereld 
zijn plaats. Met onze mogelijkheden brengen we elk een frisse kleur in de 
wereld daar waar wij leven. Alle kleuren samen zouden ook een vredesvlag voor 
onze wereld kunnen zijn: 
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Rood voor het vuur, kracht, passie en warmte uitstralend naar onze medemens. 
Oranje voor het positief luisteren, zwijgen en spreken naar elke mens. 
Geel voor het leven gevende licht dat we voor iedereen mogen zijn. 
Groen in onze zorg om de planeet. Blauw voor de goddelijke oneindigheid en 
grootheid van een God. Paars om ons verbindend bidden en vieren. Die kleuren 
zitten tussen onze inspiratie, tussen alfa en omega. We geloven dat God het 
begin en het einde is. Maar met het diepe geloof dat hij zijn naam altijd voor 
ons waarmaakt: “ik zal er zijn voor jou”. Laten we samen ons steentje, ons 
puzzelstukje bijdragen om kleur en licht te brengen in de wereld en de mensen 
om ons heen. 

Zo groeien we als mens  
over alle kleuren 
van de regenboog heen, 
in heldere en donkere schakeringen 
en dankzij die zachtste en diepste tinten 
wordt ons levensboek 
een prachtige kleurenbundeling. 

Zalig Paasfeest. Contactraad Johannes XXIII 

Over de wijze van bestellen van de gezinspaaskaars leest u meer op pag. 35  
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In januari werd de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. We willen onze dank 
uitspreken naar alle medewerkers en lopers die zich hebben ingespannen om de 
actie te doen slagen. En we danken u hartelijk voor de kerkbijdragen die 
inmiddels zijn binnengekomen. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest 
uw bijdrage over te maken of het formulier in te vullen, dan nodigen we u van 
harte uit om dit alsnog te doen. U kunt ook de QR-code scannen om de 
kerkbijdrage te betalen. Gebruik de camera App op uw telefoon. 

Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat, op de website 
www.johannesxxiii.nl/praktische-info/kerkbalans, of via e-mail: 
secretariaat@johannesxxiii.nl  

 

Opbrengst van de actie Kerkbalans  

 

 

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII 
 
 
 
 
 
 

 

Kerkbijdragen 2025 2024 
januari t/m december. € 40.547 € 43.696 
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Oosterhuis-Lieddag 'Tegen klippen op' Stevenskerk Nijmegen 

Stadsklooster Mariken in Nijmegen nodigt u uit voor een grote Oosterhuis-
Lieddag op zaterdag 17 mei 10.00-16.30 uur in de Stevenskerk te Nijmegen. 
In de prachtige Stevenskerk zingen we met honderden zangers liederen van 
Huub Oosterhuis. Daarin reikt hij juist in deze tijden taal en beelden aan waar 
de wijnstok bloeit tegen klippen op. Een dag vol liederen en vergezichten om 
jezelf weer op te laden. Met onze bijzondere gast Marc van Dijk, biograaf van 
Oosterhuis, staan we stil bij wat Oosterhuis in zijn liederen blijft betekenen voor 
een nieuwe spiritualiteit en voor de vernieuwingsbeweging in de kerken.  

Met het in Oosterhuis gespecialiseerde Mediorenkoor Dukenburg, de zangers 
van Stadsklooster Mariken en met, als kers op de taart, de medewerking van een 
orkest (!) wordt het een dag vol muziek. De dag wordt geheel verzorgd, inclusief 
lunch, koffie, thee, borrel en bladmuziek. We sluiten de dag af met een concert-
viering waarin we zingen tegen klippen op. 

In het kort: Oosterhuis-lieddag 
'Tegen klippen op' 
Zaterdag 17 mei 2025, 
10.00-16.30 uur, 
Stevenskerk Nijmegen. 
Kosten: € 35,- 
Inclusief lunch, koffie, thee, borrel en bladmuziek. 

Aanmelding: tot 30 april via stadskloostermariken.nl 
Na betaling ontvang je een bevestiging van je aanmelding. 
Meer info: stadskloostermariken.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van: 

 overlijdensdatum leeftijd  
Winssen 
Clara Postulart – van Dijk 16-02-2025 88 jaar 

Beuningen 
Door Klaassen – Weijers 24-01-2025 83 jaar 
Frans Kouwenberg 10-02-2025 84 jaar 
René Bekkers 21-02-2025 66 jaar 
Hetty Bruisten – Reijnen 28-02-2025 89 jaar 
Mary Bal – Rijk 01-03-2025 94 jaar 
Berry Winnemuller – Klaassen 19-03-2025 88 jaar 

Weurt 
Theo Bindels 08-02-2025 83 jaar 
Marietje Janssen – Rikken 12-02-2025 93 jaar 

 
Dat zij mogen rusten in Gods vrede 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 
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datum "feest" tijd pastor "koor" tijd pastor "koor"

zo 30 mrt 10:00 Welkomstviering Rudy de Kruijf
gezamenlijke pastores Liturgisch Gemengd Koor

za 5 apr 19:00 pastoor Ruud Roefs De Schola

zo 6 apr 10:00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch Gemengd Koor 10:00 em. past. Jan de Waal
en kindernevendienst Our Choice

za 12 apr 19:00 pastoor Ruud Roefs Jacques en Antoinette
 van der Meer

zo 13 apr 10:00 pastoor Ruud Roefs Zanggroep Druten-Puijflijk 10:00 em. past. Jan de Waal Andreaskoor

zo 13 apr 15.30 Passieconcert Voces Caelestes

wo 16 apr Seniorenviering 15:30 pastoor Ruud Roefs Marieke, Hennie en Mayk

do 17 apr Witte Donderdag 19:00 pastores van de parochie Liturgisch Gemengd Koor

Kruisweg 15:00 pastoor Ruud Roefs De Schola

Goede Vrijdag 19:00 pastoor Ruud Roefs KoMore

za 19 apr Paaswake 21:00 em. past. Harry van Dooren KoMore 21:00 pastoor Ruud Roefs Our Choice

zo 20 apr Eerste Paasdag 10:00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch Gemengd Koor 10:00 em.past. Ton van Balveren Andreaskoor

ma 21 apr Tweede Paasdag 10:00 pastoor Ruud Roefs Jacques en Antoinette
 van der Meer

za 26 apr 19:00 em. past. Harry van Dooren Marieke v.d. Ven en
André Haverkort

zo 27 apr 10:00 em. past. Harry van Dooren Marieke v.d. Ven en
André Haverkort 10:00 em. past. Jan van de Waal samenzang

 za 3 mei 19:00 pastoor Ruud Roefs Marieke v.d. Ven en
André Haverkort

10:00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch Gemengd Koor 10:00 Dodenherdenking Our Choice

18:30 herdenkingsdienst KoMore o.v.b.

20.45 concert b.g.v. 80 jaar bevrijding

ma 5 mei Bevrijdingsdag programma: zie www.vrijpop.nl

za 10 mei 19:00 pastoor Ruud Roefs De Schola

zo 11 mei 10:00 pastores Ruud Roefs en Jan de Waal Liturgisch Gemengd Koor 10:00 Woord- en Communieviering samenzang

za 17 mei 19:00 Woord- en Communieviering
leden werkgroep

Marieke v.d. Ven en
André Haverkort

zo 18 mei 10:00 Woord- en Communieviering
leden werkgroep

Marieke v.d. Ven en
André Haverkort 10:00 pastoor Ruud Roefs samenzang

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Cornelius
Beuningen

De weekendvieringen in de Corneliuskerk kunt u volgen via een livestream van kerkdienstgemist.nl op de website www.johannesxxiii.nl

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!
           Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie/ thee te drinken.
           Beuningen: zondag 30 maart & 27 april , Weurt: zondag  6 & 20 april en 4 & 18 mei

4e zondag 
veertigdagentijd

In het weekend van 5 en 6 april is de opbrengst van de collecte bestemd voor Amaidhi

4e zondag
van Pasen

(Moederdag)

5e zondag
van Pasen

5e zondag 
veertigdagentijd

Palmzondag

vr 18 apr

2e zondag
van Pasen

3e zondag
van Pasen

zo 4 mei
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Dorstvlegels en Dorstvlegelinnen! 

Ik wil graag beginnen met een stukje historie. We blikken terug naar carnaval 
in Oelewaal 1981. Wie kan zich nog herinneren dat er tijdens de pronkzitting 
een klein kerlje verkleed als kabouter ten tonele kwam en kort daarna onthuld 
werd als Prins Wim d’n Urste? Exact 44 jaar later mocht mij als kleinzoon van 
Wimke Tromp hetzelfde overkomen. Een unicum! Ik ben er dan ook super trots 
op dat ik deze eer heb mogen ontvangen om binnen de familie Tromp ons opa 
te mogen opvolgen! Dit is dan ook een leidraad geweest om carnaval 2025 te 
gaan vieren! En wat kunnen we terugkijken op een mooie tijd. Samen met 
Adjudant Danny Coenders, Page Fleur & Merel vd Berg en m’n eigen Prinsesje 
Renate hadden we een gigantisch mooi en gezellig Prinsenteam. En dat is ook 
nodig, maar je maakt een zeer intensieve tijd met elkaar mee. Achter de 
schermen begint dit natuurlijk al vanaf het moment dat we gevraagd zijn, maar 
na de 1ste pronkzitting gaat het echt hard: Feestje bij Willems in de loods, 2de 
pronkzitting, bezoekje bij opa Wim, Super donderdag bij de Weekenders in de 
Paulus, Honkentocht, Prinsenreceptie, foto maken Maas en Waler, interview 
RN7, Vlagplaatsen, foto maken Gelderlander, jeugdcarnaval bij de Ulto, 
Prinsenreceptie Weurt, ouderen bezoek met de Zonnebloem, Prinsenreceptie 
Beuningen en dan begint het hier in Oelewaal. Vrijdagochtend vlagplaatsen bij 
Prinses Fem, schoolcarnaval, seniorenmiddag en zaterdag sleuteloverdracht bij 
de gemeente, waar we met een hele delegatie geweest zijn om Winssen te 
vertegenwoordigen, kei mooi om te zien. ‘s Middags heerlijk genoten van een 
diner bij de Arend en toen weer opmaken voor het Boemelbal. Dat was de start 
van de 4 dolle dagen in Oelewaal! Met als kers op de taart een super mooie 
optocht tijdens een prachtige dag. Het mooie van de optocht in Oelewaal vind 
ik altijd: er staat ontzettend veel publiek naast de kant, maar weinig bekenden. 
Hoe komt dat? Bijna heel Winssen loopt zelf mee in de optocht! Jong en oud, 
iedereen kan mee doen en dat is uniek en kenmerkend voor ons kleine durpke! 
En vanuit heel Maas en Waal komt men dit aanschouwen, geweldig! 
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Ik wil graag beginnen met een stukje historie. We blikken terug naar carnaval 
in Oelewaal 1981. Wie kan zich nog herinneren dat er tijdens de pronkzitting 
een klein kerlje verkleed als kabouter ten tonele kwam en kort daarna onthuld 
werd als Prins Wim d’n Urste? Exact 44 jaar later mocht mij als kleinzoon van 
Wimke Tromp hetzelfde overkomen. Een unicum! Ik ben er dan ook super trots 
op dat ik deze eer heb mogen ontvangen om binnen de familie Tromp ons opa 
te mogen opvolgen! Dit is dan ook een leidraad geweest om carnaval 2025 te 
gaan vieren! En wat kunnen we terugkijken op een mooie tijd. Samen met 
Adjudant Danny Coenders, Page Fleur & Merel vd Berg en m’n eigen Prinsesje 
Renate hadden we een gigantisch mooi en gezellig Prinsenteam. En dat is ook 
nodig, maar je maakt een zeer intensieve tijd met elkaar mee. Achter de 
schermen begint dit natuurlijk al vanaf het moment dat we gevraagd zijn, maar 
na de 1ste pronkzitting gaat het echt hard: Feestje bij Willems in de loods, 2de 
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Prinsenreceptie Weurt, ouderen bezoek met de Zonnebloem, Prinsenreceptie 
Beuningen en dan begint het hier in Oelewaal. Vrijdagochtend vlagplaatsen bij 
Prinses Fem, schoolcarnaval, seniorenmiddag en zaterdag sleuteloverdracht bij 
de gemeente, waar we met een hele delegatie geweest zijn om Winssen te 
vertegenwoordigen, kei mooi om te zien. ‘s Middags heerlijk genoten van een 
diner bij de Arend en toen weer opmaken voor het Boemelbal. Dat was de start 
van de 4 dolle dagen in Oelewaal! Met als kers op de taart een super mooie 
optocht tijdens een prachtige dag. Het mooie van de optocht in Oelewaal vind 
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Dorstvlegels en Dorstvlegelinnen. Carnaval 2025 zit er op. Wij zullen dankzij 
jullie geweldige ontvangst, mooie woorden, attenties en cadeaus nog het hele 
jaar nagenieten. Het is een feest waar we met zijn allen trots op mogen zijn en 
ik ga jullie graag voor tot aan m’n opvolger. Maar da duurt gelukkig nog ekkes. 

En 1 ding hebben jullie met zijn allen bewezen. Schik is nog steeds ’t moiste! 
Dankjewel!! 

Met vriendelijke groet, 
Twan Tromp 

 
 
 

 

Moederdag 

Moederdag, het feest voor allen 
maar voor moeder toch het meest 
Moeder die voor ons een jaar lang, 
lief en zorgzaam is geweest 

Zet de bloemetjes maar buiten 
sier de gevel met de vlag 
Want met moeder in het midden 
vieren we nu Moederdag, 
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Vasten 

Na het carnaval komt steevast de vastentijd, maar het lijkt erop dat 
eerstgenoemde de meeste aandacht krijgt. En dat is jammer. Niet dat ik iedereen 
zijn plezier niet gun. Integendeel. Carnaval hoort er zeker bij. Toch heb ikzelf 
meer met de vastentijd in aanloop naar het Paasfeest. Dit omdat het (voor mij) 
een tijd van bezinning is. Een tijd van disciplineren in het ontzeggen van 
economische en commerciële geneugten. Een tijd van tot jezelf komen middels 
de vraag wat werkelijk belangrijk is in het leven. Nu ik ouder word is dat laatste 
eens temeer van toepassing. 

Als kind hield vasten voor mij in dat ik met een lege ‘blikken’ AGIO 
sigarendoos van mijn vader rondging om snoepjes in te verzamelen. Gele en 
zwarte toffees in een papiertje of ander snoepgoed. Losse snoepjes waren niet 
welkom, want die gingen plakken in mijn doos. Menige volwassene heeft zijn 
inbreng in mijn doos gehad. Als het dan zondag werd mocht ik mijn trommeltje 
leeg snoepen en dat heb ik gretig en steevast iedere vasten gedaan. Ik kon 
doordeweeks met moeite afblijven van het snoepgoed, maar zo leerde ik wel 
mezelf te disciplineren. Wat vasten nou eigenlijk precies inhield was me toen 
niet echt duidelijk. Het speelse karakter van mijn te vullen AGIO doos 
gedurende de vastentijd is wel een goede opmaat geweest voor mijn latere 
geloofsbeleving.  

Helaas is de uiteindelijke vasten wat in verval geraakt. Mensen doen er niet 
meer aan of hebben sowieso het geloof verlaten. Zien we bij de Islamieten nog 
een uitgebreid vieren van de Ramadan, Nederlandse christenen zijn nou niet 
echt veel bezig met de vastentijd. Ik merk het in mijn dagelijks leven tenminste 
niet meer. Het enige waarvoor nog wat aandacht is, is de vastenactie. Mogelijk 
is dat middels het doen van een financiële donatie slechts een vorm van afkopen, 
maar dan gebeurt er tenminste nog wat. Ikzelf ben er ook toe overgegaan. 

Ik hoef niet terug naar mijn AGIO vastentrommeltje. Toch wil ik een lans 
breken voor een revival van de vasten. Het is een mooie methode van bezinning 
en ook van een vorm van fysieke reiniging. In dat opzicht kunnen we nog wat 
leren van de moslims. 

Theo Coenders 
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In Ewijk staan we samen stil bij 80 jaar vrijheid. Met verschillende partners 
organiseren we activiteiten om overledenen te herdenken en 80 jaar vrijheid met 
elkaar te vieren, zodat we de verhalen van toen blijven doorgeven. 

Op zondag 4 mei staan we samen stil bij de waarde van vrijheid en herdenken 
we degenen die zich daarvoor hebben ingezet. Dit jaar is de herdenking extra 
bijzonder, omdat we stilstaan bij het feit dat het 80 jaar geleden is. De 
herdenking vindt plaats van 14:00 tot 15:00 uur en omvat enkele toespraken, 
o.a. van burgemeester Daphne Bergman en pastor Ruud Roefs, en het leggen 
van bloemstukken bij het oorlogsmonument aan de Julianastraat 9, voor de kerk. 
Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten met een kopje koffie of thee. 
Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! 
Vier de vrijheid met ons mee! 
Op 5 mei vieren we in Ewijk de vrijheid met een speciaal Vrijheidsfestival, een 
dag vol saamhorigheid, sport en muziek. Iedereen, van jong tot oud, is van harte 
welkom om deze bijzondere dag samen te beleven. Wat kun je verwachten? Het 
Vrijheidsfestival biedt een gevarieerd programma voor alle leeftijden. Van een 
gezamenlijk ontbijt, dat op een originele manier door een legervoertuig wordt 
bezorgd, tot sportieve uitdagingen en een muzikaal feest. Of je nu komt om te 
sporten of om de gezellige sfeer te proeven, het wordt een gezellige dag voor 
alle leeftijden. Voor het gratis vrijheidsontbijt en sport en spel kunt u zich 
aanmelden via het inschrijfformulier op de website www.4en5mei-ewijk.nl. 

Programma: 
4 mei: 14:00 - 15:00 Herdenking op het Kerkplein 
5 mei: 09:00 - 11:00 Opening festival en vrijheidsontbijt (na aanmelding) 
 10:30 Aankomst en ontsteken vrijheidsvuur 
 11:00 - 13:30 Sport- en spelactiviteiten voor jong en oud (na aanmelding) 
 13:30 - 15:00 Voetbalwedstrijd Tommies vs. VVE 
 15:00 - 19:00 Vrijheidsfeest met o.a. live muziek van ONNUT 
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handwerkgroep De Aanhakers Ewijk 

Sinds kort zijn wij gestart met de handwerkgroep Aanhakers in Ewijk.  Iedere 
woensdag van 13.30 tot 15.30 uur zitten we in de foyer van ´t Hart. Wil je 
gezellig aansluiten bij deze groep, en wil je breien, haken, borduren of andere 
knutsel projectjes, wees welkom, deelname is gratis, alleen consumpties zijn 
voor eigen rekening. 

Wilma de Jonge en Hillie Stevens. 
 
 
 
 

 

Koningsdag 2025 Beuningen 

Dit jaar wordt koningsdag gevierd op zaterdag 
26 april. Om 09.00 uur starten de festiviteiten in 
het centrum met de traditionele kleedjesmarkt. 
Kinderen kunnen hun te verkopen spulletjes 
weer in hun “etalage” zetten en aanbieden aan 
kooplustige voorbijgangers. Ouders kunnen 
ondertussen op de terrasjes, onder het genot van 
een heerlijk drankje genieten van de verkopende 
 (en kopende) kinderen, Voor meer informatie  
 
kijk op de website van Hart van Beuningen. 
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Dodenherdenking 4 mei 2025 

19.30 uur: verzamelen bij het gemeentehuis voor de 
stille tocht.  
19.40 uur: stille tocht naar het monument. 
20.00 uur: Nationale dodenherdenking. 
20.45 uur: Einde herdenking. 
 
Na afloop is er gelegenheid voor koffie/thee in de kerk 
waarna in de kerk een concert te beluisteren is. 

 

Bevrijdingsdag 5 mei 2025 

Het festival Vrijpop vindt plaats rondom 
het 'Monument voor Geallieerde Vliegers' 
en in de Heilige Corneliuskerk aan de van 
Heemstraweg in Beuningen. Het festival is 
voor jong en oud. De entree is gratis. Er is 
live muziek en altijd iets leuks voor de 
jeugd. Je kunt er lekker eten, drinken en 
relaxen. 
 
 
 
 
Programma VRIJPOP   
Tent: 12:00 tot 13:00 uur Showorkest Rivierenland 
 16:00 tot 17:00 uur Drukte van Belang 
 18:00 tot 19:00 uur William Smulders zingt Elvis Presley 
 20:00 tot 23:00 uur Alpha 
Kerk: 13:00 tot 14:00 Eerie Wanda 
 15:00 tot 16:00 Pieternel 
 19:00 tot 20:00 Sascha Zilvester 

Voor meer informatie kijk op: vrijpop.nl/programma-2025 
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Workshop: God in de klimaatcrisis, Wat je wél kunt doen 

Di. 8 april / 20:00 uur, Protestantse kerk, Beuningen 

Yvonne, Samuel, Remko en Alfred nemen je mee naar de vraag hoe je hoop 
houdt in een snel veranderende wereld. Welke duurzame keuzes maken nu echt 
verschil voor het klimaat? En hoe brengen we met elkaar een duurzame 
beweging op gang? En als je gelovig bent. Hoe kun je je laten inspireren door 
Gods droom voor een eerlijke wereld. In de workshop wordt een ‘zwaar’ thema 
op een uitnodigende, hoopvolle en niet moralistische manier gebracht. De 
interactie met de zaal zorgt, soms letterlijk, voor beweging. Het doel is om je 
aan het denken te zetten en een uitwisseling van ideeën met elkaar te hebben. 
Wat kun je doen? Welke keuzes maken verschil en heeft het nog wel zin? Hoe 
voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe houd je de hoop vast in een snel 
veranderende wereld? ‘ 

Via korte toelichtingen, interactieve discussies en afwisselende filmpjes maken 
Alfred en zijn vrienden er een inspirerende avond van. 

God in de Klimaatcrisis’ is een interactieve workshop over zinvol handelen.  
Info ➜ Eric van Dijk / t 06-21826880 evdijk56@xs4all.nl 
Je kunt zelf alvast even kijken op YouTube: 
 
 
 
 

Herinneringen 

De avond voor Pasen was de jongste zus van ma op bezoek, broertje was al naar 
bed maar ik mocht op blijven om samen met tante eieren te versieren. De 
verfdoos werd gepakt en we gingen aan de slag met de hardgekookte eieren. In 
die tijd had je nog geen speciale verf maar gebruikte je gewoon de doos 
plakkaatverf. Tante was heel creatief, ze toverde met de verf gezichten 
tevoorschijn op de eieren die echt op mensen leken. Een van papier geknipte 
hoofddoek, stropdas of gereedschap maakten ze echt af. Je zag direct wat voor 
beroep er werd uitgebeeld. Ik kwam niet verder dan wat simpele bloemen of 
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eieren met allemaal gekleurde strepen. Ma zei dat het heel mooi was en dat de 
paashaas ze ook heel mooi zou vinden.  

De paashaas zou die nacht komen om de eieren te verstoppen vertelde pa. De 
volgende dag was het voor broertje en mij de taak om voor het ontbijt te gaan 
zoeken. Ik moest broertje dan wel helpen want hij was nog heel klein. 

Hoe die paashaas die eieren 
zou verstoppen, ik had echt 
geen idee. Ik stelde me dan 
een haas voor die op een 
ladder klom met een ei 
tussen zijn poten om het 
dan onder de lampenkap te 
verstoppen. Kan een haas 
wel een ladder op klimmen 
vroeg ik me hardop af want 
er lag er altijd eentje onder 
de lamp. Pa zei dat het echt 
wel goed zou komen want 
hij had nog nooit de 
paashaas zien vallen.  

Pas veel later begreep ik dat 
pa de eieren had verstopt 
want hij wist altijd waar ze 
waren. Als we in de buurt 
van een ei kwamen zei hij 
warm of koud als de afstand 
te groot was. Alle eieren 

werden als ze gevonden waren in een mandje gelegd behalve de twee chocolade 
eieren, die mochten we direct na het ontbijt op eten.  

Diana Fuchten 
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Weg met kinderarbeid en armoede 

Beste mensen,  

Jullie kennen onze vrijwilligersstichting en ANBI Amaidhi al 25 jaar. Jaarlijks 
steunt Parochie H. Johannes XXIII ons in het ‘schooltassenproject’. Dit project 
voert onze partner Karunalaya in India uit. Door deze rugzakken met 
schoolbenodigdheden kunnen 600 arme kinderen naar school die anders drop-
outs zouden zijn.  Zoals jullie weten steunt Wilde Ganzen deze actie met een 
premie van 50% bij elke gift aan onze stichting Amaidhi: uw gift €1,- wordt dan 
€ 1,50. Op zaterdag 5 april in de avondviering in de Corneliuskerk en op zondag 
6 april in de viering om 10.00 in de kerk van Weurt krijgen we de gelegenheid 
hierover te vertellen. 

Dit jaar mogen we ook een 2e actie voeren. Dit betreft een andere partner van 
ons in India. Social Action Value Education (SAVE) Trust. SAVE Trust haalt 
80 kinderen uit kinderarbeidssituaties: werk in steengroeves en verwerking van 
pepers voor grootgrondbezitters (zie de foto hierboven). Ze krijgen een 
opleiding en dagopvang. Dat gebeurt in een gebouw dat momenteel wordt 
neergezet in Damarapalli, Guntur. Ook 4500 volwassenen uit 25 omringende 
dorpen kunnen hier terecht. Ze krijgen steun bij het vinden van ander werk en 
tal van cursussen. Ook medische zorg is beschikbaar. Het project bestrijdt op 
een duurzame manier kinderarbeid en zorgt dat deze straatarme families een 
beter leven krijgen. Ook vragen we in deze actie specifiek aandacht voor het 
werk van Wilde Ganzen en de redenen waarom ontwikkelingswerk nog altijd 
nodig is. Op Paaszondag in de viering om 10.00 in de Corneliuskerk houden we 
deze actie. Erna verkopen we Indiase hapjes als Somosa’s en Pakora ’s en 
indiase spulletjes. 

Wilde Ganzen steunt deze 2e actie met een premie van 100 % in de periode van 
14 april t/m 27 april. Uw gift van €1,- wordt dan €2,-. U kunt alleen doneren via 
de QR-code of cash betalen, dan wordt uw gift overgemaakt naar het speciale 
rekeningnummer voor deze actie van Wilde Ganzen. De QR-code komt 
binnenkort beschikbaar en is ook zichtbaar op flyers die we in de Corneliuskerk 
leggen. 
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Giften aan Stichting Amaidhi worden voor 100% aan het project besteed omdat 
alle kosten van overhead (reizen, administratie, p.r., bankkosten, abonnementen 
etc.) door onze vrijwilligers, bestuursleden uit eigen privégelden betaald 
worden. Dit is ons beleid bij al onze projecten. 

Met hartelijke groeten en veel dank en hopelijk tot ziens in een van de vieringen! 
Vrijwilligers/bestuursleden van Stichting Amaidhi 

Peter en Dilia, Nathalie, Juus, Corrie en Jan 

Stichting Amaidhi/Amaidhi Foundation * De Kluijskamp 12-71 * 6545 JK 
Nijmegen * t. 024-3773520* e. info@amaidhi.nl *  www.amaidhi.nl * KvK 
41261594 * Rabobank NL76 RABO 0167 9446 81 
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Dodenherdenking Weurt 4 mei 2025. 

Ook dit jaar is er weer een Nationale Herdenking van alle burgers en militairen 
die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen 
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties. Speciaal herdenken wij de slachtoffers van oorlogsgeweld van 
wie de namen staan vermeld op het monument in het portaal van de Sint 
Andreaskerk in Weurt. 

Deze herdenking vindt plaats op zondag 4 mei a.s. om 10.00 uur in de kerk te 
Weurt. Wij willen U van harte uitnodigen om bij deze herdenking aanwezig te 
zijn.  

Burgemeester Daphne Bergman houdt een toespraak en Scouting Weurt legt 
5 witte rozen bij het kindermonument op de begraafplaats. Het koor Our Choice 
uit Weurt zal tijdens deze herdenking de muziek verzorgen. Na de herdenking 
is er gelegenheid tot napraten met koffie/thee op de pastorie. Wij stellen uw 
aanwezigheid bij deze herdenking zeer op prijs en hopen dat U in de 
gelegenheid bent om te komen. 
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Bedevaart Wittem 

Samen op weg als pelgrim naar Wittem. Wat is de mens alleen zonder de 
medemens; we hebben elkaar nodig. Jezus zelf zei het al: “waar twee of meer 
in Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden.” 

Op zaterdag 31 mei 2025 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 85e keer 
op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor de 
komende bedevaart is: Pelgrims van Hoop. Een dag van gebed en ontmoeting 
en de mogelijkheid om onze intenties - ook schriftelijk - aan de H. Gerardus 
kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze 
heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is 
overleden. 

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! 
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! 
De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 25 april 2025. 
Kosten deelname € 25,00 voor volwassenen, € 10,00 kinderen t/m 15 jaar. 
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden bij: 
Jopie de Waal, Burg. van Suchtelenstraat 21, Beuningen, 024-6771384 
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Avondvierdaagse Weurt 2025 verzet! 

Beste Wandelaars, De Avondvierdaagse van Weurt vindt dit jaar een week 
eerder plaats dan normaal. Dus van 10 t/m 13 juni 2025! Dit is eenmalig en op 
verzoek van de Voetbalvereniging Beuningse Boys i.v.m. hun 100-jarig bestaan 
in week 25. 

Het is nog ver weg maar noteer deze data alvast op uw kalender. Namens (50+ 
Vereniging Weurt) de organisatie van de Avondvierdaagse. 

Virginia Bartels 
 

 

De Goede Herder (Johannes 10: 1 -30) 

Op de vierde zondag van Pasen wordt 
uit het evangelie volgens Johannes 
(hoofdstuk 10) het verhaal voorgelezen 
van de goede herder. Dit gebeurt zowel 
in het liturgisch jaar A, B en C. De tekst 
in het evangelie wordt in drie gedeelten 
gesplitst (A jaar vers 1 – 10, B jaar vers 
11-18 en C jaar vers 27-30). Deze 
zondag wordt ook wel de Zondag van 
de Goede Herder genoemd. Dat Jezus 
dit beeld kiest is niet verwonderlijk 
want de mensen die Hij toesprak, waren 
vertrouwd met herders in hun land dat 
leefde van het vlees, vet, melk, kaas, 
wol, huiden en hoorns van de schapen. 
Ook waren ze vertrouwd met het beeld 

dat in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) gebruikt wordt voor JHWH, 
hun God. Hij was de herder van Israël. Het duidelijkst komt dit naar voren in 
Psalm 23: De Heer is mijn herder.  

Het verhaal van Jezus vond plaats nadat Hij een blindgeboren man had genezen. 
De mensen vroegen hem verbaasd hoe hij weer kon zien. Ook de farizeeën 

vroegen dat. Maar zij wilden niet geloven dat de man blindgeboren was en nu 
ineens kon zien. Hierop zei Jezus tegen hen dat alleen hij die door de deur naar 
binnen gaat de herder van de schapen is. Wie ergens anders naar binnen klimt, 
is een dief of een rover. De schapen luisteren naar de stem van de herder. Hij 
roept ze bij hun eigen naam en leidt ze naar ‘grazige weiden’. Iemand anders 
volgen de schapen niet omdat ze de stem van de herder niet kennen. Maar de 
farizeeën begrepen Jezus niet als Hij zegt: ‘Werkelijk, Ik verzeker u. Ik ben de 
deur voor de schapen’.  

Een schaapskooi in het oude Israël was een omheining van stenen zonder dak 
en met één opening als deur. Jezus noemt zichzelf de deur die toegang geeft 
voor de schapen. Hij is gekomen om de schapen het leven te geven ‘in al zijn 
volheid’ en zegt ‘Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven 
te geven voor zijn schapen’. Iemand die geen herder is, een ingehuurde knecht, 
laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet 
aankomen. Hij geeft niets om de schapen. De wolf valt de kudde aan en jaagt 
de schapen uiteen. Opnieuw zegt Jezus: ‘Ik ben de goede herder. Ik ken mijn 
schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader 
ken. Ik geef mijn leven voor de schapen’ (Jn 10: 15).  

Later in Jeruzalem toen Jezus de tempel betrad, kwamen ze Jezus vragen of Hij 
de Messias was. Jezus gaf hen ten antwoord: ‘U wilt mij niet geloven, omdat u 
niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en 
ze volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en 
niemand zal ze uit mijn hand roven’. (Jn 10: 26-29).  

De farizeeën begrijpen niet wat Jezus bedoelt met: ‘Ik ben de deur voor de 
schapen’ en ‘Wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden’. 
Jezus komt door de deur naar binnen om te zorgen voor het welzijn van de 
schapen.  De farizeeën beschouwen zichzelf als de geestelijke leiders van het 
volk. Maar Jezus weerlegt hun aanspraken en vergelijkt ze met slechte herders. 
Hierbij denkt Jezus aan de profeet Ezechiël. Hij verwijt de farizeeën dat zij niet 
naar Gods schapen hebben omgekeken, ze raakten ziek, verdwaald, verstrooid 
en werden door wilde dieren opgegeten. ‘Dit zegt God de HEER: Ik zal zelf 
naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn 
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naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn 



Pasen 2025 Parochie H. Johannes XXIII34

kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal Ik naar mijn 
schapen op zoek gaan en ze redden’ (Eze. 34: 1-16). 

Het verhaal van Jezus geeft een getrouw beeld van de rol van de herder in het 
oude Israël. Maar de echte herders die dit hoorden, zullen bij de woorden van 
Jezus (‘Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor zijn schapen’) even 
raar hebben opgekeken. Als de herder zijn leven verliest, door welke reden dan 
ook, blijven de schapen alleen achter. Ze vormen een gemakkelijke prooi voor 
rovers, dieven en wolven. Dit kan niet de bedoeling zijn. Deze uitspraak van 
Jezus moet gezien worden als een intentieverklaring en is na Jezus’ verrijzenis 
opgeschreven. Eerder verklaarde Jezus in zijn toespraak: ‘De Vader heeft Mij 
lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen’ (Jn 10:17), 
doelend op zijn dood en verrijzenis. 

In Jezus’ bekentenis van de goede herder staan twee van zijn zeven Ik-ben-
uitspraken. Naast het gezegde: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’, 
vinden we hier: ‘Ik ben de deur voor de schapen’ (Jn 10: 7, 9) en ‘Ik ben de 
goede herder’ (Jn 10: 11, 14). Hiermee maakt Jezus duidelijk hoe Hij zichzelf 
ziet. 

Jezus geeft Zijn leven niet alleen aan de schapen die Hij kent, maar ook nog aan 
andere schapen die niet uit zijn schaapkooi komen. ‘Ook die moet Ik hoeden, 
ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één 
herder’ (Jn 10: 16). Jezus doelt hiermee op de bekering van de ongelovigen.  

Het beeld van de goede herder benadrukt de liefde en zorg die Jezus voor Zijn 
schapen heeft: offerend (bereid zijn leven te geven), beschermend (tegen 
gevaren en verleidingen), leidend (omdat ze Zijn stem kennen), zorgzaam (Hij 
leidt ze naar grazige weiden), zoekend (Hij zoekt en redt de verdwaalden) en 
bovenal liefdevol (Zijn liefde is grenzeloos en onvoorwaardelijk). 

Foto: Sint Martinuskerk Gennep: De goede herder 
SV 
 
 
 
 

 

Gezinspaaskaars 2025 

 
Ook dit jaar kunt u weer een gezinspaaskaars 
bestellen. Deze wordt tijdens de Paaswake tegelijk 
met de grote Paaskaars in de Corneliuskerk gewijd. 
Na de viering kunt u de kaars mee naar huis nemen 
of deze ophalen tijdens de openingstijden van de 
kerk.  

U kunt de kaars ook bij de pastorie in Weurt 
ophalen: op donderdag tussen 9 en 11 uur. 

Of in Winssen op Alex Willemsstraat 35. 

Er zijn verschillende manieren om de kaars te 
bestellen: 
• Door een envelop met het geld, naam en 

telefoonnummer in te leveren bij het 
secretariaat, Dorpssingel 2 Beuningen. 

• Telefonisch (024-6771271) of via e-mail 
(secretariaat@johannesxxiii.nl ), het geld kunt u 
dan overmaken op bankrekening: NL69 RABO 
0107 2200 91 t.n.v. Par. H. Johannes XXIII 
o.v.v. gezinspaaskaars 2025. 

De kosten zijn 10 Euro. 
Bestellen kan tot 13 april 2025.  
Bestelenveloppen liggen achter in de Corneliuskerk. 
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doelend op zijn dood en verrijzenis. 

In Jezus’ bekentenis van de goede herder staan twee van zijn zeven Ik-ben-
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vinden we hier: ‘Ik ben de deur voor de schapen’ (Jn 10: 7, 9) en ‘Ik ben de 
goede herder’ (Jn 10: 11, 14). Hiermee maakt Jezus duidelijk hoe Hij zichzelf 
ziet. 

Jezus geeft Zijn leven niet alleen aan de schapen die Hij kent, maar ook nog aan 
andere schapen die niet uit zijn schaapkooi komen. ‘Ook die moet Ik hoeden, 
ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één 
herder’ (Jn 10: 16). Jezus doelt hiermee op de bekering van de ongelovigen.  

Het beeld van de goede herder benadrukt de liefde en zorg die Jezus voor Zijn 
schapen heeft: offerend (bereid zijn leven te geven), beschermend (tegen 
gevaren en verleidingen), leidend (omdat ze Zijn stem kennen), zorgzaam (Hij 
leidt ze naar grazige weiden), zoekend (Hij zoekt en redt de verdwaalden) en 
bovenal liefdevol (Zijn liefde is grenzeloos en onvoorwaardelijk). 

Foto: Sint Martinuskerk Gennep: De goede herder 
SV 
 
 
 
 

 

Gezinspaaskaars 2025 

 
Ook dit jaar kunt u weer een gezinspaaskaars 
bestellen. Deze wordt tijdens de Paaswake tegelijk 
met de grote Paaskaars in de Corneliuskerk gewijd. 
Na de viering kunt u de kaars mee naar huis nemen 
of deze ophalen tijdens de openingstijden van de 
kerk.  

U kunt de kaars ook bij de pastorie in Weurt 
ophalen: op donderdag tussen 9 en 11 uur. 

Of in Winssen op Alex Willemsstraat 35. 

Er zijn verschillende manieren om de kaars te 
bestellen: 
• Door een envelop met het geld, naam en 

telefoonnummer in te leveren bij het 
secretariaat, Dorpssingel 2 Beuningen. 

• Telefonisch (024-6771271) of via e-mail 
(secretariaat@johannesxxiii.nl ), het geld kunt u 
dan overmaken op bankrekening: NL69 RABO 
0107 2200 91 t.n.v. Par. H. Johannes XXIII 
o.v.v. gezinspaaskaars 2025. 

De kosten zijn 10 Euro. 
Bestellen kan tot 13 april 2025.  
Bestelenveloppen liggen achter in de Corneliuskerk. 
  



Pasen 2025 Parochie H. Johannes XXIII36

Tentoonstelling Hein de Bruyne in de Andreaskerk 
12-21 april 
 
 
De Rooms Katholieke kerk heeft een rijke geschiedenis met veel fascinerende 
voorgangers. 
Al sinds de eerste paus – de Heilige Petrus – 
hebben de chroniqueurs geprobeerd in sprekende portretten de beeltenis van de 
paus te vangen. 
 
 
 
 
 
 
De Beuningse kunstenaar Hein de Bruyne stond al bekend 
vanwege zijn veelzijdigheid, nu weet hij opnieuw de liefhebbers 
van zijn schilderijen te verrassen 
met een originele reeks portretten van Heilige Vaders. 
De ene paus spreekt misschien wat meer tot de verbeelding dan de andere, maar 
de Bruyne weet alle geportretteerden sprankelend, 
zonder verlies van een eigen karakteristiek, op het doek te krijgen. 
In sprekende kleuren is het hem gelukt de schijnbaar ongenaakbare prelaten tot 
leven te wekken. 
Het heilige en verhevene krijgt bij de Bruyne iets door- en doormenselijks. 
Het hemelse krijgt bij De Bruyne ook iets aards. 
 
De werken zijn te bezichtigen in de St. Andreaskerk te Weurt 
Van 12 t/m 21 april van 10:00-13:00u. (niet tijdens evt. vieringen) 
Op de zondagen 13 en 20 april blijft de kerk na de vieringen geopend tot 13:00u. 
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