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Een nieuw gezicht in onze parochie! 

Na het vertrek van onze diaken Roman Gruijters, op 29 december jongstleden, 
doet het me heel veel deugd u te kunnen meedelen dat we – met ingang van 1 
april aanstaande – een nieuwe kracht in onze parochie mogen begroeten: 
Rudy de Kruijf. Voor mij een goede oude bekende. Ik verheug me op zijn 
komst en ben ervan overtuigd dat hij – als persoon en met zijn vele kwaliteiten 
– een grote aanwinst zal zijn voor onze parochie. Ik heet Rudy nu alvast van 
harte welkom – in de hoop en verwachting dat hij ook in uw midden een warm 
bad zal aantreffen. In het onderstaande stelt hij zich graag aan u voor. 

Pastor Ruud Roefs 

 

Het is alweer ruim 13 jaar geleden dat ik als 
deken in de kerken van de huidige Johannes 
XXIII parochie het vormsel mocht 
toedienen. Er is tussentijds veel gebeurd. U 
heeft in die tijd via de media vast 
meegekregen dat ik niet langer alleen door 
het leven wilde gaan. Het feit dat ik gelukkig 
was in mijn werk als pastor maakte het 
herzien van mijn levenskeuze extra lastig. 
Toch heb ik mijn parochie in Wijchen 
verlaten, ben uitgetreden, getrouwd en heb 
samen met mijn vrouw nog een dochtertje 
mogen krijgen. Het is goed zo.  

Foto: eigen foto RdK  

Dit alles betekende dat ik ander werk moest gaan zoeken. Bewust heb ik toen 
de keuze gemaakt om een baan te zoeken buiten de kerk. Ik ben met veel 
voldoening gaan werken als manager in de gehandicaptenzorg. Het is op een 
andere manier het evangelie leven, ook daar mocht ik immers mijn kwetsbare 
medemens ondersteunen. 

Doordat ik ruim anderhalf jaar geleden thuis kwam te zitten, heb ik de kans 
gekregen om na te denken over wie ik was en wat ik wilde doen. Een jaar 
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geleden heb ik bij verzorgingshuis Aqua Viva in Nijmegen de kans gekregen 
om pastorale taken op te pakken. Ik heb daar opnieuw ontdekt dat ik pastor 
ben. Vandaar dat ik ontzettend blij ben om vanaf april ook in Beuningen, 
Ewijk, Winssen en Weurt aan de slag te gaan. 

Ik heb de kerk nooit de rug toegekeerd, ben contact blijven houden met onze 
bisschoppen en ben op een gegeven moment gevraagd om adviseur te worden 
van mijn oude parochie, de Twaalf Apostelen parochie in Wijchen en 
omgeving. Doordat ik vanuit Rome dispensatie heb gekregen voor de 
celibaatsgelofte zijn Ilja en ik ook voor de kerk kunnen trouwen en mag ik met 
de zending van de bisschop werken. Het voelt als thuiskomen. 

Het is inmiddels ruim 32 jaar geleden dat Ruud Roefs, jullie pastoor, en ik 
elkaar op het seminarie in Den Bosch hebben leren kennen. Ik mag wel 
zeggen dat we elkaar ook toen al verstonden. Ik ben dan ook blij nu met hem 
samen te kunnen gaan werken. Doordat ik in Nederasselt woon, ligt 
Beuningen op een steenworp afstand, ook dat is prettig. Kortom ik heb 
ontzettend veel zin om te beginnen. 

Als uitgetreden priester is het zoeken naar een passende functie. Samen met 
het bisdom hebben we gekozen voor de term pastoraal coördinator en ga ik 
starten met 16 uur in de week. In eerste instantie zullen de diaconie en de 
catechese mijn aandachtsvelden zijn. Natuurlijk ga ik eerst kijken wat er 
allemaal al is.  

Diaconie moet je samen doen. Ik hoor dan ook graag wat er allemaal al gedaan 
wordt voor de kwetsbare medemens en wat er mogelijk ontbreekt. Het is 
belangrijk om als kerk ook buiten het gebouw zichtbaar te zijn. ‘Als de kerk 
niet dient, dient ze tot niets’, zei ooit eens een Franse bisschop. Het andere 
aandachtsveld is de catechese. Het is alweer jaren geleden dat Eerste 
Communie en het Heilig Vormsel vanzelfsprekendheden waren. Het is echter 
een echte keuze geworden en daar heb je ondersteuning bij nodig, van de 
parochie, van je ouders en van elkaar. Vandaar dat we dat we gaan 
onderzoeken of we ook in de H. Johannes XXIII parochie met gezinspastoraat 
kunnen gaan starten. De komende maanden gaan we daarover in gesprek. 

Vanaf april zult u mij vaker in de parochie zien, in eerste instantie niet in de 
zondagsliturgie en bij uitvaartdiensten. Dat is bij Ruud en zijn assistenten in 

goede handen. Mochten daar echter problemen ontstaan, dan kan ik kijken of 
ik daar kan ondersteunen. 

Paus Johannes XXIII was een paus met een menslievende glimlach. Hij 
opende met het Tweede Vaticaanse Concilie de deuren van de kerk en liet met 
zijn encycliek Pacem in Terris (Vrede op aarde) horen wat voor hem 
belangrijk was. Ik vind het eer om in een parochie te gaan werken die zijn 
naam draagt. Ik hoop u snel te ontmoeten. 

Rudy de Kruijf 
 

Een jaar van HOOP 

Aan eenieder die dit leest! 
Zoals u wellicht weet, is het jaar 2025 in onze kerk uitgeroepen tot een 
zogeheten jubeljaar, ditmaal in het teken van de hoop. Hoop. Overigens ook 
de titel van de recent verschenen autobiografie van paus Franciscus. 

Als gelovige mensen worden we opgeroepen ‘pelgrims van de hoop’ te zijn. 
Juist in de wereld van nu. We worden opgeroepen om ons (wellicht opnieuw) 
te bezinnen op de vraag wat ons geloof voor ons betekent. En wat het van ons 
vraagt. En hoe wij ons christen-zijn handen en voeten kunnen geven, heel 
concreet in het leven van alledag. Hoe wij als geloofsgemeenschap – klein en 
kwetsbaar als wij zijn misschien – kunnen bijdragen aan een samenleving met 
een menselijk gezicht. Een samenleving waarin (als je het gelovig formuleren 
wilt) de contouren van het Rijk van God langzaam maar zeker, nu al zichtbaar 
worden… 

De Nederlandse bisschoppen hebben naar aanleiding van het jubeljaar 
gezamenlijk een brief opgesteld, die ik van harte ter lezing bij u aanbeveel (zie 
hierna). Laten we het komend jaar met elkaar op weg gaan, als pelgrims van 
de hoop. Ik hoop dat ik velen van u op onze tocht ontmoeten mag! 

 
Pastor Ruud Roefs 
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Brief van de R.-K. bisschoppen van Nederland 
bij gelegenheid van het begin van het Jubeljaar 2025 

Dierbare broeders en zusters in Christus, In onze Kerk wordt 2025 een 
bijzonder jaar. Het wordt gevierd als een ‘Jubeljaar’ of ‘Heilig Jaar’. Dit is van 
oorsprong een oudtestamentische traditie, die nu elke 25 jaar wordt herhaald. 
Paus Franciscus heeft aan het Heilig Jaar 2025 het thema ‘Pelgrims van hoop’ 
meegegeven. Als voorbereiding op dit bijzondere Jubeljaar richten wij ons tot 
u met deze brief, om met u samen na te denken over de betekenis van ‘hoop’ 
in ons leven, in onze geloofsgemeenschap en in de samenleving.  

1. De hoop die niet teleurstelt 
‘Hoop’ is een heel oud religieus thema. We spreken van ‘de christelijke hoop 
die in ons leeft’. Daarmee bedoelen we dat Jezus Christus gestorven én 
verrezen is en daardoor voor ons het perspectief op eeuwig leven heeft 
geopend. Voor gelovige mensen betekent dit dat er áltijd hoop is op een betere 
toekomst: hier of in het hiernamaals. Vertaald naar het leven van alledag 
betekent dit dat gelovigen mensen mogen zijn die per definitie positief en 
optimistisch in het leven staan. Het glas is altijd halfvol, nooit halfleeg. Het is 
niet voor niets dat paus Franciscus het document, waarmee hij het Heilig Jaar 
2025 aankondigde, de titel heeft gegeven: ‘De hoop stelt niet teleur’. In een 
wereld waarin onzekerheid en angst vaak overheersen, roept de paus ons op 
om stevig verankerd te blijven in de hoop die ons door Christus is gegeven. 
Die hoop komt voort uit de belofte dat God ons liefheeft en dat Hij ons leidt 
op onze levensweg. Als pelgrims van hoop zijn wij geroepen om dit 
vertrouwen uit te dragen.  

2. Hoop als gave en opdracht 
Paus Benedictus XVI heeft in zijn encycliek ‘Spe Salvi’ uit 2008 al het 
fundamentele karakter van christelijke hoop benadrukt. ‘Hoop is een 
voorwaarde voor leven en een middel om te overleven. Het is de kracht die 
ons in staat stelt de toekomst met een zekere verwachting tegemoet te zien, 
zelfs in het aangezicht van moeilijkheden en lijden’ (Spe Salvi, §27). Deze 
woorden herinneren ons eraan dat hoop niet alleen troost biedt in tijden van 
tegenslag, maar ook een drijvende kracht is die ons helpt om de uitdagingen 
van onze tijd met moed en vastberadenheid tegemoet te treden. Dagelijks 

horen mensen om zich heen veel negatieve en sombere verhalen over 
oorlogen, vluchtelingen, sociale ongelijkheid en allerhande crises dichtbij en 
veraf. Je zou er pessimistisch van worden. Maar vanuit ons geloof weten we 
dat dit de verkeerde instelling is. Er gebeurt in de maatschappij ook veel goeds 
dat het verdient om onder de aandacht gebracht te worden. Daarom roepen we 
iedereen op om in dit komende Heilig Jaar de schijnwerpers te richten op 
plekken van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen in de samenleving en op 
mensen die hoop uitstralen.  

3. Getuigen van de hoop 
Een belangrijk kenmerk van christelijke hoop is dat we deze niet voor onszelf 
houden, maar delen en uitdragen in de wereld. Ons geloof is niet alleen een 
persoonlijke aangelegenheid, maar een oproep om te getuigen van de hoop die 
in ons leeft. De apostel Petrus schrijft daarover: ‘Wees altijd bereid tot 
verantwoording aan wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft’ 
(1 Petrus 3:15). Als gelovigen zijn wij geroepen om vanuit de hoop te leven en 
een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat betekent dat we niet 
alleen vertrouwen op de voorzienigheid van God, maar ook actief werken aan 
het bevorderen van rechtvaardigheid, vrede en solidariteit. Daarom willen wij 
met u een ‘beweging van hoop’ in gang zetten. Laten we onze parochies, 
gezinnen en gemeenschappen maken tot plaatsen van ontmoeting en hoop. 
Laten we elkaar ondersteunen, bemoedigen en samen zoeken naar manieren 
om ons geloof zichtbaar te maken in onze daden. Hoop vindt haar vervulling 
in de liefde. Door in liefde te leven, getuigen wij van de levende hoop die 
Christus ons heeft gegeven.  

4. De hoop doorgeven 
Tot slot nodigen wij u uit om de hoop door te geven aan anderen, vooral aan 
hen die ontmoedigd zijn of zich in een moeilijke situatie bevinden. Paus 
Franciscus nodigt ons uit om ‘bruggen van hoop’ te bouwen en ons leven te 
richten op de noden van anderen, vooral de armen, de eenzamen en de 
vreemdelingen. Het is onze roeping als christenen om niet alleen onze hoop 
levend te houden, maar ook hoop te brengen. Vooral naar mensen en plaatsen 
waar de hoop ontbreekt.  
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5. Slotwoord 
Dierbare broeders en zusters, laten we in dit Heilig Jaar in beweging komen en 
op weg gaan als ‘pelgrims van hoop’. Daarbij mogen we onze ogen gericht 
houden op Christus, die ons de ware en onvergankelijke hoop schenkt. 
Tegelijkertijd mogen we gehoor geven aan de oproep om samen te werken aan 
een wereld, waarin liefde en gerechtigheid de boventoon voeren en waarin de 
hoop op Gods belofte ons leidt en inspireert. Moge de Heilige Geest u 
vervullen met vreugde en vrede in uw geloof, zodat u rijkelijk kunt hopen, 
zoals de apostel Paulus ons bemoedigt: ‘Moge de God van de hoop u 
vervullen met alle vreugde en vrede in uw geloof, zodat uw hoop overvloeit 
door de kracht van de Heilige Geest’ (Romeinen 15:13). Mogen deze woorden 
u inspireren en u helpen om – samen met ons – de pelgrimstocht van hoop aan 
te gaan, met een hart dat openstaat voor de toekomst die God ons belooft. 

Baarn, 18 december 2024 
De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland 
Meer informatie over het Jubeljaar 2025 en de viering hiervan vindt u op: 
www.jubeljaar2025.nl 

 

Een gedachteniskruisje. Wanneer wel? Wanneer niet? 

Soms gebeurt het dat we de vraag krijgen: ‘Ik snap het niet … Vader is altijd 
zo’n trouwe kerkganger geweest. Maar na zijn overlijden kreeg hij geen 
kruisje met zijn naam op de gedachtenisplek in de kerk. En dat vonden we 
ontzettend jammer …’ 

Ik kan me levendig voorstellen dat mensen dat jammer vinden. Want het is 
fijn en troostrijk te weten dat de naam van een mens die jou dierbaar was een 
bijzondere plaats krijgt in een van onze kerken. En dat je het betreffende 
kruisje bij gelegenheid van Allerzielen – als we onze gestorvenen van het 
voorbije kerkelijke jaar herdenken – na de viering mee naar huis kunt nemen. 
Om nooit te vergeten … Als dat NIET gebeurt, heeft dat te maken met het feit 
dat de familie – om wat voor reden ook – niet gekozen heeft voor een 
kerkelijke uitvaartdienst. 
 

Dan is natuurlijk de vraag: wat verstaan we precies onder een kerkelijke 
uitvaartdienst? 

1. Een kerkelijke uitvaartdienst – goed om te weten – hoeft niet per se plaats 
te vinden in een kerk. Vaak is dat wel het geval, en het verdient ook de 
voorkeur, maar dit is evengoed mogelijk in de aula van een crematorium 
of op een andere passende locatie. Zo ben ik in de voorbije jaren 
bijvoorbeeld voorgegaan in ‘De Arend’ of ‘De Paulus’ in Winssen. Dat is 
geen enkel probleem, en het doet ook op geen enkele wijze afbreuk aan de 
waardigheid van de afscheidsviering. 

2. Het gedachteniskruisje – want daarmee begon het verhaal – krijgt echter 
alleen dan een plek, als degene die voorgaat in de afscheidsviering dit 
nadrukkelijk doet namens de parochiegemeenschap. Dit kan een pastor 

zijn, een diaken, een 
pastoraal werkende of 
een daartoe aangestelde 
parochiaan. Wordt de 
dienst echter geleid door 
iemand ‘van buiten’: de 
uitvaartondernemer, een 

ritueelbegeleider, de familie zelf of anderszins, dan komt er geen 
gedachteniskruisje namens de parochie. Deze is in zo’n geval immers niet 
bij de plechtigheid betrokken. Met andere woorden, het is uiteindelijk de 
familie zelf die de keuze maakt en daarmee bepaalt of er al dan niet een 
gedachteniskruisje komt.  

Hopelijk schept het bovenstaande de gevraagde duidelijkheid. 
Met vriendelijke groet, 
Pastor Ruud Roefs  
namens het Parochiebestuur H. Johannes XXIII 
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Hoop op Ware Vrijheid - Vrede 

Misschien herkent u bovenstaande afbeelding; hij staat op een poster op een 
van de pilaren bij de ingang van de Corneliuskerk. Begin mei hebben we in 
een viering met KoMore voorafgaand aan de dodenherdenking gedachten van 
de kerkgangers rond het thema “vrijheid vertelt” verzameld en die geplaatst 
rond een vredesduif. De duif is zelf ook weer opgebouwd uit gedachten die de 
leden van KoMore tijdens een thema-avond opgeschreven hebben. Inmiddels 
zijn er door bezoekers van de kerk weer verdere gedachten aan toegevoegd. 
Op kerstavond is de Rooms Katholieke kerk het Jubeljaar 2025 geopend. Het 

motto van het Heilige Jaar is “Pelgrims van de Hoop”. 
De mensheid wordt opgeroepen om in beweging 
komen en levenskracht te putten uit hoop op onder 
andere vrijheid en vrede in de wereld. Ik maak van 
deze gelegenheid gebruik om wat gedachten te laten 
gaan over vrijheid en vrede. 

Onze grondwet kent meerdere artikelen waarin een vrijheid of een recht 
benoemd wordt. Voorbeelden zijn de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging, recht op privacy en ook het kiesrecht. Deze 
artikelen geven vorm aan onze samenleving en met name de manier waarop 
wij met elkaar om zouden moeten gaan. 

Op 6 januari 1941 formuleerde president Franklin Roosevelt vier vrijheden: 
vrijheid van woord, vrijheid van geloof, vrij van gebrek en vrij van angst; 
elk even jaar wordt in Middelburg de “Four Freedoms Award” toegekend aan 
voorvechters van vrijheid. 

In 2002 ontvang Nelson Mandela deze prijs; hij sprak over “ware vrijheid” als 
vrij zijn van angst, ontbering en alle vormen van discriminatie.  

      
Het begrip “ware vrijheid” van Nelson Mandela is interessant; het lijkt goed 
te beschrijven wat nodig is voor het welbevinden van een mens, en is 
misschien wel het belangrijkste mensenrecht. 

Anno 2024 vluchten mensen weg van plaatsen waar deze “ware vrijheid” in 
hoge mate afwezig is. We denken dan aan landen waar er sprake van oorlog, 
honger, onderdrukking, natuurgeweld. 

Zelfs in het welvarende Nederland lijkt de “ware vrijheid” zwaar onder druk te 
staan. Er wordt gesproken over verschillende crises zoals vluchtelingen, 
antisemitisme en discriminatie, woningnood, bestaanszekerheid, stikstof, …  

“Vrede” en “ware vrijheid” zijn volgens mij gemakkelijk aan elkaar te 
koppelen. Vrede moet dan wel wat breder gezien worden dan afwezigheid van 
oorlog. Een land waar ware vrijheid heerst zal gezien worden als een vredig 
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land, een land in vrede. En omgekeerd zal in een vredig, harmonieus land 
ware vrijheid heersen. Tenslotte terug naar het Jubeljaar 2025. We worden 
opgeroepen om in beweging te komen en hoop te koesteren op vrede. 
Pelgrimage is een traditionele manier om samen te komen op een plaats van 
vrede. Deelname aan een vredesdemonstratie of bijdragen aan discussies over 
vrede op sociale media over vrede zijn misschien wat meer eigentijds. We 
mogen laten zien dat wij hoop op vrede hebben, en dat we mensen willen 
ondersteunen die actief aan vrede werken. En natuurlijk mogen 
we ook zelf dicht bij huis bewust “kleine vrede” proberen te 
brengen. 

Marcel van de Wiel, Liturgiegroep KoMore 

Ik zou een uitdaging met u willen aangaan om na te denken over wie u dit jaar 
zou willen nomineren voor een denkbeeldige “Ware Vrijheid Prijs”. 
Misschien komt er gelijk een naam op in uw hoofd, maar u kunt natuurlijk ook 
wat onderzoek op het internet kunnen doen. Ik wil u dan vragen de naam van 
deze persoon (of beweging) op de lijst onder de poster bij de uitgang van de 
Corneliuskerk te schrijven. 
 

 

Afscheid van Roman Gruijters: Ik ga mijn weg 

Beste vrijwilligers, parochianen en collegae; beste vrienden, 
Het zal de meesten van u niet zijn ontgaan, want in een hechte 
geloofsgemeenschap verspreidt elk nieuwsfeitje zich als een lopend vuurtje 
onder de gelovigen. En dat terwijl er vaak nog geen letter op papier is gezet. 
Maar hierbij dan toch nog een formeel schrijven waarin ik mijn vertrek 
aankondig en wel per ingang van het nieuwe jaar 2025. Het was 1 september 
2020 toen ik als pastoraalwerker in de parochie werd aangesteld en na mijn 
diakenwijding - op 7 november in datzelfde jaar - werd dat omgezet in een 
aanstelling als diaken. In die hoedanigheid was ik verantwoordelijk voor de 
catechese, het jongeren- en gezinspastoraat en de diaconie. Maar het zal u vast 
niet zijn ontgaan dat ik ook voorging in doopvieringen, uitvaarten, woord- en 
communievieringen en oecumenische vieringen. 

Tijdens de afgelopen viereneenhalf jaar heb ik veel - vooral van pastoor Ruud 
Roefs - geleerd en tegelijkertijd kreeg ik ook de vrijheid en ruimte om mijn 
eigen weg in het pastoraat te verkennen. Maar het meest zal ik nog de 
ontmoetingen, gesprekken en activiteiten met jullie - de vrijwilligers en 
parochianen van de parochie H. Johannes XXIII - missen.  

Desondanks heb ik ervoor gekozen om de parochie te verlaten. Na de 
hartstilstand van mijn vrouw Reena in 2022 ontstond namelijk het verlangen 
om vaker thuis, bij mijn gezin, te zijn.  

Toen de mogelijkheid zich voordeed om als geestelijk verzorger bij 
BrabantZorg in Oss aan de slag te gaan, heb ik dan ook besloten om die kans 
aan te grijpen. En hoewel afscheid nemen moeilijk is en ik jullie zal missen, 
weet ik ook dat de bepaalde mogelijkheden of wegen in het leven zich niet 
zonder reden aandienen. De tekst van het lied Ich gehe meinen Weg uit – hoe 
toepasselijk – het Dreikönigsoratorium van Helge Burggrabe verwoordt dit 
gevoel treffend:  

Ik ga mijn weg, 
erop vertrouwend 
dat het geen dwaalweg is, 
maar een weg naar huis. 

Ik ga mijn weg, 
erop vertrouwend 
dat die me niet naar een einde, 
maar naar het doel leidt. 

Ik ga mijn weg, 
erop vertrouwend dat, 
wanneer ik word gevraagd 
waarheen ik ga, 
ik kan antwoorden: 
altijd naar huis. 

H. Burggrabe 
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Vrede op aarde begint bij vrede in jezelf 

Op zondag 15 december jl. organiseerde de Lions Club Maas en Waal een 
kerstviering in de boeddhistische tempel in Afferden, de voormalige RK Sint 
Victorkerk. De Lions Club is een ontmoetingsplaats voor mensen uit diverse 
sectoren van onze samenleving. Zij ontplooien activiteiten waarvan de 
opbrengsten worden geschonken aan goede doelen in de buurt, zoals 
bijvoorbeeld ondersteuning van mantelzorgers en het bijna-thuis-huis in 
Druten. Tijdens de viering stond pastoor Ruud Roefs stil bij actuele 
ontwikkelingen in Syrië, het contrast tussen de donkere ervaringen en het licht 
van de hoop dat we leren om vreedzaam samen te leven. Vanuit de 
boeddhistische tempel verzorgde LP Sander een meditatie en lezing. Sander is 
al 18 jaar monnik in een Thaise monnikenorde. 

De combinatie van een katholieke en boeddhistische blik op Kerst is geen 
strijd tussen geloven. Het boeddhisme kent geen god. Maar in het boeddhisme 
is het heel goed mogelijk dat je toch ook gelooft in een God. Het boeddhisme 
gaat in de kern om het lijden van jezelf en anderen en de manier waarop je 
daar iets tegen kunt doen. Mensen lijden omdat ze te veel willen hebben, een 
afkeer hebben van anderen of gaat ons denken aan de haal met de 
werkelijkheid. Kortweg: stress. Door aan meditatie te doen verstilt het denken 
waar we last van hebben. Net zoals slaap ons lichaam rust brengt, doet 
meditatie dat met de geest. Na meditatie zijn we beter in staat om ons weer 
fijn en zonder stress te voelen. Van daaruit kun je weer je hart openen om 
medelijden te voelen, anderen het beste te wensen, mee te leven met het geluk 
van anderen of om eens een keer niets te vinden van iets, in plaats van meteen 
onze mening of oordeel klaar te hebben waardoor we niet meer naar anderen 
luisteren. Mocht je interesse hebben voor meditatie of wil je meer weten van 
hoe het boeddhisme ons leert omgaan met stress in ons dagelijks leven of 
conflicten met anderen? In het boeddhistisch centrum in Afferden 
(Koningstraat 43/45, Afferden) wordt in januari een wekelijks meditatie met 
lezing verzorgd op dinsdagavond van 19.30 tot 20.45 uur. In maart 2025 start 
een beginnerscursus.  

Meer informatie vind je via www.stichting-dhammakaya.nl of mail 
info@dhammakaya.nl. 
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datum "feest" tijd pastor "koor" tijd pastor "koor"

zo 2 feb 10:00 pastoor Ruud Roefs KoMore 10:00 em. past. Jan de Waal 
en kindernevendienst Our Choice

zo 9 feb 10.00 pastoor Ruud Roefs Zanggroep
Druten-Puiflijk 10.00 em. past. Ton van Balveren Andreaskoor

zo 16 feb 6e zondag
door het jaar 10:00 Woord- en Communieviering

 leden werkgroep
Liturgisch

Gemengd Koor 10:00 Carnavalsviering
pastoor Ruud Roefs dweilorkest

zo 23 feb 7e zondag
door het jaar 10.00 em. pastoor Harry van Dooren KoMore

wo 26 feb Seniorenviering 15.30 pastoor Ruud Roefs Marieke, Hennie en 
Mayk

zo 2 mrt 8e zondag
door het jaar 10.00 pastoor Ruud Roefs Jacques en Antoinette 

van der Meer 10:00 em. pastoor Jan de Waal samenzang

wo 5 mrt Aswoensdag 19.00 pastores van de parochie Liturgisch
Gemengd Koor

za 8 mrt 11.00 Gerardusviering 
em. past. Jan de Waal Andreaskoor

zo 9 mrt 1e zondag 
veertigdagentijd 10.00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch

Gemengd Koor

zo 16 mrt 2e zondag 
veertigdagentijd 10.00 Woord- en Communieviering

 leden werkgroep
Jacques en Antoinette 

van der Meer 10:00 pastoor Ruud Roefs Andreaskoor

zo 23 mrt 3e zondag 
veertigdagentijd 10.00 pastoor Ruud Roefs 10:00 em. past. Ton van Balveren samenzang

wo 26 mrt Seniorenviering 15.30 pastoor Ruud Roefs Liturgisch
Gemengd Koor

zo 30 mrt 4e zondag 
veertigdagentijd 10.00 em. pastoor Harry van Dooren Liturgisch

Gemengd Koor 10:00 em. pastoor Jan de Waal samenzang

Livestream vieringen Corneliuskerk. De weekendvieringen in de Corneliuskerk kunt u volgen via een livestream van kerkdienstgemist.nl op de website www.johannesxxiii.nl

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

           Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie / thee te drinken.
           Beuningen: zondag 2 en 23 februari & 30 maart, Weurt: zondag  2 en 16 februari en 2 en 16 maart

4e zondag
door het jaar

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Cornelius
Beuningen

5e zondag
door het jaar
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Opbrengst actie Kerkbalans 2024 

 
 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2024 en hopen dat u ons in 2025 
ook weer steunt. Tevens willen wij iedereen bedanken die heeft meegewerkt 
aan de actie kerkbalans. 

Actie Kerkbalans 2025 Baken van geloof, hoop en liefde 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doet u 
daarom dit jaar ook weer mee aan de Actie Kerkbalans? Geef vandaag voor de 
kerk van morgen. Uw bijdrage is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u 
een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat. Heeft u geen envelop 
ontvangen, maar wilt u toch een bijdrage geven, dan kunt u een envelop 
meenemen uit de kerk of kapel of contact opnemen met het secretariaat. 

U kunt uw bijdrage (bij voorkeur) overmaken via de bank naar 
R.K. Par. H. Johannes XXIII o.v.v. ‘Kerkbalans 2025’ 
of de envelop afgeven bij het secretariaat Dorpssingel 2 in Beuningen. 

Elke geloofsgemeenschap heeft een eigen bankrekeningnummer: 
Beuningen NL 87 RABO 0107208903 
Ewijk  NL 31 RABO 0114902399 
Weurt  NL 14 RABO 0119 410877 
Winssen NL 66 RABO 0158005368 

U kunt ook de QR-code scannen om de kerkbijdrage te 
betalen. Gebruik de camera App op uw telefoon. 
Meer informatie vindt u op de website 
www.johannesxxiii.nl  
of vraag het via e-mail: secretariaat@johannesxxiii.nl . 

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII 
  

Kerkbijdragen 2024 2023 
januari t/m december. € 72.659 € 65.552 

Nieuw jaar, administratie op orde: Gratis hulp van vrijwilligers 

Begin het nieuwe jaar goed met een overzichtelijke administratie. Heeft u hulp 
bij uw administratie nodig? Bij het invullen van een formulier, het aanvragen 
van toeslagen of voorzieningen? Of heeft u het overzicht niet meer en wilt u 
hulp om alles op orde te krijgen? Maak dan een afspraak met Perspectief. Dan 
gaan we samen aan de slag. Neem contact op via 024-6750939 of 
valeriebekkers@stg-perspectief.nl. Liever je vraag stellen per WhatsApp? App 
dan naar: 06-22064927. 

 
Dopelingen: 
 Rosa Janssen 

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van: 

 overlijdensdatum leeftijd 
Winssen 
Marietje Willems - Geurts 16-12-2024 97 jaar 

Beuningen 
Bets Swartjes - Ebbers 10-12-2024 90 jaar 
Thea Kersjes - van Beest 13-12-2024 75 jaar 
Netty Delgijer - Reijnen 06-01-2025 85 jaar 
Maik Prinsen – Raaijmakers 11-01-2025 91 jaar 
Cobie Leenders – Grim  17-01-2025 74 jaar 
Jan Arts 21-01-2025 87 jaar 

Weurt 
Gerrit Loeffen 09-01-2025 77 jaar 
 

Dat zij mogen rusten in Gods vrede 
Wij wensen de nabestaanden veel strekte 
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De Maos en Waolse Praotcast gaat door in 2025.  

Aflevering 11. Een pareltje in het goud met Ria van der Velden. Vanaf 
woensdag 1 januari is aflevering 11 van De Maos en Waolse Praotcast te 
beluisteren.  

Gerry Koppers gaat in gesprek met Ria van der 
Velden uit Deest. Ria is samen met haar zussen 
opgegroeid aan de ‘Boebeltjesdijk’ onder de rook 
van steenfabriek Vogelenzangh, de pannenfabriek 
en de werf. Een arbeidersgebied voor mensen uit 
geheel Maas en Waal. Daarnaast was het ook een 
prachtig ‘speulterrein vur alle Deestse keinder’. 
Ria vertelt in een aanstekelijke spraakwaterval, 
gepassioneerd over haar vader en herinneringen 

uit de jeugd. Er werden vroeger zelf gekleide knikkers, vliegers en ‘’n swiepke 
gemakt’. Ze hielp ook haar vader mee op ‘d’n oven’ en op ’t laend’. ‘Kullekus 
maeke in de grond’. De gezegdes van haar vader zijn prachtige wijsheden die 
Ria meegenomen heeft in haar eigen leven. Ria is al vele jaren een bekende en 
bevlogen toneelspeelster en daarnaast zeer actief als vrijwilligster. Ze 
‘bewaort’ alles over Deest. Haar brievenbus is ‘een kliko’ voor oude verhalen 
en foto’s over haar dorp. 

Henk van Elk bespreekt de verschillende betekenissen van ‘d’n wieg, 
’t loperek, d’r eentje kiepen en ’n ongedupte’. Rinie van Haren sluit de 
Praotcast af met het gedicht ‘Jeugdsentiment’ waarin met weemoed even 
teruggegaan wordt naar de tijd van vroeger. Aflevering 11 is opnieuw een 
pareltje in het goud tussen alle vorige uitzendingen. Te beluisteren - aes gè tèd 
hèt - via Spotify, SoundCloud en op de website van ‘De Maos en Waolse 
Proatcast’: https://maos-en-waolse-praotcast.jimdosite.com 

De Maos en Waolse Praotcast Aflevering 12. Herman Voet 

Zaterdag 1 februari gaat aflevering 12 van De Maos en Waolse Praotcast 
online. De inmiddels 82-jarige Winssenaar Herman Voet is nog volop in de 
running rondom de ouderlijke boerderij in d’n Hoek. Het boerenleven tussen 
vroeger en nu is nauwelijks te vergelijken. Het was volgens Herman vroeger 
in ieder geval veel zwaarder, maar ook gezelliger. Herman heeft nu nog een 
aantal schapen ‘um ’t gras kaol te houwe’ en 35 stuks blond vee. Daarnaast 
onderhoudt hij zijn rijkelijk gevulde groentetuin. Zijn kennis en ervaring over 
het boerenleven is zeer ruim. Vraag hem echter niet om een technische klus. 
‘Daen begin ik te zwete, ik wôr vervèlend, ge mot uit de buurt blijve en ik goi 
vluuke.’ 

Herman houdt zich verder bezig met de beurskoersen en volgt al vanaf zijn 
kindertijd het wel en wee in de wereld én de politiek. ‘’t Is belangrijk um te 
weten wie wah wil mit oe. Ge zou eigenluk ’n klein exame motte doen aes ge 
gôt stemme.’ De mensen uit de buurt kunnen alles gratis komen lenen bij 
Herman. Er hangt maar één voorwaarde aan vast. In de zomer komen helpen 
met het binnenhalen van de pakken hooi. Dat doen de buurtgenoten maar al te 
graag. Het op deze manier elkaar helpen past bij de gemoedelijkheid van 
vroeger waarin je soms ook nog iets kon regelen met de plaatselijke politie 
Viergever en Jan Roelofs, als je met de melkfiets zonder licht reed! 

Hoewel hij er financieel beter van geworden is, doet ’t Herman toch een klein 
‘bietje’ pijn als hij de gigantische plak water aan de overkant van de Van 
Heemstraweg ziet. ‘Die mooie percele komme nooit mer trug. Mar ja, ge môt 
ôk ’n bietje relativeren wah.’ 

Henk van Elk bespreekt de verschillende betekenissen van ‘het zog, de 
keujesbogerd en brevieren.’ Rinie van Haren sluit de Praotcast af met het 
gedicht ‘Kom mar nie mer achterum.’ De laatste zin: ‘D’r hangen vort meer 
camera’s daen touwkes aon de deur’ illustreert de verandering van de mens in 
de veiligheidsbeleving. 

Deze en alle voorgaande afleveringen zijn te beluisteren - aes gè tèd hèt - via 
Spotify, SoundCloud en op de website van ‘De Maos en Waolse Proatcast’: 
https://maos-en-waolse-praotcast.jimdosite.com 
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Verslag: de Sint en zijn Pieten op bezoek bij de senioren Ewijk 

Op 23 november kwam de Sint bij de senioren in ’t Hart een bezoek brengen. 
Daar werd hij welkom geheten door een groot aantal senioren die al lekker aan 
de koffie zaten. Op de achtergrondmuziek die gespeeld werd door Frans 
Kleisterlee en Ton van Gemert.  

De Sint was goed op de hoogte van het wel en wee van Ewijk. Alle 
activiteiten die in ons dorp plaats hebben gevonden zoals vanuit de 
nieuwbouwwijk het Rommelcamp, het ontbijt op de Klef. Vanuit de Vording 
koffiedrinken bij Albert Heijn. Ook is er een mannenkookgroep opgericht en 
is er een pub quiz geweest waar velen naar toe zijn geweest. Er werd ook een 
sinterklaasfilm gedraaid met allemaal bloopers van vroeger en nu. Er was ook 
een loterij met mooie prijzen, dit alles onder het genot van een hapje en een 
drankje. Na afloop kreeg nog een goed gevulde tas mee. 

Het was een geweldige middag met heel veel dank aan de 
sinterklaascommissie en alle anderen die hieraan hebben meegewerkt. 

Een deelneemster. (naam bekend bij redactie) 
 
  

Zalig Nieuwjaar 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden. En voor zover we de 
kans krijgen gaan we waar nodig op de oude voet verder. In een wereld die 
voor de een prachtig is en voor de ander problematisch. Dat de een de ander 
maar mag bijstaan. Financieel, economisch, emotioneel of anderszins. Al naar 
gelang de behoefte. Want laten we wel wezen; “we zijn toch op de wereld om 
mekaar om mekaar te helpen nietwaar”. Zoals het vroeger al klonk in een 
liedje uit de toen veel bekeken serie ‘het schaap met de vijf poten’. (Als ik het 
goed heb.) We mogen ernaar streven elkaar te helpen want niemand kan het 
allemaal alleen. De een is afhankelijk van de poetshulp, de ander zoekt hulp 
bij de belastingaangifte. De een weet met zijn geld geen raad, de ander moet 
geld gaan lenen. We leven in een maatschappij die zeer individualistisch is 
ingesteld. We moeten het allemaal zelf kunnen. Ik ben er echter van overtuigd 
dat die individualistische maatschappij op de laatste benen loopt. Sterker nog, 
ik zie steeds meer dat een ouderwetse gemeenschappelijkheid aan het 
toenemen is. Misschien is het een noodzakelijkheid, maar hoeveel 
mantelzorgers zijn er wel niet? Hoeveel mensen zijn er niet die geheel 
vrijwillig de schouders zetten onder onbezoldigd werk voor verenigingen of 
voor een of ander goed doel? Ook binnen de kerk vind je die mensen. Vanuit 
een religieuze overtuiging kunnen we naastenliefde betrachten. We mogen 
proberen er te zijn voor elkaar, ieder met zijn talent en mogelijkheden. Naar 
elkaar te luisteren en te proberen begrip voor elkaar te hebben. Elkaar te 
helpen. Die taak heeft eigenlijk iedereen, ongeacht religieuze of politieke 
overtuiging. De kerk heeft dat van oudsher begrepen getuige onder andere 
haar diaconale opdracht. Maar ook anderszins draagt ze de boodschap van 
gemeenschappelijk uit. Van liefde. 

Ik zeg niet dat het gemakkelijk is en we hoeven ook niet de ogen te sluiten 
voor de ellende in de wereld, maar laten we vooral de hoop niet verliezen op 
een betere wereld waarin plek is voor iedereen. Waar eenieder mee kan doen 
en geholpen wordt bij hetgeen hij zelf niet (meer) kan. Waar iedereen hulp 
biedt vanuit zijn mogelijkheden en talenten. Laten we streven naar een 
hernieuwde gemeenschappelijkheid. Dat is mijn wens voor 2025. Ik wens u 
hoe dan ook een zalig nieuwjaar. 

Theo Coenders 



Februari 2025 Parochie H. Johannes XXIII24 Februari 2025Parochie H. Johannes XXIII 25

 

Herinneringen 

Het had die nacht gesneeuwd, samen met 
broertje mocht ik na het eten naar buiten. 
Laatst hadden we in de Margriet een plaatje 
van een sneeuwpop gezien. Dat wilden wij 
ook wel. 

Eerst moest er natuurlijk een stel ballen 
gerold worden. Nou dat was toch best een 
flinke klus want het was maar een dun 
laagje sneeuw op de straat. Pa kwam met de 
oplossing om eerst de sneeuw met een 
bezem op het gras te doen. We hadden echt 
niet door dat we gelijk de straat en de stoep 
sneeuwvrij maakten. Ook bij de andere 

buren werd de sneeuw van de stoep geveegd. De buurjongens begonnen mee 
te helpen want zij wilden er ook een maken. Daarna werd het rollen om de 
ballen te maken. Maar hoe nu verder. Pa kwam lachend assisteren. Eerst de 
ballen een beetje afplatten en dan op elkaar zetten en goed aandrukken en hier 
en daar wat extra sneeuw tegen de naad aan duwen. Een wortel en kolen 
hadden we niet. Dus een steen voor de neus en kleinere voor de ogen. Voor de 
mond een sleuf en daar wat kleine stukjes tak in. Geen hoge hoed, dan maar 
een bloempot. Een grote tak in plaats van de bezem en deze met sneeuw 
vastgeplakt, had de pop gelijk armen. Ma gaf ons een oude theedoek, die 
moest om, we maakten toch de mevrouw die bij die meneer sneeuwpop 
hoorde die de onze buurjongens hadden gemaakt?  
De sneeuwpoppen hebben nog ruim een week gestaan, toen ging het dooien en 
waren ze helaas weg. 

Agapèvieringen in het Koetshuis weer van start! 

Samen aan één tafel, ons geloof 
vieren en delen in Schrift, brood en 
wijn. Katholieken, protestanten, en 
alle andere mensen van goede wil. 
Zes jaar lang hebben we ons in de 
parochie H. Johannes XXIII samen 
met de protestantse kerk Rivieren-
land-Oost laten inspireren door het 
‘liefdesmaal’ van de vroege 
christenen om de oecumenische 

gedachte – toenadering tot en samenwerking met andere stromingen binnen 
het christendom – uit te dragen.  

Na een korte pauze zijn de agapèvieringen op initiatief van leden van de 
parochie weer terug. 
Agapè is een Grieks woord voor liefde. Het agapè-feest of liefdesmaal is het 
vroegchristelijke gebruik om met de gemeenschap in één huis het geloof te 
vieren met een schriftlezing en gezamenlijke maaltijd van brood en wijn. Een 
soort voorloper van de Eucharistie- en avondmaalvieringen dus. De 
agapèviering is informeler van opzet en heeft meer ruimte voor 
gemeenschappelijke inbreng. Na de schriftlezing delen we vrijblijvend onze 
gevoelens en ervaringen bij wat we gehoord hebben. We delen brood en wijn 
met elkaar. We steken lichtjes op voor mensen die in onze gedachten zijn. 
Alles met momenten voor gebed en gezang. Nadien sluiten we af met koffie of 
thee. 

De agapèvieringen duren ongeveer 1 uur. 
De eerstvolgende bijeenkomst is woensdagavond 5 februari 
Locatie: Pastorie, Dorpssingel 2, Beuningen 
Aanvang: 19:15 

Volgende data (kijk ook in de agenda op de website):  
5 februari – 19 februari – 5 maart – 19 maart 

U bent van harte welkom! 
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Wat brengt 2025 voor KoMore? 

Wij zijn met KoMore dit jaar gestart met een deels nieuw bestuur. Wij zijn 
Anita van den Berg dankbaar voor zo’n 12 jaar voorzitterschap van KoMore 
waarbij zij met tomeloze energie en organisatorisch talent ons Koor 
voorgezeten en vertegenwoordig heeft. Daarnaast zal ook Karin na jaren 
bestuurslid te zijn geweest een stapje terug doen. De voorzittershamer wordt 
doorgegeven aan Franci en Anita Knuiman, zij zullen samen het koor als duo-
voorzitter gaan vertegenwoordigen om zo wat voorzitterszaken te kunnen 
verdelen. Ria zal haar rol als penningmeester binnen het bestuur blijven 
voortzetten. Dorine zal het secretariaat van Franci overnemen en Anita 
Fliervoet zal ook een rol binnen ons bestuur gaan oppakken. 

En wat 2025 ons allemaal gaat brengen?? We gaan ons als koor officieel 
registreren bij de Kamer van Koophandel als vereniging. We gaan weer mooie 
eigen vieringen maken met onze eigen teksten en liederen, deze vieringen zijn 
wat meer op de zondag ochtenden en dat blijft voor ons nog even wennen. We 
willen ook weer optreden bij Nijmegen Klinkt! We gaan weer een thema-
avond en een themaweekend voor onze koorleden organiseren. Ons 45-jarig 
bestaan gaat er eind dit jaar aan komen (houdt het nieuws hierover in de 
gaten). En allicht dat er nog veel meer moois langs gaat komen. Wij hebben in 
ieder geval zin in 2025 en hopen u in onze vieringen te zien en te ontmoeten. 

 
Programma CV De Plekkers 

In Eikelenburg, zoals Beuningen genoemd wordt met carnaval, vier je 
carnaval bij en met De Plekkers! Gedurende zes dagen, bieden we in ons 
Plekkerspaleis een mooi programma voor jong en oud. Voor de zaterdagavond 
vindt de (voor)verkoop van de kaartjes vanaf 1 februari plaats bij de Primera. 
Diverse artiesten én artiesten van eigen Beuningse bodem zullen optreden. De 
entree is, op een tweetal momenten na, gratis. Hiermee en hierdoor proberen 
De Plekkers carnaval laagdrempelig te houden voor de inwoners van 
Eikelenburg. De familiemiddag is een gezellige middag, waar veelal ouders, 
grootouder en (klein) kinderen gezamenlijk naar toe komen. 
We hopen u deze dagen te mogen begroeten! 

Met carnavaleske groet, CV De Plekkers 

Donderdag 27 februari 
19.30 uur Plekkerspaleis Beuningen (de Tinnegieter). Felicitatiemoment Prinses 
Muriel en Jeugdprinses Jonne. 
Donderdag 27 februari  
21.11 uur Plekkerspaleis Beuningen (de Tinnegieter) Officiële opening van Carnaval 
2025 met uitreiking startnummers optocht. De entree is gratis. Vanaf 22 uur leeftijd 16 
jaar en ouder. 
Vrijdag 28 februari 
20.00 uur Plekkerspaleis Beuningen (de Tinnegieter) Kantel Avond 
(UITVERKOCHT). 
Zaterdag 1 maart 
09.45 uur Plekkerspaleis Beuningen (de Tinnegieter) Sleuteloverdracht. 
Zaterdag 1 maart 
20.00 uur Plekkerspaleis Beuningen (de Tinnegieter) Mega Plekkersbal 
Toegang vanaf 16 jaar met kaartje.  
Zondag 2 maart 
13.30 uur Route vanaf startpunt Burgemeester Geradtslaan Beuningen 
Optocht door Eikelenburg. Opgeven voor optocht kan nog tot en met 23 februari door 
het digitaal inschrijfformulier op: www.cvdeplekkersbeuningen.nl in te vullen.  
Zondag 2 maart 
Prijsuitreiking en ‘We droaien deur!’ Plekkerspaleis Beuningen (de Tinnegieter). 
Prijsuitreiking vanaf 17.30 uur. De entree is gratis.  
Maandag 3 maart 
14.00 uur Plekkerspaleis Beuningen (de Tinnegieter). Familiemiddag met aansluitend 
om 18.00 uur het Malle Maandag Matinee. De entree is gratis. 
Maandag 3 maart 
20.00 uur Plekkerspaleis Beuningen (de Tinnegieter). ‘Gekke Moandagparty’ met een 
‘open podium’. Opgeven kan via info@cvdeplekkersbeuningen.nl  
De entree is gratis. Toegang vanaf 16 jaar. 
Dinsdag 13 februari 
12.00 uur Plekkerspaleis Beuningen (de Tinnegieter) Boerenbruiloft met 
boerenbruidspaar Brigitte en Eric. Vanaf 11.30 uur is de zaal open. 
Dinsdag 13 februari 
Aansluitend op de boerenbruiloft het ‘Dinsdagmiddag Matinee’ en Troanentrekkersbal 
tot 19.30 uur. De entree is gratis.  
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Kerst 2024 in Weurt 

De Wens/Gedenkboom werd extra mooi 
door de kinderen van de Ruijterschool in 
Weurt! Mooi versierde houten ornamentjes 
met leuke kleurrijke en ontroerende 
wensjes, hebben de kinderen opgehangen 
en ze zijn ook nog naar de mooie 
kerstgroepen in de kerk gaan kijken. De 
opbrengst voor de voedselbank, 
speelgoedbank en geldelijke donaties waren 
super. De drukbezochte kinderkerstviering 
met de lichtjesoptocht door de vele 
kinderen en aan het eind het bezoek van de 
kerstman was sfeervol en feestelijk. En de plaatsing van de Cortenstaal-ring 
(gemaakt door Mark Lemmen) zorgde ervoor dat de betonnen kerstgroep van 
Jo en Maria Smits nog mooi voor kerst een prachtige plek kreeg bij het hek 
van het kerkhof. Dank je wel aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen. Op 
de bijgevoegde foto’s is dit nog eens extra te zien. 

Virginia Bartels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdagochtend Weurt: 
rozenkransgebed, eucharistie & gezelligheid 

Woensdagochtend kwart over negen rozenkransgebed met aansluitend de 
eucharistieviering in de week. Een karakteristieke zin die we em. pastoor Jan 
de Waal vaak zo horen zeggen. Deze ochtend staat bekend om niet alleen het 

bidden en vieren, maar ook om de 
intieme sfeer van de pastorie en 
gezelligheid tijdens het koffie 
drinken erna.  

Voor een aantal is deze ochtend 
misschien niet bekend, of is het 
repetitieve aspect van de rozen-
krans nietszeggend of langdradig. 
Toch is mijn hoop dat iedereen die 

komt het tegendeel zal gaan ondervinden. Het is een ochtend die de week kan 
breken, waarin we elkaar ontmoeten en het gezellig hebben. 

Deze woensdagochtenden staat de deur van de pastorie niet los, maar open! 
Van harte welkom voor iedereen van goede wil! 

Kim Hoogboom 
 

Lieve mensen in Weurt 

Miep zit nu in Beuningen.  
Gelukkig dat het zo nog kan. Maar ik wil toch iedereen bedanken, vooral eerst 
de kerk met de paters en zijn mooie koren. Ook bij mij in de straat, al de buren 
en ook in andere straten, op Rozenburg en meneer Wouters van de Coop en 
zijn personeel, neefjes en nichten, 50+ vereniging en Houvast. Een goed 
kerstfeest en een goed begin 2025. 

Groet, Miep Aalbers, 
Zorgcentrum Alde Steeg, Bongerdstraat 84 
Bloesem 54-107 
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Wensen naar de hemel! 

Donderdag 9 januari heeft de koster van de 
kerk in Weurt Willy Föllings, de 
verzamelde houten kerstwensen van de 
kinderen van de Ruijterschool verbrand. 

In de vuurschaal op de standaard waarin 
altijd wierrook wordt aangestoken, ging nu 
de rook van al die lieve, mooie, grappige 
en ontroerende wensen omhoog naar de 
hemel! 

Hoe mooi dat we dit ook dit jaar samen 
hebben gedaan! 

Dank je wel allemaal. 

Virginia Bartels 
 

Jezus als verteller van parabels 

Jezus was een meester in het vertellen van parabels of gelijkenissen.1) In het 
collectief geheugen van de eerste christenen staat Jezus te boek als een 
verteller van parabels. Via zijn parabels leren we Hem kennen. Jezus gebruikt 
een parabel vaak om grote groepen mensen toe te spreken. Zijn leerlingen 
vragen Hem waarom Hij dit doet: ‘Waarom spreekt U in gelijkenissen tot 
hen?’ Jezus antwoordt: ‘Omdat zij [de mensen] ziende blind en horende doof 
zijn en niets begrijpen’ (Mt. 13: 10,13). Markus verklaart: ‘Met zulke en 
andere gelijkenissen verkondigde Hij hun Gods boodschap, voor zover ze die 
konden begrijpen; Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tegen hen, maar 
wanneer Hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde Hij hun alles’ (Mc. 4: 
33-34). Wat is nu een parabel of gelijkenis? Een parabel heeft volgens 
Zimmermann (2011, 2018)2 zes kenmerken. Nemen we als voorbeeld de 
parabel van de Barmhartige Samaritaan, een van de meest bekende parabels. 

Een parabel is in de eerste plaats een kort verhaal. Het bevat een aantal 
handelingen of gebeurtenissen uitgevoerd in een bepaalde volgorde in een 

bepaalde situatie. De handelingen volgen elkaar in de tijd op waarbij vaak 
sprake is van actie en reactie. Het heeft een begin en einde en een bepaalde 
structuur (inleiding, middenstuk en afsluiting of conclusie). Er zijn een of 
meerdere hoofdpersonen. In de Barmhartige Samaritaan komen de volgende 
personen voor: een reiziger, rovers, een priester, een Leviet, een Samaritaan en 
de bezitter van een herberg. Iedereen heeft in het verhaal een rol.  

Een tweede kenmerk is dat het verhaal niet berust op een historische 
gebeurtenis. Het is een fictief, verzonnen verhaal. Jezus heeft de Barmhartige 
Samaritaan bedacht als antwoord op een vraag van een Joodse wetsgeleerde 
‘wie is mijn naaste’. Een derde kenmerk is dat het verhaal realistisch is. Het 
verhaal van de Samaritaan speelt zich af op de weg van Jeruzalem naar 
Jericho. Deze weg is bekend als gevaarlijk en berucht om zijn overvallen. 
Rovers overmeesteren een reiziger, pakken alles van hem af, mishandelen hem 
en laten hem halfdood achter. Drie reizigers passeren de gewonde man, twee 
personen bieden geen hulp en één persoon biedt wel hulp. Het is een situatie 
die in het dagelijkse leven voorkomt. Ook tegenwoordig. 

Een vierde en zeer belangrijk kenmerk is dat in een parabel gebruik wordt 
gemaakt van metaforen. Een metafoor is een vergelijking: iets is als iets 
anders. Het is een vorm van figuurlijk taalgebruik. Het gaat om een 
vergelijking tussen twee dingen die op het eerste gezicht niets met elkaar te 
maken hebben. Deze vergelijking roept een bepaald beeld op. Door dit beeld 
wordt de boodschap beter begrepen. ‘De kameel is het schip van de woestijn’. 
Natuurlijk is een kameel geen boot. De kameel wordt hier vergeleken met een 
schip vanwege zijn vermogen om een lange afstand af te leggen in de 
woestijn. ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken’. Letterlijk gezien is 
Jezus geen wijnstok en wij zijn geen ranken, maar het beeld dat opgeroepen 
wordt benadrukt de verbondenheid tussen Jezus en zijn volgelingen, waarbij 
wij alleen vrucht kunnen dragen als wij met Hem verbonden blijven (Jn 15: 5). 
In de Bijbel is een parabel vaak een aards verhaal met een hemelse betekenis. 
De metafoor in de Barmhartige Samaritaan betreft de onverwachte hulp van 
iemand uit een vijandig volk.  

Een vijfde kenmerk is dat het verhaal een betekenis heeft. Deze betekenis 
dient achterhaald en geïnterpreteerd te worden. Vaak wordt deze in de tekst 
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versluierd weergegeven of is op het eerste gezicht verborgen. Toen Jezus eens 
aan zijn leerlingen de parabel van de Zaaier vertelde, begrepen ze de betekenis 
ervan niet. Jezus zag dit aan hun gezichten en vroeg hen: ‘Begrijpen jullie 
deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan 
begrijpen’? En Jezus legde vervolgens de vergelijking uit tussen de zaaier en 
koninkrijk van God (Mc: 4). Een zesde aspect is dat een parabel van Jezus een 
beroep op ons doet, het heeft een appèlfunctie. Het spoort ons aan tot 
nadenken, reflectie en actie. Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan 
brengt de boodschap tot naastenliefde en iemand helpen die in nood is, 
ongeacht zijn achtergrond, duidelijk onder onze aandacht.  

Een parabel heeft ten zesde altijd een context waarin de vertelling is geplaatst. 
Het staat nooit los op zichzelf. Het verwijst ten eerste naar de omliggende 
teksten. Het verhaal over de Barmhartige Samaritaan is Jezus’ antwoord op de 
vraag van een Joodse wetgever, die wil weten hoe hij deel kan krijgen aan het 
eeuwige leven en wie zijn naaste is. Ten tweede verwijst de parabel naar de 
maatschappelijke context, een gebeuren in de tijd van Jezus. Hier tussen de 
vijandigheid tussen de Joden en de Samaritanen. De Samaritanen hebben een 
eigen versie van de Hebreeuwse Bijbel en aanbidden God op de berg Gerizim 
en niet in de tempel van Jeruzalem. De priester en de Leviet laten als 
vertegenwoordigers van de religieuze leiders na om de mishandelde 
vreemdeling te helpen ondanks hun religieuze plicht. Zij hielden star vast aan 
de uitleg van de Joodse reinigingswet.  
1) De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21) gebruikt het woord ‘gelijkenissen’ voor het 
woord parabel. In het Nederlands en in deze bijdrage worden beide woorden gebruikt. 
In Duitstalige landen spreekt men van ‘Gleichnisse’, internationaal van parabel. Over 
het aantal parabels van Jezus bestaat weinig overeenstemming. De schattingen lopen 
uiteen van 37 tot 65. Copilot (AI) houdt het op 58 parabels, als volgt verdeeld: Marcus 
8, Matteüs 23 en Lucas 27. De verschillen komen voort uit de gebruikte definities van 
een ‘parabel’. Sommige parabels komen in meerdere evangelies voor. In Marcus 
bestaat 16% van Jezus’ onderricht uit parabels, in Matteüs 43% en in Lucas 52%. 
2) Literatuurverwijzingen staan op: www.andreaskerkweurt.nl/parochieblad.html 

SV 


