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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar. 

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII  
Secretariaat:  Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271 
IBAN:   NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII 
Email:   info@johannesxxiii.nl 
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur 
Bij een overlijden gelieve contact op te nemen met het secretariaat in 
Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website. 

Overige contacten: 
Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag) 

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913 
Misintenties Ewijk: via het secretariaat in Beuningen 
Misintenties Beuningen: via het secretariaat in Beuningen 
Misintenties Weurt: via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt 

Tel: 024-6776294 of via de Pastorie 

Redactieleden  

Winssen Gerry Schreven 
 Trudy Teunissen 
 Mark van Gaalen 
Ewijk Dien van Rens 
Beuningen Diana Fuchten 
Weurt Bernadette Faber 
 Paul Benschop 

 
Website: 

 
 
 
 
 
 

www.johannesxxiii.nl 
 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt 
in het weekend van 25 oktober 2025. 

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), uiterlijk 9 oktober 2025 naar: 
redactie@johannesxxiii.nl 

of naar uw lokaal redactielid 

Familiepastoraat, wie gaat er met ons op weg? 

De afgelopen zomerweken zijn vele mensen op weg geweest. Velen zoeken in 
vakantietijd de natuur op, bewonderen kunst en cultuur, verblijven daar waar ze 
de rust kunnen vinden of waar ze juist heel veel andere mensen kunnen 
ontmoeten. De meesten vinden het fijn om daarvoor elders te zijn, niet thuis 
waar altijd werk ligt te wachten.  Mensen gaan dus graag op weg. Persoonlijk 
geeft het me altijd een gevoel van vrijheid, zeker als je alles in je rugzak of op 
de fiets mee kunt dragen.  

Ook Jezus was vaak op weg, naar de 
dorpjes in Galilea en uiteindelijk naar 
Jeruzalem.  Jezus noemde zichzelf de 
Weg, de Waarheid en het Leven en 
mede daarom werden de leerlingen van 
Jezus aanvankelijk de aanhangers van 
de Weg genoemd.  

In het vorige parochieblad heb ik 
geschreven over de ideeën, die we 
hebben rondom het familiepastoraat. 
Eigenlijk is het niets anders dan een 
uitnodiging aan gezinnen om met ons op 
weg te gaan. 

Maar waarom zouden mensen met ons op weg willen gaan? Wat maakt ons tot 
een interessant reisgezelschap? Of welke bestemming hebben wij op het oog 
dat mensen met ons mee willen trekken? Over deze vragen hebben we de 
afgelopen maanden nagedacht, eerst met een brainstormsessie en later in 
kleinere kring met een aantal kartrekkers. We hebben samen thema’s gekozen, 
waarvan wij denken dat die horen bij ons kerkzijn én die voor mensen de moeite 
waard zijn.  Het gaat dan om waarden zoals naastenliefde, solidariteit, vrede en 
armoede, maar ook familie, tien geboden, bidden en gastvrijheid. De keuze is 
reuze. Probeer maar eens samen te vatten waar de kerk voor staat! We hoeven 
echter niet volledig te zijn. We gaan immers samen op weg. Jaarlijks willen we 
een zestal thema’s aan bod laten komen. In drie jaar kunnen we dan een kleine 
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20 thema’s behandelen, wat ons inziens een aardig inkijkje in onze kerk geeft 
en voldoende moet zijn om met ons op weg te blijven gaan.  

Daarnaast gaan we een instapbijeenkomst samenstellen, een soort kerk voor 
beginnelingen, waarin 
we kort wat vertellen 
over de bijbel, over de 
belangrijke kerkelijke 
feesten, over de 
sacramenten, over 
bidden en werken, over 
normen en waarden, 
over wie Jezus is voor 
ons en voor jou, maar 

ook wat het betekent om christen te zijn. En dat alles in dialoog en op maat. Het 
feit dat we kleiner zijn geworden heeft zo ook voordelen. We kunnen onze 
boodschap persoonlijker maken. Elders in dit parochieblad vindt u meer 
praktische informatie, zodat u hopelijk ook een goed beeld krijgt van onze 
plannen. 

Het allerbelangrijkste is dat we samen op weg gaan. We willen daarbij anderen 
laten weten, waar wij vol van zijn, vertellen wat ons leven houvast en zin geeft. 
En omdat we dit anderen ook gunnen, doen we moeite dit met ieder die wil te 
delen. Dat is wat mij betreft de oproep die Jezus aan iedere gedoopte doet, dat 
is onze missionaire opdracht, meer hoeven we niet te doen. Wij hebben er zin 
in en als zijn zegen op onze inspanningen rust zal onze gemeenschap opnieuw 
gaan groeien. Gaat u met ons mee? 

Rudy de Kruijf, pastoraal coördinator  
 

Praktische informatie over familiepastoraat  

Zoals eerder in dit parochieblad aangegeven bestaat het familiepastoraat uit 
een 6-tal bijeenkomsten voor gezinnen. Het familiepastoraat komt in de plaats 
van de eerste communie- en vormselvoorbereiding. Het is een voorbereiding 
voor kinderen én ouders. Ook de andere kinderen uit het gezin en gezinnen, 

die dit jaar geen communicant of vormeling hebben, zijn van harte welkom. We 
willen immers samen op weg gaan. 

De bijeenkomsten worden gehouden op zondagochtend om 9 uur in 
verschillende groepen. Kinderen zullen in minstens twee verschillende 
leeftijdsgroepen en ouders in hun eigen groep met elkaar in gesprek gaan. Bij 
de kinderen zullen we gebruikmaken van werkvormen zoals u die kent van de 
eerste communie - en vormselvoorbereiding. Bij ouders hopen we een levendige 
dialoog op gang te kunnen brengen. Belangrijk hierbij is dat het hen helpt om 
over dit onderwerp met hun kind te spreken en vooral zelf kunnen laten zien 
wat een christelijke levenswijze in het leven van alledag betekent. Voorleven, 
daar gaat het om! De ouders zullen om 10 uur bij aanvang van de viering in de 
kerk aansluiten. De kinderen gaan dan nog even door en zullen pas na de preek 
aan de viering deelnemen. Door middel van een gesprekje zal de pastoor ook de 
andere aanwezigen bij het thema van het familiepastoraat betrekken. Na afloop 
van de viering zullen we samen wat drinken en eten. Ontmoetingen zijn 
belangrijk voor de opbouw van een gemeenschap.  

Op 29 september om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst voor 
belangstellenden. Als u dit jaar wil deelnemen aan het familiepastoraat, dus ook 
als u wilt dat uw kind dit jaar de Eerste Communie ontvangt of het Vormsel 
doet, zou het fijn zijn als u zich voor deze avond aanmeldt 
(familiepastoraat@johannesxxiii.nl), dan krijgen wij daarmee al een eerste 
indicatie voor het aantal deelnemers.  

Op zondag 26 oktober is de eerste bijeenkomst. Dit is een instapbijeenkomst 
met basiskennis over ons 
geloof, de kerk en de bijbel. 
Deze basisbijeenkomst zal 
door iedereen gevolgd 
moeten worden en zal daarom 
jaarlijks worden herhaald 
voor gezinnen die nieuw 
aansluiten. Ook de 
doopouders zullen dit als onderdeel van hun voorbereiding ontvangen. De 
andere bijeenkomsten van het familiepastoraat zullen gaan over allerlei 
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onderwerpen, die met kerk en geloof en dus ook het leven te maken hebben. We 
zullen hier bij de informatiebijeenkomst meer over vertellen. We hebben 
inmiddels een kleine kerngroep gevormd, maar we zoeken nog mensen die ons 
daarbij helpen. Dat kan zijn in de voorbereiding, in de bijeenkomsten, maar ook 
bij de praktische ondersteuning, zoals het eten en drinken.  Als u belangstelling 
heeft kunt u zich aanmelden bij familiepastoraat@johannesxxiii.nl. Mocht u 
vragen hebben kunt u mij mailen (rudydekruijf@johannesxxiii.nl) of bellen 
(06-22949234). 

Om ook andere belangstellende de kans te geven over dit onderwerp in gesprek 
te gaan, zal ik op maandagavond 27 oktober om 19.30 uur dit onderwerp 
nogmaals bespreken. Zo blijven we van elkaar op de hoogte en gaan we jong, 
oud en ouder samen op weg.  

 

Doopsel – parochie Johannes XXIII Beuningen 

Toen ik laatst van Beuningen naar huis reed, hoorde ik op de radio een gesprek 
over doping. Een jongeman had bij een doping een lied gezongen. Gelukkig 
wist een van de andere gasten dat de correcte benaming het doopsel is. Het laat 
voor mij iets zien van de steeds grotere onbekendheid met dit sacrament. Dit 
neemt niet weg dat het doopsel doping voor ons leven kan zijn. Het doopsel is 
een van de zeven sacramenten van onze kerk, die toegang geeft tot alle andere 
sacramenten.  

De afgelopen jaren heeft diaken Roman Gruijters 
in onze parochie de doopvoorbereiding voor zijn 
rekening genomen. Aangezien we het doopsel 
kunnen zien als een onderdeel van het 
familiepastoraat heb ik dit sinds april van hem 
overgenomen. Als pastoor is Ruud degene die de 
kinderen doopt, maar meestal gaan we samen voor 
in de doopviering. Voor het komende werkjaar 
hebben we 8 doopzondagen vastgelegd. Normaal 
gesproken vinden deze vieringen plaats op zondag 
om 12 uur in de H. Corneliuskerk te Beuningen, 

onze parochiekerk.  Mocht het zo zijn dat de ouders om goede redenen de 
voorkeur geven aan de Andreaskerk te Weurt, dan is dit in overleg mogelijk.  

Het aantal dopelingen is de afgelopen jaren fors gedaald. In 2024 zijn er 17 
kinderen gedoopt terwijl we in het jaar 2000 nog 149 dopelingen hadden. Deze 
daling hangt natuurlijk samen met de ontkerkelijking. Het is nooit fijn om te 
zien dat zaken teruglopen, maar het heeft ook voordelen. Door het geringe 
aantal dopelingen is de voorbereiding nog meer op maat. Om te beginnen kom 
ik bij de mensen op bezoek om het pasgeboren kindje te bewonderen en 
persoonlijk uitleg te geven over de doopvoorbereiding.  
De doop is het begin van de weg, die het 
kind met zijn ouders met Jezus gaat 
afleggen. Je wordt christen en gaat 
onderdeel uitmaken van een grotere 
gemeenschap die ‘kerk’ heet. Vandaar 
dat wij het belangrijk vinden om vanaf 
het begin deze verbondenheid al 
mogelijk te maken. Een doopviering zal 
daarom – als er meerdere kinderen voor 
die zondag zijn aangemeld – 
gezamenlijk worden gehouden, zodat 
niet alleen familie en vrienden, maar ook 
de gemeenschap aanwezig is. Bovendien zullen ouders worden uitgenodigd ook 
een bijeenkomst van het familiepastoraat bij te wonen.  Door de kleinere 
getallen zullen we elkaar leren kennen en bemoedigen.  

Voor het werkjaar 2025-2026 zijn de volgende data aangemeld. U kunt zich 
aanmelden bij het secretariaat (secretariaat@johannesXXIII.nl / 024-6771271) 

Basisbijeenkomst Uitleg doopsel  Doopzondag 
Di. 23 september Di. 7 oktober  9 / 16 november 
Di. 25 november Di. 9 december  11 januari / 8 februari 
Di. 10 maart  Di. 24 maart  12 april / 10 mei 
Di. 19 mei  Di. 2 juni  5 /12 juli 
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Concert – de Mystiek van Guido Gezelle – Ewaldenkerk Druten 
Zondag 5 oktober 2025 / 15.30 uur 

Guido Gezelle (1830 – 1899) was een befaamd 
Vlaams dichter / priester, wiens woorden tot op de 
dag van vandaag geliefd en inspirerend zijn. 

Jacqueline van Koolwijk componeerde tussen 2012 
en 2024 vier koorcomposities en een 3-delig 
orgelwerk, waarbij zij geïnspireerd werd door 
Gezelles mystieke verzen, waarin de in de natuur 
besloten Goddelijke Scheppingskracht subtiel en 
poëtisch tot uitdrukking gebracht wordt. Deze koor- 
en orgelcomposities zullen samen met werken van 
Ticheli en Gjeillo in première gaan op zondag 5 
oktober 2025 in de Ewaldenkerk te Druten. 

Panta Rhei Vocaal o.l.v. Frank Litjens en Jacqueline 
van Koolwijk verklanken de koor- en orgelwerken. 
Speciale medewerking verleent de Vlaamse Bart 
Vandekerkhove, voorzitter van de Guido Gezellekring en initiatiefnemer van 
Gezelle Gezongen. Hij zal een korte inleiding geven op mystiek en natuur in 
Gezelles werk en tevens een aantal mystieke verzen voordragen. 

De toegang is gratis. 
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Inloop: 15.00 uur 

Info: 
www.vrijeklanken.nl / info@vrijeklanken.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: Guido Gezelle 

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Heeft 
u dit jaar nog geen bijdrage overgemaakt voor de actie 
Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog 
wilt doen. Uw gift aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar 
is voor de belasting. Meer informatie vindt u op 
www.belastingdienst.nl. 

U kunt ook de QR-code scannen om de kerkbijdrage te 
betalen. Gebruik hiervoor de camera App op uw telefoon. 

Voor informatie kunt u terecht op de website 
www.johannesxxiii.nl  of via e-mail: info@johannesxxiii.nl 
 
Opbrengst van de actie Kerkbalans 

kerkbijdragen 2025 2024 
Januari t/m juli € 56.234 € 58.515 

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII 
 

Spierfonds collecteert van 8 t/m 14 september in Nederland  
Van 8 tot en met 14 september vindt de nationale collecteweek van het Prinses 
Beatrix Spierfonds plaats. Duizenden vrijwilligers gaan weer huis-aan-huis 
collecteren. Doneren kan heel eenvoudig en op alle manieren, digitaal door het 
scannen van een QR-code of gewoon met contant geld. 

Een spierziekte kan iedereen overkomen - 1 op de 9 Nederlanders krijgt te 
maken met een spierziekte. Hoe gezond je ook leeft, hoeveel je ook sport, 
iedereen kan op ieder moment een spierziekte krijgen. “Ieder lichaam heeft 600 
spieren. Die heb je nodig voor alles. Van glimlachen, lopen tot schrijven. En 
van slikken tot ademen. Bij een spierziekte raken spieren verzwakt of vallen 
helemaal uit. Dat heeft een enorme impact. Een impact die voor een gezond 
persoon nauwelijks te bevatten is. Je kunt steeds wat minder, levert steeds weer 
een stukje zelfstandigheid in en gaat steeds verder achteruit. Hierdoor leven 
gezinnen elke dag in onzekerheid, moeten zij zich steeds aanpassen en hun 
leven is allesbehalve zorgeloos. Als we daar verandering in kunnen aanbrengen, 
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en dat kunnen we, dat moeten we daar samen vol voor gaan,” aldus Ellen 
Sterrenburg algemeen directeur van het Spierfonds. 

Perspectief - ”Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel voor het ontwikkelen 
van behandelingen en medicijnen om spierziekten te stoppen. Jarenlang was er 
weinig bekend over de mechanismen achter spierziekten. Er was ontzettend veel 
onderzoek nodig, maar die kennis is er nu. Daarom kunnen we de volgende stap 
zetten naar medicijnontwikkeling. In 2025 willen we de eerste gentherapie bij 
patiënten testen. De eerste spierziekten gaan van onbehandelbaar naar 
behandelbaar. Het is een spannende tijd. Samen kunnen en moeten we nog meer 
mogelijk maken. Iedere bijdrage, groot of klein, kan helpen om de achteruitgang 
bij spierziekten te stoppen.” 

Iets geven kan op alle manieren - Geven aan onze collectant kan op veel 
verschillende manieren. Je kan met je smartphone de QR-code scannen die onze 
collectanten op de collectebus hebben staan. Dat gaat heel eenvoudig, je kan het 
bedrag aanpassen en de betaling loopt via iDEAL. Je geeft eenmalig en veilig 
en zit nergens aan vast. Of je kan aan onze collectant nog steeds gewoon je 
muntgeld geven. Mocht je niet thuis zijn of geen smartphone hebben dan heeft 
onze collectant een flyer bij zich waar het rekeningnummer van het Spierfonds 
opstaat zodat je alsnog ieder gewenst bedrag kan overmaken. 

Collectant gemist? 
Heb je de collectant gemist? Geef dan via spierfonds.nl 

 
Agapevieringen terug van zomerreces! 

Na een welverdiende vakantie gaan de 
agapèvieringen in de parochie weer van start. 
Vanaf 10 september komen we twee keer per 
maand samen in het koetshuis van de pastorie 
in Beuningen. Katholieken, protestanten, en 
alle mensen van goede wil gaan samen aan 
tafel. Geïnspireerd door het ‘liefdesmaal’ van 
de vroege christenen vieren wij ons geloof met 
schriftlezing, gebed, zang, en natuurlijk een maaltijd van brood en wijn. De 
opzet is informeler: we delen onze gedachten over de lezing met elkaar, steken 

lichtjes op voor mensen die in onze gedachten zijn, en sluiten gezellig af met 
koffie of thee. De agapèvieringen duren ongeveer 1 uur. We hopen je graag 
weer te zien! 

Data:  10 en 24 september, 8 en 22 oktober, 6 november, 
 3 en 17 december, 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 
 11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6 en 20 mei, 3 en 17 juni 

Aanvang:  19:15 uur 

Locatie: Pastorie, Dorpssingel 2, Beuningen 
Info en aanmelden: evenementen@johannesxxiii.nl 

 

Boven-Eind in de Proatcast 
Aflevering 18. Wim Bolk  

Op vrijdag 1 augustus gaat aflevering 18 van De Maos en Waolse Praotcast 
online. Wim Bolk is sterk verbonden met zijn dorp Boven-Leeuwen en DSZ. 
Daar kennen ze Wim niet alleen als voormalig keeper en grensrechter, maar ook 
als duizendpoot voor allerlei hand- en spandiensten. In het voetbalhart van Wim 
is ook ruim plaats voor SCP en natuurlijk voor ‘zijn’ Feyenoord. In december 
1981 reed Wim, toen werkzaam bij Van Gend & Loos, in een konvooi van 130 
vrachtwagens vol hulpgoederen richting Polen. De rit werd extra spannend door 
de plotselinge staat van beleg. Vanaf dat moment ontstond zijn blijvende band 
met het land. Tijdens een vakantie nam het gezin Bolk een kind uit Warschau 
in huis; daaruit groeiden vriendschappen voor het leven.  

Via een rol als hulppiet belandde Wim ‘in ’t Sinterklaosspul’. Maar liefst 12 
jaar vervulde hij de rol van Goedheiligman in Boven-Eind. Vooral aan de 
huisbezoeken bewaart hij warme herinneringen. ‘Ge kon de papa’s alles laote 
doen’. Na een reorganisatie bij Van Gend & Loos kwam Wim terecht bij 
Playmobil.  Hij begon daar als vrachtwagenchauffeur, maar leerde daarna - 
‘speulenderwijs ’- hoe je etalages in moest richten. Tegenwoordig geniet hij van 
het biljarten bij de Bond van Ouderen: ‘Gewoon lekker mi mekaor’. Ook thuis 
draait hij volop mee. Wim doet de boodschappen en zorgt dat er eten op tafel 
staat. ‘Ael is de boerekôl nie mèr zo lekker aes toen de vrouw die kokte.” 
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Taolkenner Henk van Elk laat sappige Maos en Waolse woorden voorbijkomen 
als hij vertelt over het vroegere Huis te Druten. In het gedicht ‘De schort vaen 
ons oma’ van Rinie van Haren staat de tijd even stil.  

Deze en alle eerdere afleveringen zijn te beluisteren - aes gè tèd hèt - via Spotify, 
SoundCloud en op de website van ‘De Maos en Waolse Praotcast’: 
https://maos-en-waolse-praotcast.jimdosite.com 

 

Dopeling: 

Levy Epskamp 

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van: 

 overlijdensdatum leeftijd 
Beuningen 
Marie Kulsdom – Klaassen 04 - 07 - 2025 88 jaar 
Cor Thomassen 05 - 08 - 2025 94 jaar 
Wil Wijman – Meijer 10 - 08 - 2025 81 jaar 
 

 
 
 
 

Dat zij mogen rusten in Gods vrede 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 

 
 
 

 
 
 
 

 

Open Monumentendag 2025 Gemeente Beuningen 

De 39e editie van Open Monumentendag zal plaatsvinden in het weekend van 
13 en 14 september 2025 en heeft als thema Architectonisch Erfgoed. 

Erfgoed & Architectuur Gebouw(d) om te blijven. Het thema biedt een mooie 
aanleiding om diverse bouwstijlen en -periodes onder de aandacht te brengen. 
Een andere interessante invalshoek kan het verkennen van de materialen zijn. 
Lokaal steen kan bijvoorbeeld iets vertellen over de geologie van een gebied en 
de geschiedenis van de bewoners. 

Op zaterdag 13 september 2025 kunt u tussen 10.00 uur en 17.00 uur de villa 
met koetshuis bezichtigen aan de Van Heemstraweg 47 in Winssen (behalve het 
privé gedeelte). 

 
Deze villa is in de 19e eeuw gebouwd en kreeg in de jaren ‘30 een metamorfose 
met een voornamere uitstraling. De voorgevel kreeg een nieuwe, modernere 
symmetrische indeling. Ook het dak werd vernieuwd en kreeg een overstek en 
licht geknikte schilden. Oorspronkelijk had de villa een rieten dak, maar dat is 
in 1970 vervangen door de huidige dakbedekking. 
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datum "feest" tijd pastor "koor" tijd pastor "koor"

zo 31 aug 10:00 em. pastoor Ton van Balveren samenzang 10:00 em. pastoor Jan de Waal samenzang

zo 7 sep 23e zondag
door het jaar 10:00 pastores Ruud Roefs en Rudy de Kruijf zanggroep Druten-Puiflijk 10:00 em. pastoor Ton van Balveren samenzang

zo 14 sep 24e zondag
door het jaar 10:00 Patroonsfeest H. Cornelius

pastores Ruud Roefs en Harry van Dooren
Jacques en Antoinette

van der Meer 10:00 Woord- en Communieviering Andreaskoor

zo 21 sep 25e zondag
door het jaar 10:00 Woord- en Communieviering

leden werkgroep 10:00 pastoor Ruud Roefs samenzang

wo 24 sep Seniorenviering 15:30 pastoor Ruud Roefs Marieke, Hennie en Mayk

za 27 sep 14:00 Concert jubileum Seniorenvereniging

zo 28 sep 26e zondag
door het jaar 10:00 pastores Ruud Roefs en Harry van Dooren Liturgisch Gemengd Koor 10:00 em. pastoor Ton van Balveren samenzang

zo 5 okt 27e zondag
door het jaar 10:00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch Gemengd Koor 10:00 em. pastoor Jan de Waal

en kindernevendienst Our Choice

zo 12 okt 28e zondag
door het jaar 10:00 Patroonsfeest H. Johannes XXIII

gezamenlijke pastores KoMore

zo 19 okt 29e zondag 
door het jaar 10:00 Woord- en Communieviering

leden werkgroep 10:00 pastoor Ruud Roefs Andreaskoor

wo 22 okt Seniorenviering 15.30 pastoor Ruud Roefs Marieke, Hennie en Mayk

zo 26 okt 30e zondag
door het jaar 10:00 em. pastoor Harry van Dooren Liturgisch Gemengd Koor 10:00 em. pastoor Ton van Balveren samenzang

22e zondag
door het jaar

De weekendvieringen in de Corneliuskerk kunt u volgen via een livestream van kerkdienstgemist.nl op de website www.johannesxxiii.nl

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

           Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie/ thee te drinken.
           Beuningen:  31 augustus, 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, Weurt: 7 en 21 september, 5 en 19 oktober.

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Cornelius
Beuningen
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Het fraaie oude koetshuis is voor een deel gebouwd in de neogotische stijl en 
heeft mooi gestileerde windveren. 

 

Bij uw bezoek/bezichtiging kunt u het beste parkeren bij het ULTO-gebouw aan 
de Notaris Stephanus Roesstraat in Winssen. Kom bij voorkeur met de fiets. 
Ook de molens van Winssen en Beuningen zijn die dag opengesteld. 

HBB Historisch Besef Beuningen. 

Website: www.historischbesefbeuningen.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Te koop voor de Ewijkse parochianen: 
Kerkbanken uit de H. Johannes de Doperkerk in Ewijk. 

Nu de werkzaamheden rond de ontruiming van het interieur van de kerk zo veel 
mogelijk zijn afgerond staan er alleen nog de kerkbanken. Zoals bij de sluiting 
is toegezegd wordt een gedeelte van deze banken als aandenken aangeboden 
aan de parochianen uit het dorp Ewijk. 

 

Wilt u hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een mailtje naar 
info@johannesxxiii.nl  met uw naam, adres en telefoonnummer en het gewenste 
aantal banken (maximaal 2). Wij kunnen dan indien nodig contact met u 
opnemen. 

Zaterdag 6 september of zaterdag 13 september kunt u ‘s morgens tussen 10 uur 
en 12 uur de bank(en) op komen halen tegen contante betaling van 30 euro per 
stuk. De banken zitten nog vastgeschroefd, deze kunt u ter plaatse demonteren. 
U dient zelf voor vervoer van de bank(en) te zorgen. 

Het parochiebestuur 
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’Een echte ouwe Euwickse Mins’ 

Een echte ouwe Euwickse mins,die komde nie veul mer tege 
Ze zitte heel knus lekker thuis en wille gaern rustig lève. 
Mar vertelle duûn ze gaern, over die goeie ouwe tijd 
Ze denke daoraon met weemoed t’rug en hebbe soms wa spijt. 

Ge mot die echte ouwe hebbe, van vur de oorlogsjaore 
Die werkte nog mit hun hânde, die zate dûk vol blaore. 
Hard werke was het op de fabriek, de boerderij of op d’n ove 
Alleen’ s zondags hân ze vrij, um d’n Heer te love. 

Moeder de vrouw kreeg keind nao keind, ze vuulde zich unne sloof 
De minse hielde zich overeind, dur hun intens geloof 
Op klump liepe ze durdewêks, ge hâd mat 1 paor schoen 
D’r was ok nie veul aorigheid, neje, d’r was nie veul te doen. 

Alleen mit de kermis was het feest, dan konde heel fijn danse 
Ja, dan gingen de jongelui ok vur het erst mit de frollie sjanse 
Danstente, soms een of twee, stonden in het durp te lonke 
De draaimeule en de schommels stonden vur de blagen te pronke. 

En hâdde dan un borreltje op, dan hâdde echt veul plezier 
Lallend zingen over straot, mit in de hând nog een gleske bier 
Dan mit de hele meute naor huis, een tas koffie drinke 
Mit sterke verhaole over toen en d’r nog een keer op klinke. 

Zo was het vroeger in ons durp, alle minse praote ook nog plert 
En allemaol hân ze Euwick lief, het waas ons eige gert. 
Een ouwe Euwickse mins kan de jeugd vân tegenworrig nog veul vertelle 
Over die goeie ouwe tijd, ge mot um mar us belle!! 

Van een onbekende Euwickse dichter 
Bron: mevr. Dien van Rens 
 
 
 
 

 

Geloof, Hoop en Liefde 

Deze drie begrippen worden vaak in één adem genoemd . Ook door Paulus als 
afsluiting in 1.Korintiërs 13: Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar 
de grootste daarvan is de liefde. 

Je kunt er misschien over twisten welke van deze drie de grootste is, maar voor 
mijn gevoel zijn ze zo verschillend van karakter dat een vergelijking onmogelijk 
is. Laat ik ze eens apart onder de loep nemen zoals ik ze ervaar: 

GELOOF: In Nicea heeft de Romeinse Keizer Constantijn rond het jaar 323 
onze nog steeds gebruikte geloofsbelijdenis over de Drie-ene God (de triniteit) 
vast laten leggen. Of je dat nu gelooft of niet, dit alleroudste dogma is één van 
de grondvesten van het Christendom. Persoonlijk vind ik dit onbegrijpelijk 
dogma een historisch gevolg van het opkomend Christendom in het Romeinse 
Rijk. Voor mij is het ‘Heb God lief bovenal en uw naaste als uzelf’ en het gelijk 
stellen van die twee de basis van mijn geloof. 

HOOP: Dit is voor mij de verwachting dat de dingen zich ten goede keren of 
dat de goede dingen standhouden. Zonder hoop geen uitzicht. In de moeilijke 
tijd waarin we leven (en ook vroeger geleefd moest worden) koester ik de hoop 
als fundament van mijn bestaan. Zonder kan ik niet leven. De hoopvolle 
verwachting op de wederkomst van Jezus is volgens mij geen feitelijke 
omstandigheid, maar een proces in des mensen hart. Mijn hoop is gevestigd op 
dat proces. 

LIEFDE: Volgens Paulus dus de grootste van de drie. Feitelijk zojuist ook al 
vastgelegd in mijn geloofsovertuiging. Maar die liefde waarmaken is voor mij 
hard werken omdat ik niet altijd begrip op kan brengen voor wat die naaste doet. 
Geen begrip soms voor mijn buurman, maar ook niet voor menig wereldleider. 
Liefhebben wordt dan een probleem. Maar ondanks dat is het voor mij de enige 
uitweg naar een samenleving waarin de mensen in vrede en harmonie een mooie 
wereld op kunnen bouwen.  

Heb lief, geloof en hoop dus en koester deze pijlers want het zijn waarachtige 
parels van welke overtuiging dan ook. 

Theo Coenders 
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the road home 

Het Projectkoor Heilig Landstichting zingt weer een nieuw Allerzielenconcert. 

 
Het is bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de concerten 
van het Projectkoor Heilig Landstichting in de Corneliuskerk in Beuningen.  

Na een gelegenheidsconcert in 2001 ontstond het idee om op projectbasis 
regelmatig een koor van amateurzangers samen te stellen dat concerten geeft 
rondom het thema gedenken.  

De zangers komen uit alle windstreken (óók uit de eigen parochie!) en hebben 
ieder hun eigen achtergrond en muzikale bagage. Onder leiding van Sophia 
Brink genieten zowel zij als het publiek volop van een altijd verhalend 
programma dat dankzij een doorleefde uitvoeringswijze ieder jaar weer velen 
weet te raken.  

Het Projectkoor Heilig Landstichting herdenkt dit jaar voor de 20e keer dierbaren 
die zijn overleden. Een koor van zo’n 100 zangers vertelt een aangrijpend ver-
haal in teksten en muziek uit religieuze en wereldlijke tradities. Een verhaal dat 
de luisteraar meeneemt op de reis die ieder mens gaat in leven en sterven en daar 
ver voorbij. Want juist zingend kunnen we ons vrij uiten en een diep gevoel van 
kwetsbaarheid aan de kant zetten. Samen zingend ervaren we troost en 
geborgenheid over de dood heen en openen we zachtjes ons hart, voor onszelf 
en voor elkaar. Zingen, in de hoop en het vertrouwen dat de tranen die steeds 
weer zullen vloeien niet meer bitter zijn. Dat duisternis en dood niet langer 
worden gevreesd. Maar dat we aan beide zijden van de eeuwigheid rust mogen 
hebben en (be)geleid worden naar een nieuw licht. Een nieuwe geborgenheid, 
een nieuw thuis, in de wereld waarin we leven en in onszelf. Samen bewandelen 
we zingend vol verlangen ´the road home´. 

U bent van harte welkom op zondag 2 november om 15.00 uur in de 
Corneliuskerk in Beuningen. De deuren gaan om 14.30 uur open. 

Naast onze vaste organist Tommy van Doorn, wordt het Projectkoor tijdens dit 
jubileumproject begeleid door een koperkwartet en slagwerker. Het geheel staat 
onder leiding van Sophia Brink.  

De toegang is gratis evenals het programmaboekje met daarin alle teksten met 
speciaal voor deze concerten geschreven vertalingen. Omdat we 
vanzelfsprekend kosten maken bij het organiseren van deze projecten en we 
graag onze concerten vrij toegankelijk willen houden, wordt uw vrijwillige 
bijdrage na afloop van het concert bijzonder op prijs gesteld.  

‘the road home’, van harte aanbevolen! 
 

Herinneringen 

Maandag was wasdag. Ma had het nieuwste van het nieuwste aangeschaft, een 
langzaam wasser, echt een wonder van techniek volgens de verkoper. Een 
machine die ma veel zwaar werk uit handen nam, niet meer met de hand boenen. 
De machine was zelfs voorzien van een wringer. Alleen het uitspoelen moest 
nog met de hand gebeuren. 
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Op maandag werd de machine achter op 
het plaatsje gezet en met emmers water 
gevuld. Vervolgens werd de dompelaar 
erin gezet om het water warm te maken. 
Met de hand werd zeep in een emmer 
water opgeklopt met de zeepklopper, 
een zeef waar de zeep in zat en dan 
kloppen in het water en ook die emmer 
ging in de machine. Daarna ging de 
voorgeweekte was erin en mocht de 
machine aan. Natuurlijk stonden 
broertje en ik de eerste keer dat de 
machine aan ging te kijken wat dat ding 
deed. In de machine zat in het midden 
een zwart ding dat heen en weer draaide 
met de was. 

Ma was de eerste bij ons in de buurt die er een had dus alle buurvrouwen 
kwamen tijdens de wasdag langs om het ding te bewonderen en natuurlijk te 
controleren of de was echt schoon werd. 

De machine heeft nog heel lang op maandag zijn werk gedaan. Vroeger werd 
immers iets pas weggedaan als het echt kapot was. 

 

KoMore 45 jaar 

Het KoMore viert dit jaar haar 45-jarig bestaan. In dat kader organiseert onze 
zanggroep een dubbel jubileumconcert. Op 8 en 9 november 2025 wordt de 
Beuningse Corneliuskerk een podiumlocatie waar KoMore gastheer is op haar 
eigen feestje. 

KoMore is opgericht in 1981 en heette in eerste instantie Jokobeu, Jongerenkoor 
Beuningen. Rond haar twintigste verjaardag verkoos de groep een nieuwe 
naam; KoMore, wat staat voor ‘Koor met een beetje meer’. 

De tienergroep van toen is uitgegroeid tot een volwassen vereniging. Met een 
bestuur, allerlei werkgroepen en een repertoire van meer dan 300 

muziekstukken. Het koor staat open voor nieuwe leden. De pianiste van het 
eerste uur is opgevolgd door een begeleidingscombo met keyboard, gitaar en 
dwarsfluit en regelmatig een gastdrummer. Sinds twee jaar staat KoMore onder 
leiding van Bart Repkes, al 33 jaar de organist van het koor. 

Het repertoire van KoMore heeft de laatste jaren een vernieuwing ondergaan. 
De gekende kerkelijke liederen kregen gezelschap van meer populaire muziek, 
met de nadruk op sfeer en meerstemmigheid, en de optredens van KoMore 
vinden met enige regelmaat ook buiten de kerk plaats. 

 
De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 19.45 tot 21.30 uur in de 
Corneliuskerk in Beuningen. 
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Nieuws contactraad Weurt: een versterking 

Al langer een bekend gezicht in de pastorie, maar sinds augustus '25 ook 
officieel lid van de contactraad. Voor het wel en wee van de geloofs-
gemeenschap in Weurt is Virginia Bartels verantwoordelijk voor de zaken 
rondom de pastorie. 

Vanaf heden zijn Virginia Bartels en Kim Hoogboom het aanspreekpunt voor 
de geloofsgemeenschap in Weurt namens de contactraad. 

 

4Daagse doortocht Weurt 

Nog even nagenieten, Zondag 14 juli was de 4Daagse viering in de St. 
Andreaskerk, voorgegaan door emeritus pastor Jan de Waal. Samen stil staan 
met zang en gebed bij de week, waarin de Nijmeegse 4Daagse gelopen wordt. 
Na bemoedigende woorden van Jan, voor lopers, verzorgers, organisatie en 
publiek, zegende hij ook rijkelijk de voeten en schoenen van de aanwezige 
wandelaars, sommigen hielden er zelfs natte broekspijpen aan over! 

Dit bleek, achteraf, letterlijk een voorproefje op de doortocht in Weurt. Op 
enkele momenten op die woensdag kwam de r(z)egen letterlijk van boven! 

Maar buiten dat, was het een geweldige dag. De wandelaars waren zeer 'welkom 
in Weurt' op de 'Via Flamingo' met wapperende vlaggen en veel muziek. 

Een warm onthaal dus. En dat enthousiaste publiek van die dag ruimde 's avonds 
eensgezind de resten van een prachtige doortocht in Weurt op. 

Tot volgend jaar! 

 
 Foto: eigen foto - doortocht Weurt 

 

De Barmhartige Samaritaan: wie is mijn naaste? 

De parabel van de Barmhartige Samaritaan is een 
van de meest bekende parabels van Jezus. Het 
verhaal begint en eindigt met een gesprek tussen 
een joodse wetsgeleerde (een farizeeër) en Jezus. 
Jezus wordt door deze man uitgedaagd en op de 
proef gesteld door twee vragen: ‘Wat moet ik doen 
om deel te krijgen aan het eeuwige leven’ en ‘Wie 
is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het 
volgende: 

‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd 
overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en 
hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar 
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toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam 
ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een 
boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden 
toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn 
wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar 
een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee 
denarie aan de eigenaar en zei: ‘Zorg voor hem, en als u meer kosten moet 
maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.’ Wie van deze drie is volgens 
u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetsgeleerde zei: 
‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: 
‘Doet u dan voortaan net zo.’ 

Al vanaf de vroege christenheid worden uiteenlopende interpretaties aan deze 
parabel toegekend. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de stijlfiguur 
‘allegorie’. Een allegorie betekent dat iets anders wordt gezegd dan eigenlijk 
bedoeld wordt. Zo zijn volgens Augustinus Jeruzalem het paradijs, Jericho de 
sterfelijke wereld, de rovers de duivels, de reiziger de mens Adam, de priester 
en de Leviet de wet of de profeten, de herberg de kerk, de herbergier de apostel 
Paulus en de Samaritaan Christus. Dit is een erg gekunstelde interpretatie 
waarbij aan elk afzonderlijk onderdeel een betekenis wordt toegekend. Maar het 
gaat om de strekking van het hele verhaal. De priester blijft een priester, de 
reiziger een reiziger en de Samaritaan is een Samaritaan en niet Christus.  

Twee interpretaties komen veelvuldig voor. De priester en de Leviet komen uit 
Jeruzalem en zijn op weg naar Jericho, naar huis. Ze hebben hun dienst in de 
Tempel erop zitten. Ze zien de halfdode man langs de weg en weten niet wat ze 
moeten doen. De rovers hebben de man uitgekleed en is naakt. Zij kunnen niet 
zien of de man (net als zijzelf) een Jood is of niet. Volgens de Joodse wet is een 
priester onrein als hij een lijk aanraakt, voor de Leviet geldt niet maar hij doet 
alsof. Alle twee geven ze de voorkeur aan het volgen van de reinheidswet boven 
de plicht om een mens in nood te helpen. Het argument van onreinheid is geen 
sterk argument want ze hoefden voorlopig geen dienst te doen in de Tempel. 
Welk motief om weg te kijken zij hebben gehad is onduidelijk. Tegenwoordig 
is er veel onderzoek gedaan waarom mensen wegkijken. In de krant staan 
regelmatig berichten over vechtpartijen op straat of in de trein waar iemand 
wordt aangevallen of aangerand, zonder dat omstanders ingrijpen. Hiervoor zijn 

verschillende verklaringen voor: de overtuiging dat iemand anders wel zal 
helpen (‘bystander effect), men is bang voor de eigen veiligheid (b.v. de rovers 
zouden terug kunnen komen), men heeft het vermogen verloren om zich in de 
ander te verplaatsen, men heeft meer van deze geweldsituaties gezien en denkt 
dat het normaal is, men is te druk met eigen verplichtingen en heeft geen tijd). 
Bang voor onreinheid door aanraking van een lijk kan in de parabel een motief 
zijn maar hoeft niet. 

Een tweede interpretatie voor het wegkijken die vaak wordt gegeven, gaat uit 
van de vijandschap tussen de Joden en de Samaritanen. De Joodse religieuze 
gemeenschap in de tijd van Jezus bestond uit drie klassen: priester, Levieten en 
gewone Israëlieten als burger. Nadat Jezus verteld dat dat de eerste twee 
reizigers die de halfdode man zagen liggen een priester en een Leviet waren 
(Joden dus), verwachtten zijn toehoorders dat de derde reiziger een gewone 
Jood zou zijn. Tot hun schok was het een Samaritaan. De verhoudingen tussen 
beide groepen waren regelmatig gespannen, hoewel beide groepen zich 
Israëlieten noemden. In de ogen van de Joden waren de Samaritanen niet 
geliefd, ongelovig, onbetrouwbaar en van een lagere klasse op de 
maatschappelijke ladder. Doordat Jezus juist een Samaritaan uitkoos die ook 
nog medelijden toonde met de halfdode man en hem hielp, doorbrak Jezus de 
etnische grenzen tussen beide groepen. Voor Hem was de liefde en zorg voor 
de naaste in nood een hoge plicht, niet gebonden aan grenzen. Hier golden geen 
motieven van wegkijken. ‘Doe dan net als de Samaritaan’, dat hield Jezus de 
wetsgeleerde voor en ook ons. Hij beklemtoonde de liefde tot de naaste in nood.  

P. S.  Op de zondag vóór de Vierdaagse stond het verhaal van de Barmhartige 
Samaritaan centraal in de lezingen. Enkele dagen daarvoor werd in De Tweede 
Kamer de Asielnoodmaatregelenwet aangenomen. Hierin wordt het geven van 
hulp aan illegaal verblijvende personen, mensen zonder een verblijfsvergunning 
(de 'ongedocumenteerden') in Nederland strafbaar gesteld. De wet moet nog 
behandeld worden in de Eerste Kamer na een advies van de Raad van State, 
maar duidelijk is dat Jezus' verhaal aan actualiteit niets heeft ingeboet.  

Foto: Schilderij V. van Gogh: De barmhartige Samaritaan 1890. 

Simon Veenman 
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