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Van de redactie

We eindigen dit item altijd met de volgende tekst: 'leuk als je jouw nieuws of dat van je
vereniging naar ons toe stuurt. Voor het aanleveren van kopij en agendapunten hebben we
de spelregels opgesteld. Je kunt ze helemaal onderaan van deze Nieuwsflits lezen.' Dat blijft
natuurlijk zo.

Tot onze verrassing vonden we een mail van Jeroen en Marleen. Een mail is niet bijzonder,
maar een mail met een kant-en-klare bijdrage voor rubriek 'Import-Export' wel. Normaal
speurt Milan altijd naar nieuwe en oud-Weurtenaren die zich voorstellen bij 'Import-Export'.



In dit geval stelt Marleen zich helemaal zelf voor via dat mailtje. LEUK. En bij 'Mag ik even'
biedt Jeroen computerhulp aan voor ouderen in Weurt. INTERESSANT?

Agenda

WAT IS ER TE DOEN

Za 5 april Walking Dinner Weurt (zie de Nieuwsflits van maart)

Zo 6 april: Fietstocht langs historische plaatsen in Weurt en Beuningen (zie artikel hieronder)
Vr 11 april 17.00-19.00 uur WOW Weurtenaren ontmoeten Weurtenaren in De Kloosterhof
Za 12 april 10.00-15.00 Opening FietsPunt in Weurt (zie artikel hieronder)

Wo 30 april 2025 van 19:30-21:30 Bewonersworkshop luchtkwaliteit De Biezantijn (zie
artikel hieronder)

Zo 4 mei, 10 uur Dodenherdenking in de Andreas Kerk (zie artikel hieronder)
Ma 5 mei: Vrijheidsontbijt in Beuningen (zie artikel hieronder)
Za 14 juni: Oranjebal in de Kloosterhof (zie artikel hieronder)

Za 21 / zo 22 juni Open Tuinenweekend van Groei & Bloei (zie artikel hieronder)

Een leven voor elke gedachte
Column van Milan Janssen

Laatst had ik het er met Marlien over. Eigenlijk zeiden we hetzelfde tegen elkaar: “Wat
hebben we onszelf aangedaan!?” Een tweemaandelijkse column schrijven die je zelf leuk



vindt, blijkt nog niet zo makkelijk. We hadden allebei geen idee waar we over wilden gaan
schrijven op dat moment.

Meestal laat ik het afhangen van het moment. Zodra ik een idee heb, schrijf ik het meteen
uit, lees het vluchtig over en stuur het door. Weg is weg! Wanneer ik mijn columns later
teruglees in de nieuwsflits, ben ik er niet altijd even tevreden over. Maar ach... dat hoort bij
de charme van het snelle opsturen. Dus mocht ik iemand weleens teleurstellen met mijn
column, weet dan dat hij in een opwelling en binnen vijf minuten is geschreven. Maar goed,
het is al duidelijk: ik heb een idee, dus ik schrijf. Dat klinkt bijna als een moderne versie van
Descartes’ beroemde uitspraak (ja, die naam heb ik even opgezocht).

Laatst was ik op een feestje, en zoals altijd ging het gesprek over de standaardonderwerpen:
Hoe is het met de kinderen? Hoe gaat het op je werk? Prietpraat. Maar als je echt
doorvraagt, wordt het vaak minder gezellig. Dan besef je opeens dat jij of die ander
misschien lang niet alles uit het leven heeft gehaald. Ga je nog verder de diepte in, dan
komen de tranen vanzelf. En dan is daar altijd die ene vraag: "Had ik maar...?"

Dat fascineert me. Dus even een oproep aan jou: denk eens goed na en kijk om je heen. Wie
heeft nu écht alles uit zijn leven gehaald? Ik zal je helpen... niemand!!! En dat ligt niet eens
aan die persoon zelf, maar aan allerlei factoren. Soms maak je keuzes op intuitie en die
bepalen je verdere leven. Soms denk je juist veel te lang na over een beslissing en mis je
daardoor weer andere kansen.

Tijd, keuzes en moment zijn bepalend. We hebben maar één leven, en daar moeten we het
mee doen. Jammer, soms zelfs frustrerend. Hoe mooi zou het zijn als je voor elke gedachte
een extra leven had? Toen ik die zin bedacht, wist ik meteen: hier zit een column in. Dat had
Aladdin potverdorie aan die blauwe geest moeten vragen! "Wens 1: geef me een leven voor
elke gedachte die ik heb!" Hoe fantastisch zou dat zijn? Je leeft je leven, gaat dood, en hop
naar de volgende gedachte en naar dat leven! Je kan dus elke gedachte beleven! Een soort
‘Groundhog Day’, maar dan wel met je eigen regie.

Even naar mezelf kijkend: als kind wilde ik echt beroemd worden. Dat was mijn droom. Maar
wat heb ik ervoor gedaan? Niets. Lafaard dat ik ben. In plaats daarvan ging ik economie
studeren... wat een sukkel. Wat als ik er wél alles voor had gedaan? Ik zal het nooit weten. In
plaats daarvan probeer ik die leegte een beetje op te vullen met een column in de
nieuwsflits... #loser!

Anne en ik kregen al snel kinderen. Zo is het nu eenmaal gelopen. Spijt? Nooit! Ik heb al
vaker geschreven dat kinderen je leven enorm verrijken. Dat ze af en toe ook nog eens leuk
zijn, is mooi meegenomen. Maar stel dat we geen kinderen hadden gekregen, wat hadden
we dan nog meer van de wereld gezien? Zouden we leukere mensen zijn geworden? Ik
betwijfel het, maar toch. Eén ding weet ik zeker: we hadden een tijd lesgegeven op de
Antillen.



Goed, ander voorbeeld. Persoonlijk ben ik voor monogamie. Ik vind het zelfs vreemd als
mensen een open relatie hebben. Maar wie ben ik om daarover te oordelen? Hoe kan ik het
Uberhaupt weten? Stel dat je gewoon even een extra leven kon verspillen aan het
uitproberen van je meest wilde fantasieén. Jammer van de soa’s, maar ach... dat lossen we
in een volgend leven wel weer op. En dan drugsgebruik... daar vinden veel mensen iets van!
Ik heb heus wel eens iets geprobeerd... maar ik durfde godzijdank nooit door te zetten.

Ach, er zijn zoveel leuke gedachtes die een leven waard zouden zijn. Helaas krijgen we die
mogelijkheid niet en dan rest de keuze... kun je daarmee leven of niet!?

Terug naar mijn inspiratie. Het is jammer dat niemand alles uit zijn leven haalt. ledereen
heeft wel iets laten liggen, iets wat hem een beter, gelukkiger en meer tevreden mens had
kunnen maken.

En mocht je ooit iemand op zijn of haar sterfbed tegenkomen die beweert wél alles eruit te
hebben gehaald?!

Begin dan eens over die open relatie of een lepeltje heroine!
Uitgeluld!
Milan Janssen

janssenmilan@hotmail.com

Import-Export

In deze rubriek laten we mensen aan het woord die Weurt hebben verlaten en mensen die
juist in Weurt zijn komen wonen. Wat verbindt hen? En wat waren hun motieven?

IMPORT
Naam
Marleen Wisse

Gezinssituatie
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Ik heb een relatie met Jeroen Swart. We doen veel samen, zoals het geven van
natuurbeleving workshops. Jeroen biedt oa computerhulp aan voor ouderen in Weurt (zie
Mag ik even).

Beroep

Ik werk als mantelzorg ondersteuner en natuurcoach. Ik organiseer natuurbeleving
workshops. Dat zijn workshops waarbij je jouw zintuigen openstelt, waardoor je de natuur
nog intenser kan gaan ervaren. Ik ben van plan dit ook in Weurt te gaan organiseren.

Waar komt u vandaan en waarom bent u in Weurt komen wonen?

Ik ben opgegroeid in Westervoort. In mijn studententijd ben ik in Nijmegen komen wonen.
Liefde op het eerste gezicht. De perfecte combinatie van natuur en cultuur. Uit deze
omgeving wil ik nooit meer weg dacht ik meteen.

Toen ik klaar was met studeren wilde ik graag in omgeving Nijmegen blijven wonen. Maar
via Entree een passende woning vinden bleek een grote uitdaging te zijn. Anti kraak biedt
een uitkomst. Ik had niet verwacht dat ik op deze manier zo mooi en rustig zou kunnen
wonen. Ik ben heel dankbaar voor mijn plekje in het klooster.

Mijn mooiste plekje in Weurt is?
Het water bij het Grindgat. Prachtig met die kronkelende bomen.
Wat is mijn favoriete herinnering aan Weurt?

Vroeg opstaan en zitten bij het water bij het Grindgat. Kijken naar de eenden en de vogels die
daar al actief in de weer waren. Heerlijk om zo de dag te beginnen!

Wat zou Weurt nog beter maken?

Een moestuin die buurtbewoners samen onderhouden. Een mooie plek om elkaar te
ontmoeten.

NB Van de redactie: wat leuk dat we bovenstaand stukje zo compleet in de mailbox vonden.

En een hint om Weurt misschien nog beter te vinden: De Waalgaard.



https://www.waalgaard.nl/

EXPORT

Naam:

Wendy van Duuren

Gezinssituatie:

Ik woon in Nijmegen met mijn vriend Michael en dochter Nikki.
Beroep:

Ik ben nu filiaalmanager van The Stone in Druten (kledingzaak). Hiervoor heb ik 23 jaar bij
Marietje gewerkt in de kapperszaak.

Waar woont u nu en waarom heeft u Weurt verlaten?

Ik ben uit Weurt weggegaan omdat ik (wij) graag samen wilde wonen in Nijmegen
(Lindenholt). Omdat mijn moeder nog altijd in Weurt woon kom ik er nog gelukkig vaak.

Mijn mooiste plekje in Weurt is ....
Dat is toch wel de dijk, waar je altijd lekker een stukje kan wandelen.
Mijn favoriete herinnering aan Weurt is ....

Dat is toch wel de tijd van de basisschool en dat we lekker veel buiten speelden met mijn
vrienden. In die tijd speelde ik vaak met Willem, Nina, Marjolein, Leon en Thijs.

Wat zou Weurt nog beter maken?

Oehh... dat zou ik echt niet weten... Ik heb deze vraag maar even doorgespeeld naar moeder
en broer... Zij zeiden eigenlijk allebei hetzelfde: een goede dorpskroeg.

Milan Janssen

Mag ik even? De Weurtenaar aan het woord




Mijn naam is Jeroen Swart. Ik bied computerhulp aan voor ouderen in Weurt. Sinds mijn
jonge jaren ben ik graag bezig met computers. Vroeger heb ik het IT beheer van een bedrijf
gedaan. Na een tijdje merkte ik dat ik het niet meer leuk vond, ik miste de verbinding met
mensen. Daarom ben ik sinds kort begonnen met het geven van computerhulp aan
ouderen.

Zo kan ik bezig zijn met wat ik leuk vind. Het lijkt mij fijn meer mensen in Weurt te leren
kennen.

Heb je interesse? Ik ben telefonisch bereikbaar via 06-25645850 doordeweeks tussen 10:00
en 13:00. Je kan mij ook een bericht (via sms, Whatsapp of Signal) sturen dan bel ik je terug.
Via email ben ik bereikbaar via vraag@ithulpjeroen.nl. Eventueel kan het ook via het
contactformulier op ithulpjeroen.nl. De computerhulp doe ik voorlopig op donatiebasis.
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Computerhulp

Aangeboden door Jeroen Swart

Digitale ondersteuning

Zowel op locatie als ook op
afstand kom ik u helpen met
uw digitale vragen en
problemen. Persoonlijk en in
uw eigen tempo!

Neem contact op voor meer
informatie of een afspraak.

Contact

+31 6 25645850
vraag@ithulpjeroen.nl
www.ithulpjeroen.nl




Feestelijke opening Fietspunt Weurt

Het FietsPunt in Weurt opent op zaterdag 12 april feestelijk haar deuren. We bieden die dag
een gratis fietscheck aan! Onze monteurs controleren de verlichting, remmen en banden
zodat u weer veilig de weg op kan. Gelegen aan de Kerkstraat 21 in Weurt, biedt het
FietsPunt onderdak aan diverse fietsgerelateerde projecten en ondernemingen. Na jaren op
verschillende locaties, waaronder de Honig, de Hubertushallen en de Weurtseweg, hebben
we eindelijk een vaste plek gevonden! Bij het FietsPunt Weurt vind je onder andere:

* Fietsenproject ‘Met een fiets doe je mee’ van Huis van Compassie Nijmegen, dat
ongebruikte fietsen inzamelt, herstelt en uitgeeft aan mensen die graag een fiets
willen hebben maar dit niet kunnen betalen.

e Stip Kinderfietsen, de specialist in (lichtgewicht) kinderfietsen.

e FietsPunt reparatie en onderhoud, waar onze ervaren monteurs ervoor zorgen dat
uw fiets altijd in topconditie is, zodat u veilig en comfortabel kunt rijden.

e Stichting Cycling out of Poverty, een Nederlandse stichting die zich inzet voor het
verbeteren van de levensomstandigheden van gezinnen in Afrika door fietsen en
andere mobiliteitshulpmiddelen te verstrekken. Hun missie is om de toegang tot
basisbehoeften en -diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen te

verbeteren.



De feestelijke opening staat in het teken van ‘Verbeter de wereld, gebruik je fiets’. Het is een
uitgelezen kans voor bewoners van Weurt en omgeving om het nieuwe FietsPunt te
verkennen, kennis te maken met de verschillende fietsorganisaties en te genieten van
diverse activiteiten. Wanneer? Zaterdag 12 april 2025, van 10:00 tot 15:00 uur.

Waar? FietsPunt Weurt, Kerkstraat 21 in Weurt. Heb je een fiets over? Kom ‘m dan
doneren! Of kom langs voor de gratis fietscheck en laat je inspireren door de kracht en het
plezier van fietsen! Voor meer informatie: https://huisvancompassienijmegen.nl/met-een-
fiets-doe-je-mee/. Voor persvragen en interviews kunt u contact opnemen met:

e Luuk Eickmans, Coordinator van het Fietsenproject ‘Met een fiets doe je mee’ van

Huis van Compassie

— E-mail: luuk@huisvancompassienijmegen.nl

e René Nass, Bedrijfsleider Stip-kinderfietsen

— E-mail: info@stip-kinderfietsen.nl

Over de toekomst van het Klooster

In november hebben we al vermeld dat Woonwaarts het Klooster gaat verkopen. Hieronder
het artikel in de Gelderlander van zaterdag 29 maart over de huidige stand van zaken.
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Klooster wordt verkocht, kunnen
dorpsbewoners het overnemen?
‘Spannend, we hebben dit nog nooit
gedaan’

Het klooster in Weurt wordt verkocht. Stichting Wozoco, die
onderin het pand ruimtes voor de buurt onderhoudt, is geschrokken van
dat bericht. Net zoals een groep dorpsbewoners: zij proberen nu het
klooster te kopen. Want: ,,Hoe moet het verder als dit er niet meer is?”

- SRS

Appartementen. Een bieb. Een keukentje waar altijd wel een pot koffie staat te
pruttelen. Een serre, met een grote tafel waar iedereen aan kan schuiven. Een
oude kapel, waarin yoga- en danslessen worden gegeven. Een logopedist en
een lijfstijlcoach, die mensen helpen in een kleine praktijkruimte.

Welkom in het klooster aan de Pastoor van der Marckstraat, waar het dorp
samenkomt. Maar voor hoe lang nog?

Als het aan Jacq Hoogenboom ligt nog heel lang. Samen met vijf andere
dorpsbewoners probeert ze het klooster te kopen. ,Om er zelf te gaan wonen,
maar ook zodat de stichting hier kan blijjven doen wat ze nu doet.”



Buurtfunctie en appartementen

Eerst even wat achtergrond. Daar weten Henk Herregraven en Hans Peters
van stichting Woonzorgcomplex (Wozoco) alles van. Vroeger was dit klooster
van de paters Maristen, vertelt Herregraven. ,Zij hebben het ooit verkocht aan
een woningcorporatie, en zij later weer aan Woonwaarts.”

De paters gaven tijdens de verkoop één duidelijke boodschap mee: de
buurtfunctie van het klooster moést bewaard blijven. ,Ze gaven het gebouw als
het ware terug aan de gemeenschap”, zegt Peters. Daarom bleef de onderste
verdieping van het grote pand daar beschikbaar voor.

Stichting Wozoco werd opgericht. Zij beheert nog steeds de ruimtes. Je kunt er
laagdrempelig binnenlopen voor een kop koffie, of bijvoorbeeld een buurtfeestje
geven. Bovenin kwamen appartementen, net zoals achterin de kloostertuin.
Woonwaarts verhuurt daar nu meerdere gebouwen met sociale huurwoningen.

‘Renoveren erg kostbaar’

Maar het kloostergebouw is al oud. In oktober kwam Woonwaarts met een
bericht: het pand wordt verkocht. ‘De belangrijkste redenen zijn het lage
wooncomfort voor bewoners, de hoge energielasten en onderhoudskosten en
het feit dat de woningen niet levensloopgeschikt zijn omdat er geen lift is’, licht
een woordvoerder dat besluit toe.

‘Daarnaast is renoveren erg kostbaar vanwege de bouwkundige beperkingen
van het pand. En het levert ook niet altijd de gewenste woonkwaliteit en
betaalbaarheid voor bewoners op.” Inmiddels wonen er nog maar twee
Woonwaarts-huurders in het klooster. Zeven bewoners huren antikraak of
tijdelijk via Ad Hoc.



Hoe nu verder?

Bij Wozoco schrokken ze van het bericht. ,We waren teleurgesteld en
verbaasd”, zegt Peters. ,De paters hebben destijds gezegd dat ze het gebouw
aan de gemeenschap wilden geven, maar dat was mondeling. Juridisch
hebben we geen poot om op te staan. We kunnen ons initiatief ook nergens
anders voortzetten, want de voorzieningen in de buurt zijn al vol.”

Ook bij dorpsbewoner Jacq Hoogenboom sloeg het nieuws in als een bom. Ze
komt graag bij het klooster, net zoals veel kennissen uit het dorp. , Ik dacht: hoe
moet het verder als dit er niet meer is?”

Wachten op laatste info

Toen ontstond er een idee bij de Weurtse en een groep dorpsbewoners. Wat
als zij het klooster zouden kopen? ,We zijn allemaal boven de 60 en wonen nu
in grote gezinshuizen, maar willen kleiner gaan wonen. Maar dan wel in onze
eigen omgeving en op een plek waar we onze eigen regie kunnen houden. Met
oudere én jongere bewoners, waarbij de buurtfunctie bewaard blijft.”

Hoogenboom klopte met de initiatiefgroep aan bij Woonwaarts. Daar zijn ze
inmiddels mee in gesprek. Het is volgens Hoogenboom vooral wachten op
informatie.

We hebben behoefte aan bijvoorbeeld plattegronden, een taxatie- en een
bouwkundig rapport. Daarna kunnen we met een architect verder om te kijken
hoeveel appartementen er kunnen komen en wat er allemaal moet gebeuren.”

Nog wat obstakels

Dan wordt duidelijk of de koop haalbaar is. Het is een leuk, maar spannend
proces. We hebben dit nog nooit eerder gedaan”, zegt Hoogenboom. ,We
hebben een adviseur gevonden die ons helpt. Daardoor weten we nu dat we
eerst een eigen wooncooperatie moeten oprichten, daarmee het pand moeten
kopen en verbouwen, en dan de appartementen van onszelf moeten huren.”

En er zijn nog wel wat obstakels te overwinnen voordat er eventueel gekocht
kan worden. ‘Wij zijn verplicht een pand eerst aan te bieden aan andere
Toegelaten Instellingen (een vereniging of stichting, MS)’, zegt Woonwaarts.
‘We mogen een gebouw ook aanbieden aan een wooncodperatie. Pas nadat
deze stappen zijn gezet kunnen we een pand openbaar aanbieden’’

Wozoco en de bewonersgroep hopen in ieder geval dat het lukt. ,En het liefst
zo snel mogelijk”, aldus Peters.
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Landelijke opschoonactie Miertjes

Samen houden we Weurt schoon!

Wist je dat er een enthousiaste groep vrijwilligers actief is om ons dorp schoon en mooi te
houden? Van zwervende sigarettenpeuken tot rondslingerend plastic, van kartonnen
verpakkingen tot wieldoppen! Wij zorgen ervoor dat het in de afvalzak belandt en van de
straat, stoep en berm verdwijnt!

Maandag 3 maart zijn we met een grote groep, niet alleen de mieren, maar ook leden van
de carnavalsvereniging, Weurt ingetrokken om de straten schoon te vegen na de carnaval.
Binnen 1,5 uur is er veel opgehaald en Weurt was weer schoon!



1 - Bezige miertjes

Om 1200 uur trakteerden Edwin en Christel ons op een heerlijke lunch met broodjes kroket
en frikandel. Al met al een zeer geslaagde ochtend!



2 - De opbrengst!

En op zaterdag 22 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag, zijn we met maar liefst 9
Weurtse (Wijk-)helden op pad geweest om zwerfafval te verzamelen. Op de foto de
opbrengst van onze ronde. Indrukwekkende hoeveelheid, vind je niet?

Maar het geeft ook gezelligheid en zo'n gevulde zak voelt echt wel goed

Regelmatig doen we een rondje Weurt. Heb jij zin en tijd om een keer mee te helpen? Je

bent van harte welkom!

Stuur een berichtje naar Lidia (06 - 22 21 20 42) of naar Petra (06 - 18 53 24 91) en loop een
keer met ons mee!Samen maken we Weurt schoner, groener en fijner voor iedereen!
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80 jaar vrijheid!

In het kader van 80 jaar vrijheid organiseert een aantal verenigingen samen met het Comité
4 en 5 mei Weurt in de periode April — September een aantal interessante activiteiten in
Weurt en omstreken.
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Zondag 6 april: Fietstocht langs historische plaatsen in Weurt en Beuningen

De Scouting groepen uit Weurt en Beuningen organiseren samen met Stichting Historisch
Besef Beuningen een fietstocht langs historische locaties in de gemeente.

Op 2 locaties kan er gestart worden.
¢ In Weurt vanuit het Scouting gebouw (Kerkstraat 48), en
e In Beuningen vanaf het Lancastermonument aan de Wilhelminalaan,

Vanaf 13.30 uur kunt u starten. Bij de start krijgt u de routebeschrijving naar de volgende
locatie. De fietstocht gaat langs verschillende historische plaatsen, die met oorlog en vrijheid
te maken hebben. Bovendien zal er in het Scouting gebouw in Weurt een powerpoint
presentatie worden gegeven over de oorlogsjaren in de gemeente Beuningen. Deze
presentatie wordt verzorgd door leden van het Historisch Besef Beuningen.

Deelname is gratis.
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Zondag 4 Mei, 10 uur: Dodenherdenking in de Andreas Kerk

Ook dit jaar is er weer een Nationale Herdenking van alle burgers en militairen die in het
Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Speciaal herdenken wij de slachtoffers van oorlogsgeweld van wie de namen staan vermeld
op het monument in het portaal van de Sint Andreaskerk in Weurt.

Burgemeester Daphne Bergman houdt een toespraak en Scouting Weurt legt 5 witte rozen
bij het kindermonument op de begraafplaats.

Het koor Our Choice uit Weurt zal tijdens deze herdenking de muziek verzorgen.

Na de herdenking is er gelegenheid tot napraten met koffie/thee op de pastorie. Wij stellen
uw aanwezigheid bij deze herdenking zeer op prijs en hopen dat U in de gelegenheid bent
om te komen.

Maandag 5 mei: Vrijheidsontbijt in Beuningen

Voor dit ontbijt georganiseerd door samenwerkende 4 en 5 mei comités van de gemeente
Beuningen, de bibliotheek Beuningen en Perspectief worden een aantal inwoners van Weurt
uitgenodigd deel te nemen waarin 80 inwoners van de gemeente Beuningen samenkomen
voor een gratis ontbijt.

Zaterdag 14 juni: Oranjebal in de Kloosterhof



80 jaar bevrijding wordt in Weurt feestelijk gevierd op 14 juni met een “Oranje Bal”,
georganiseerd door de 50+ Vereniging Weurt, een feest voor iedere 18 jaar en ouder.

Met showorkest “Riverland” gaan we terug in de tijd.
Deze happening wordt gehouden in De Kloosterhof aan de Kapittelweg 2A in Weurt.
Aanvang: 20.30 uur

Entree: € 2,50 p.p.

Fan

Comité 4 en 5 mei
Weurt

3 - Voor vragen kunt u terecht bij de leden van het 4 en 5 mei comité Weurt:
Paul en Annemie Smits
Tonny Wannet
Sjoerd Willems

Henry Simons

Oproep: doe mee met het Open Tuinenweekend van Groei & Bloei
op 21 en/of 22 juni




Goed nieuws! Dit jaar organiseert Groei & Bloei Rijk van Nijmegen en Land van Maas en
Waal weer het Open Tuinen Weekend. Tijdens deze dagen zetten we de poorten open naar
allerlei prachtige en inspirerende tuinen.

ledere tuin telt. Groot of klein, strak of speels. Een natuurlijke tuin, boerderijtuin, stadstuin,
moestuin of pluktuin: alle tuinen zijn welkom. We willen juist een zo breed mogelijke variatie
laten zien! Ook wat kleinere tuinen hebben vaak verrassende elementen, zoals een
bijzondere erfafscheiding, een sfeervol terras of een unieke planten combinatie.

ledereen kan meedoen. Je hoeft geen lid te zijn en niets is verplicht, alles draait
om enthousiasme en plezier in tuinieren.

Er is geen voorbereiding nodig. Je hoeft je tuin niet perfect op orde te hebben of speciaal op
te knappen. Laat je tuin gewoon zien zoals hij is, elke tuin heeft zijn eigen charme en
inspiratie.

Wanneer?

Zaterdag 21 en Zondag 22 juni.

Je kunt kiezen of je 1 of 2 dagen mee wilt doen.

Waarom zou je meedoen?

- Deel je trots op je tuin en laat anderen genieten van wat jij hebt gecreéerd.
- Beleef je eigen tuin door de ogen van bezoekers.

- Het is voor jou een kans om mooie gesprekken te voeren.

- Inspireer anderen met jouw groene passie.

- Ontmoet andere tuinliefhebbers, wissel ideeén uit en leer van elkaar.

- Draag bij aan een groenere en biodiverse leefomgeving.

Misschien ken je iemand met een mooie of inspirerende tuin. Moedig ze aan om mee
te doen!

Aanmelden kan via: opentuinen@nijmegen.groei.nl

We kijken uit naar jouw deelname!

Namens de organisatoren van het Open Tuinen Weekend 2025

Oproep voor een bewonersworkshop over het meten van
luchtkwaliteit

Denk mee over het meten van de luchtkwaliteit


mailto:<script type="text/javascript">Rot13.write('bcraghvara@avwzrtra.tebrv.ay');</script><noscript><span class="rs_skip" style="unicode-bidi:bidi-override;direction:rtl;">ln.ieorg.negemjin@neniutnepo</span></noscript>

Graag nodigen wij u uit voor een creatieve workshop waarin we u vragen om mee te denken
over de aanpak voor het meten van de luchtkwaliteit in uw woonomgeving. Deze workshop
wordt georganiseerd door het RIVM.

Wat: Een bewonersworkshop over het meten van de luchtkwaliteit
Wanneer: 30 april 2025 van 19:30 tot uiterlijk 21:30
Waar: De Biezantijn, Waterstraat 146 in Nijmegen

Luchtkwaliteit wordt meestal bepaald door het meten van fijnstof en stikstofdioxide. Bij het
RIVM ontwikkelen we een nieuwe methode om ook andere, nog onbekende stoffen in de
lucht te meten en de impact daarvan op de luchtkwaliteit te bepalen. We willen deze nieuwe
methode voor het eerst in Nijmegen toepassen en vragen daarvoor uw hulp.

Dit onderzoek wordt niet uitgevoerd in opdracht van de gemeente of de Rijksoverheid maar
is onderdeel van het strategisch onderzoeksprogramma waarin het RIVM eigen onderzoek
doet gericht op innovatie en kennisontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op: ToxDown: chemische stoffen in de leefomgeving | RIVM

Waar willen we met u over in gesprek?
e U zorgen of vragen over de luchtkwaliteit rondom Nijmegen
e Wat zijn belangrijke locaties om te meten?
¢ In welke maand of periode kunnen we het beste meten?

Wilt u meedoen aan deze workshop om uw mening en ideeén te laten horen? Stuur dan een
mail naar: liesbeth.claassen@rivm.nl om u aan te melden. Wij zullen u dan een persoonlijk
bericht sturen en verdere informatie geven.

Waalgaard’s Nieuwjaar



https://www.rivm.nl/industrie/onderzoeken/toxdown

Eigenlijk was vrijdag 28 februari een dag te vroeg, maar Carnaval is onverbiddelijk; een
activiteit zoals Waalgaard’s Nieuwjaar, zonder praalwagens, bier en gezang, kan niet op
Carnavalszaterdag.

Gelukkig is de Waalgaard flexibel genoeg om daar wat in te schuiven. Het begin van het
nieuwe Waalgaardjaar (1 maart) werd daarom gevierd op de voorafgaande vrijdagmiddag.
Met het stralende zonnetje als welverdiende bonus. Het centrale punt was de bekende
picknicktafel, weldadig voorzien van gezonde dranken en zelfgebakken koeken.

Uit alle hoeken en gaten van de moestuin en het voedselbos kwamen de deelnemers. De
aanblik en de geur van zelfgebakken versnaperingen deed de rest. Een geméleerd gezelschap
uit de wijde omgeving van Weurt; mensen die het ook leuk vinden om elkaar te ontmoeten.

Joke Feenstra, een van de pijlers onder de Waalgaard (en Arbres, de koepelorganisatie)
opende de bijeenkomst met de aankondiging van de nieuwe medewerkster Tess, die vanaf 1
april de plaats van Charlotte gaat overnemen. Tess is een groene onderneemster die zich ook
bezig gaat houden met het organiseren van acties zoals de succesvolle oogstmaaltijd later in
het seizoen. Joke schildert ook de toekomst van het voedselbos in bijna romantische
beelden en vertelt over het nieuwe Arbres-initiatief: een voedselbos in museumpark
Orientalis.

Ze kan zo nog even doorgaan maar het is -na een kleine pauze om van de duurzame baksels
te genieten- tijd voor de inbreng van Ruben, de opgewekte en inspirerende motor van de
moestuin. Hij geniet met volle teugen van deze werkomgeving, die ook de nodige werkdruk
oplevert. Zoals de slakkencrisis die het afgelopen oogstjaar onze moestuin heeft geplaagd.

We hebben het over de openingstijden, zoals de wens om woensdag open te zijn. Mogelijk
komen er dit jaar nog meer rondleidingen. Veel lof is er ook over de actie van Charlotte om
de pompoen-misoogst te verzachten door het binnenhalen van een partij duurzaam
gekweekte pompoenen.

Duurzaam betekent voor de Waalgaard ook een economisch bestaansperspectief; om de
twee betaalde medewerkers daadwerkelijk te kunnen betalen moet het aantal oogstgenoten
(afgelopen jaar ca 90) omhoog naar minimaal 120, liefst 150. De productiecapaciteit van de
Waalgaard is daar voor het komend jaar op afgestemd.

Heel fijn al die vrijwilligers in moestuin en voedselbos, maar er is nog steeds behoefte aan
meer van die enthousiastelingen. Af en toe komen helpen vinden we ook heel fijn

Overweeg je mee te doen? Ga dan een keer op een zaterdag langs bij de Waalgaard
( Scharsestraat 8 in Weurt) en volg de bordjes ‘Moestuin’. Daar tref je Ruben of Tess, zij
leggen graag uit hoe het werkt.

Allemaal een vruchtbaar en gezellig oogstjaar toegewenst!

Maarten Boon



Romantiek op de Waalgaard

De grond warmt langzaam op, het bodemleven ontwaakt. Hier en daar snoept een vroege bij
van de bloesem van de gele kornoelje, de buik volbehangen met stuifmeel. De rabarber
knalt rood uit de klei.

We zijn in de voedselbosgaard in Weurt, de Waalgaard. Bijna vijf jaar geleden gestart in een
perenboomgaard aan de Scharsestraat, nu een voedselbos in prille groei, waar duizenden
planten van honderden verschillende cultivars vol knop staan te glimmen in een waterig
zonnetje. We zijn op bezoek bij een van de initiatiefnemers, Frank de Gram, want we
hoorden via de lokale tamtam over romantische ontwikkelingen? Daar willen we het fijne
van weten!

Terwijl we in gesprek zijn, wijst Frank in de lucht, “Kijk, daar! Vlakbij de Waalgaard woont
een torenvalk, we hebben hem Theo genoemd, Theo de torenvalk. Theo heeft het de laatste
tijd ineens heel druk. We zien de balts van de torenvalk al sinds het vroege voorjaar. Het
mannetje doet zijn uiterste best om een vrouwtje te imponeren door zijn spectaculaire
vliegkunst. Alle Waalgaarders staan even stil als Theo zijn kunsten vertoont en kijken naar
boven om te zien of hij succes heeft.

Het vrouwtje zal kiezen voor het mannetje dat haar het meest kan imponeren met zijn
baltsgedrag en zijn vermogen om voedsel te vinden, aangezien torenvalken ook een
belangrijke jachtpartner voor elkaar zijn. In de Waalgaard zijn veel muisjes, kleine vogels en
veel insecten, waar de jongen later in het voorjaar mee gevoed kunnen worden. Dat komt
omdat we geen chemie inzetten bij deze vorm van voedselproductie, er is dus volop ruimte
voor Theo om de dame van zijn keuze te behagen.”

We vragen Frank of het baltsgedrag van Theo te maken heeft met het gerucht over
romantiek op de Waalgaard. Hij antwoordt: “Ik denk dat het gerucht over iets anders gaat.
We zijn namelijk op de Waalgaard een nieuw deel van het voedselbos aan het planten, dat



volkomen afwijkt van de rest; met ronde vormen en slingerende paadjes. Daarnaast worden

er exotische planten en bomen in gezet, zoals bijvoorbeeld bananen- en aardbeienboom. We
noemen dat in onze sector ook wel een ‘romantisch voedselbos’, omdat je er doorheen kunt
dwalen, misschien wat kan mediteren en af en toe kunt snoepen van hetgeen je tegenkomt.”

Wat maakt het "romantisch"?

“De toevoeging van "romantisch" komt voort uit de esthetische aantrekkingskracht van dit
soort bossen. Een romantisch voedselbos kan een plek zijn die niet alleen praktisch is, maar
ook een gevoel van rust, schoonheid en verbondenheid met de natuur oproept.”

En wie gaat er straks oogsten uit het romantische voedselbos?, vroegen we aan
voedselbosboer Frank. “Het duurt enkele jaren voordat de bomen en struiken vrucht dragen,
maar als het zover is, zijn de oogstgenoten van de Waalgaard de eersten die de vruchten
plukken van de oogst. Maar ook de natuur eet mee. Zowel onder als boven de grond
snoepen miljoenen of waarschijnlijk miljarden levende wezens mee van de rijkdom in het
voedselbos. En ja, ook Theo de torenvalk en zijn geliefde kunnen in de toekomst er hun
buikje rond eten”.

Wil je net als Theo ook zelf je eigen maaltje oogsten in de Waalgaard, (maar dan de
plantaardige versie) lees dan meer via www.waalgaard.nl .

Een bijdrage van Joke Feenstra van Arbres, http://www.arbres.nl/



http://www.waalgaard.nl/
https://www.voedselbossen.com/

Carnaval in Weurt: een feest om trots op te zijn!

Met de confetti nog in onze schoenen en de polonaise in de benen blikken we terug op een
fantastisch carnaval in Weurt. Hoe is het gegaan? Wat ging top en waar zit nog ruimte voor
verbetering? We vroegen het aan Linda (voorzitter van 't Nuchtere Kalf), Femke (bestuurslid
bij de Piassen) en natuurlijk Prins Dirk d’n Urste!

Trots op een bruisende carnavalssfeer

Eén ding is zeker: Weurt leeft carnaval! Linda is vooral trots op de energie binnen de
vereniging: "Onze raad van elf is op volle sterkte, nieuwe leden stromen binnen en we
hebben fantastische vrijwilligers. Om 't Nuchtere Kalf kunnen ze niet meer

heen!" Ook Femke geniet ervan dat Weurt nog steeds samen carnaval kan vieren, en

voor Prins Dirk was het zijn gevolg dat hem het meest trots maakte: "Dat ze het alle dagen
met mij hebben uitgehouden;)! En natuurlijk de Raad van 11, wat een toppers!"

Wat ging goed?

Een carnaval zonder hoogtepunten bestaat niet, en dit jaar zaten er genoeg mooie
momenten tussen! De eerste gezamenlijke onthulling en de kinderboerenbruiloft waren een
groot succes. Ook het vervroegen van de optocht zorgde voor een soepeler verloop. Dirk zag
daarnaast hoe de op- en afbouw vlekkeloos verliep dankzij de vele helpende handen.

Punten voor verbetering



Maar natuurlijk, een carnavalsvierder kijkt altijd vooruit! Linda merkt op dat de maandag
lastig blijft, omdat veel mensen naar Nijmegen trekken. Ook ziet ze een uitdaging in het
aantrekken van meer kinderen naar de kindermiddagen. Femke sluit zich daarbij aan en
benadrukt dat er meer aandacht moet komen voor de tienerjeugd. En Dirk? Die pleit voor
betere onderlinge communicatie binnen de organisatie.

Op naar 2026!

De verwachtingen voor volgend jaar zijn hoog! "Ik kan niet één hoogtepunt noemen, dan doe
ik zoveel mensen tekort!", lacht Linda. Toch springt voor velen de onthulling en de receptie
van Prins Dirk eruit, een avond vol gezelligheid en persoonlijke hoogtepunten. Wat ook altijd
leuk is, is dat veel Weurtse deelnemers prijzen hebben gepakt in de optocht van Beuningen...
Dat maakt een Weurtenaar trots. Als carnaval 2026 net zo’n feest wordt als dit jaar, zit Weurt
sowieso weer goed!

Milan Janssen









Lammetjesdag 29 maart bij boer Peter



Afgelopen zondag was het weer lammetjesdag bij boer Peter. Het was prachtig weer en er
was een grote opkomst. De meeste kinderen vonden het leuk om de schapen te voeren, en
ook mochten enkele kinderen de lammetjes in hun armen vasthouden, lekker knuffelen!

In de nieuwsflits mogen prestaties die écht bijzonder zijn natuurlijk niet ontbreken. En als
twee dorpsgenoten zich wereldkampioen mogen noemen, dan méet dat wel in de spotlight!

Jordan Braam (2e van links) en Dennis Vooren (4e) hebben met het Nederlands team in
Uppsala een indrukwekkende overwinning behaald. In de finale tegen Duitsland lieten ze er
geen twijfel over bestaan: een klinkende 7-1 overwinning! Beide heren, trotse bewoners van
de Wethouder Broekmanstraat, hebben Nederland op de kaart gezet in de sport bandy.



Voor wie het nog niet kent: bandy is een mix van ijshockey en voetbal. Het wordt gespeeld
op een ijsbaan zo groot als een voetbalveld, met elf spelers per team. In plaats van een puck
gebruiken spelers een kleine bal, en in plaats van rechte sticks spelen ze met kromme sticks.
De sport is razend populair in Scandinavi€, Rusland en Kazachstan en dankzij toppers als
Jordan en Dennis wordt Nederland steeds fanatieker!

Voor Jordan was dit trouwens niet de eerste keer dat hij wereldkampioen werd. Hij heeft al
een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de sport.

Heren, gefeliciteerd met deze waanzinnige prestatie!

Milan Janssen

Een perfect Weurts plaatje

Veel foto's deze maand: foto's van Klaar van Helvoort, Femke Straten, Theo Dennissen,
Anne-Marie Dennissen. De foto van de beginpagina is ook van Femke.

We hopen dat de Weurtenaren die graag met hun camera bezig zijn, ons deelgenoot willen
maken door het insturen van foto's voor deze rubriek.

e In deze rubriek plaatsen we foto's ingestuurd door abonnees.
e De foto's hebben betrekking op Weurt en omgeving.

e De plaatsing mag anoniem.
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Theater De Molen

HEATER
EMOLEN
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Een willekeurige greep uit het programma van Theater de Molen




Zaterdag 5 april 2025 | 20:30

Astrid Cattel Kleinkunst

‘Als jongens naar mij keken dacht ik dat ik een vlek op mijn trui had’

Sprankelend kleinkunst door de brave burgemeestersdochter die eigenlijk bruist van de
energie. Als verse Sarah kijkt Astrid Cattel met emotie en zelfspot terug op de eerste helft
van haar leven. Met herkenning van situaties uit het dagelijks leven die ook ‘de dochter van
de burrie’ meemaakt. Gesproken tekst afgewisseld met eigen muzieknummers onder
begeleiding van piano. Coaching: Karin Bloemen.

Woensdag 9 apr 2025 | 20:00


https://theaterdemolen.nl/programma/de-dochter-van-de-burgemeester/

De Wereld onder het maaiveld Lezing

Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen viert haar 50-jarig jubileum met een
speciale lezingencyclus.

Tijdens deze lezing neemt Wim van der Putten ons mee in de fascinerende wereld onder het
maaiveld. Ontdek de geheimen van het bodemleven en de rol van bodemgezondheid in
duurzame landschapsbeheer.

In de bodem onder het maaiveld is het een kwestie van eten en gegeten worden. De
voedingsstoffen die daarbij vrijkomen, worden door planten opgenomen en gebruikt voor
groei.

Voor de complete agenda ga naar Theater De Molen

Het Dijkmagazijn



https://theaterdemolen.nl/programma/de-wereld-onder-het-maaiveld/
https://theaterdemolen.nl/programma/

Samen buiten spelen voor peuters

Zaterdag 5 april zijn peuters, jonge kleuters en hun ouders/opvoeders welkom om samen
buiten te spelen bij het Kreekpark in Beuningen. Broertjes en zusjes zijn ook welkom.

Jonge kinderen verkennen graag hun wereld, dat vinden ze spannend en leuk. Onder
begeleiding van Het Dijkmagazijn en KION kan dat op een vertrouwde en veilige manier.

-

Zondag 6 april Tai chi aan de Waal

Voor een rustgevende én stimulerende Body-Mind-Fit workshop kan iedereen op 6april bij
Het Dijkmagazijn terecht.

De workshop brengt lichaam en geest in balans. Het zorgt voor een gezonde start van de
zondag en een goed begin van de nieuwe week. Irma Soetekouw begeleidt als Rijks-erkend
docent Martial Arts en Leefstijlcoach destimulerende Body-Mind-Fit met ont-stressende Tai
Chi/Qi Gung op het Waalstrand tussen de wilgen. De langzame maar zeker voelbare
bewegingsoefeningen zijn geschikt voor mensen van alle leeftijden, en hebben een positief
effect op zowel lichaam als geest. Met onder meer evenwichtsoefeningen, bewuste
adembhaling en veel plezier. Na afloop van beide activiteiten keert u fit en ontspannen terug
naar He tDijkmagazijn, waar koffie en thee klaar staat.


https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/samen-buiten-spelen-voor-peuters/
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/tai-chi-aan-de-waal-hier-info-2/

Woensdag 9 april Regenmeter maken

Word een weerman of —vrouw en kom je eigen regenmeter maken op woensdag 9april bij
Het Dijkmagazijn. Daar staan deskundigen van Groen Ontmoeten klaar met materialen en
veel kennis om je te helpen.

Op het dak van Het Dijkmagazijn staat een weerstation, dat de temperatuur meet en ook
hoeveel neerslag er is gevallen. Dat kun je thuis ook meten met een zelfgemaakte
regenmeter en een thermometer. Met eenvoudige materialen kun je die regenmeter zelf
maken en bijhouden hoe veel regen er dagelijks of per week valt.

Hoe dat allemaal werkt, leggen de mannen van Groen Ontmoeten uit. Ze hebben ook nog
tips om door te geven wat je gemeten hebt. Valt er in jouw tuin of op het balkonmeer of
minder regen dan bij Het Dijkmagazijn? En hoe zou dat komen? Breng je grootouders mee
(of je ouders/verzorgers), dan mag je ook voor hen een regenmeter maken.

Voor meer informatie over de activiteiten op deze agenda kijk ALTIJD op

https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/evenement/



https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/regenmeter-maken/
https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/evenement/

Bibliotheek Beuningen

il

iilililily

Naast de verschillende steeds terugkerende workshops, zijn hier enkele voorbeelden van de
agenda van de bibliotheek in maart.

L

Donderdag 10 en 17 april 2025 20:00 - 21:30

Universiteit van Beuningen: De verborgen symboliek van de Matthdus-Passion

Algemeen wordt de Matthdus-Passion van componist Johann-Sebastian Bach (1685-1750)
als één van de topstukken uit de wereld van de klassieke muziek beschouwd. Maar hoe komt
het dat dit werk na de premiere in 1729 een eeuw lag te verstoffen? Wie was


https://obgz.op-shop.nl/12395/universiteit-van-beuningen-de-verborgen-symboliek-van-de-matthaus-passion/10-04-2025

verantwoordelijk voor de herontdekking en welke ontwikkeling heeft dit omvangrijke
lijldensverhaal op tekst van het evangelie van Matthdaus meegemaakt?

Dirigent en musicus Maarten-Jan Dongelmans, bekend recensent van De Gelderlander, gaat
in op de verborgen symboliek van de Matthaus, de aandacht die er tegenwoordig is voor de
ruimtelijke beleving van de muziek, en de vraag waarom Bach in de eenentwintigste eeuw
uptempo klinkt. Ook presenteert Dongelmans, die indertijd als kind meegezongen heeft in
het knapenkoor, enkele topuitvoeringen.

Voor informatie over het volledige aanbod van de bibliotheek in Beuningen klik op deze
koppeling Bibliotheek Beuningen

Ouder- en kindcafé Beuningen

:;HT’
PG

OUDER-EN KI}

Interactief
voorlezen
Vrijdag
18 april

Interactief voorlezen (1-4 jaar) bij het Ouder-en Kindcafé Beuningen

Vrijdag 18 april komt KoEl Kindertherapie - praktijk voor kinderfysiotherapie en
kinderlogopedie een workshop ‘Interactief voorlezen’ geven.

Tijdens het voorlezen helemaal stil zitten is voor veel kinderen best lastig! Logopedist Koosje
Touwen en kinderfysiotherapeut Elke van den Heuvel laten samen zien hoe het voorlezen
van een prentenboek interactiever kan. Veel boeken bieden mooie mogelijkheden tot
beweging, waardoor taalnog beter begrepen kan worden!

Eens per maand op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur bij SpeelOsaurus, Speelotheek
Beuningen en KION in Kindcentrum De Hoeven.

Navigeer naar Meerkoetlaan 48 in Beuningen. Vanuit daar lopend het fietspad oversteken.
Neem de meest linkse deur op het schoolplein.


https://obgz.op-shop.nl/?locations%5b%5d=5&search=
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De bibliotheek is voor Weurtenaren op twee momenten in de week geopend en is gevestigd
aan de Kerkstraat 40a. (achterkant klooster)

De uitleen is gratis.

Lees meer met minder: bezoek de Bibliotheek Weurt, gratis en op vertrouwen.

't Klooster Weurt

A
Stichting r Aﬁg |
[ Klooster Weurt

De Stichting Klooster Weurt is beheerder van het ontmoetingscentrum 't Klooster Weurt.




e Het centrum is een trefpunt voor Weurtenaren.

e De multifunctionele ruimte is zeer geschikt voor het houden van vergaderingen,
cursussen, lezingen en andere activiteiten.

Reserveren

e Voor een reservering van 't Klooster Weurt neem contact op Henk Herregraven. Hij
zal u aangeven of de activiteit kan en mag plaatsvinden.

* Henk is bereikbaar via telefoon: 06 54 96 86 89 of per e-mail:
KloosterWeurt@gmail.com

De Nieuwsflits Weurt

DE NIEUWS F\IT>

e Ben je op zoek naar het laatste nieuws over onze regio Weurt? De Nieuwsflits Weurt
brengt nieuws uit ons dorp en omgeving. Elke maand stuurt De Nieuwsflits Weurt
haar digitale uitgave gratis naar abonnees. Kortom, meld je aan en blijf op de hoogte


https://<script type="text/javascript">Rot13.write('XybbfgreJrheg@tznvy.pbz');</script><noscript><span class="rs_skip" style="unicode-bidi:bidi-override;direction:rtl;">moc.liamg@trueWretsoolK</span></noscript>/

van alles wat gebeurt in onze regio en direct bij jouw huis. Je kunt je aanmelding
sturen als mail naar: denieuwsflitsweurt@gmail.com en zet daarin je naam en je

email-adres waarop je De Nieuwsflits wilt ontvangen. Je krijgt hem bij het
eerstvolgende nummer in je postbus!

e De Nieuwsflits Weurt wordt maandelijks meer dan 900 keer gelezen.

e Terugbladeren in eerdere Nieuwsflitsen kan door te klikken op het adres van de
website: denieuwsflitsweurt.blogspot.com

e Wij plaatsen ook uw nieuws. Mail uw bericht met foto's e.d. naar het adres:
denieuwsflitsweurt@gmail.com

e De redactie van De Nieuwsflits Weurt bestaat uit Willeke Scheepers, Jacq
Hoogenboom en Milan Janssen.

e Je kunt je afmelden voor De Nieuwsflits Weurt door een mail te sturen naar
denieuwsflitsweurt@gmail.com.

Aanleveren van kopij en agendapunten
Leuk als je jouw nieuws of dat van je vereniging naar ons toe stuurt.
Daarvoor hebben we de volgende spelregels opgesteld.

e Kopij aanleveren tot uiterlijk 1 week voor het begin van de maand van uitgifte,
spoedgevallen uiterlijk 3 dagen van te voren.

e Plaatsing van inzendingen nog later zijn voor eigen risico.

e Teksten mogen maximaal 200 woorden en 2 foto's bevatten. Als je meer wilt, neem
dan contact op met de redactie.

e Foto's graag in jpg- of png-formaat en wat betreft omvang tussen 400 kb en 2MB,
dan zijn ze scherp genoeg en weer niet te groot. De foto's graag afzonderlijk van de
tekst aanleveren. Word comprimeert foto's automatisch en dan worden ze in De
Nieuwsflits soms te vaag.

e De redactie behoudst zich altijd het recht voor om een bijdrage in te korten of te
weigeren.

e De redactie plaatst de oproepen en acties van dorpsbewoners in de regel onder
“Mag ik even”.

e Een aangeboden artikel wordt maar 1 keer geplaatst, maar de eventueel in dat artikel
aangekondigde activiteiten komen tot en met de maand van uitvoering, wel in de
agenda.

e Maandelijks terugkerende activiteiten worden niet in de agenda geplaatst.


https://<script type="text/javascript">Rot13.write('qravrhjfsyvgfjrheg@tznvy.pbz');</script><noscript><span class="rs_skip" style="unicode-bidi:bidi-override;direction:rtl;">moc.liamg@truewstilfswueined</span></noscript>/
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e Columns worden geschreven onder de eigen verantwoordelijkheid de schrijver. Als
het een column betreft zetten we het erbij. Soms kan dat prikkelend zijn, soms leuk,
soms saai. Aarzel niet om te reageren, dat stellen we zeker op prijs.
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