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Van de redactie 

 

De 4daagse door Weurt was natuurlijk DE DAG van de maand, dus heel veel bijdragen 

hierover met een aftermovie, heel veel mooie beelden, het eerbetoon aan Jack en de 

superfijne nazorg door de DAR. 

Daarnaast ook nog heel veel mooie andere artikelen. Veel leesplezier. 

Leuk als je jouw nieuws of dat van je vereniging naar ons toe stuurt. Voor het aanleveren van 

kopij en agendapunten hebben we de spelregels opgesteld. Je kunt ze helemaal onderaan 

van deze Nieuwsflits lezen. 

Agenda 

 

WAT IS ER TE DOEN 



vr 8 aug WOW Weurtenaren ontmoeten Weurtenaren bij Klaar van Helvoort, Sportlaan 18 

ma 11 t/m do 14 augustus Bouwweek Weurt  (zie de Nieuwsflits van maart) 

zo 24-31 aug Tennistoernooi Weurt open 2025 (zie hieronder voor het artikel) 

zo 7 sep Our Choice Weurt (zie hieronder voor het artikel) 

zo 14 sep Zeepkistenrace 

In het Sunneke: Petra de postbode! 

 

Als je al meer dan twintig jaar met je posttas door de straten van Weurt loopt, dan hoor je er 

gewoon bij. Dat geldt zeker voor Petra, 55 jaar en afkomstig uit Nijmegen. Ze is officieel 

alleenstaand, maar in Weurt voelt ze zich allang geen buitenstaander meer. De mensen zijn 

hier vriendelijker en behulpzamer dan in de stad, zegt ze zelf, en dat maakt haar werk zoveel 

leuker. Eigenlijk voelt het alsof ze een hele dorpsfamilie erbij heeft gekregen. 

Petra loopt al zolang in Weurt rond dat ze de meeste straten kent als haar broekzak. Een 

favoriete straat heeft ze niet. Ze loopt ze allemaal met evenveel plezier. En elke dag is weer 

anders. Er gebeurt altijd wel iets wat je aan het lachen maakt, vertelt ze met een grote 

glimlach. 

Zo zijn er mensen die haar na al die jaren nog steeds bij de verkeerde naam noemen. Dan 

wordt ze opeens begroet met "Hé Greetje", en Petra lacht het gewoon weg. Ach, zegt ze, ik 

https://sway.cloud.microsoft/kLf29cQd02Bz6DTL?ref=Link


luister er inmiddels ook maar gewoon naar. En dan was er die keer in de Bevrijdingsstraat, 

toen ze nietsvermoedend langs een sproeier liep. Ze had het niet door tot het al te laat was. 

Zowel zij als de post waren binnen een paar seconden doorweekt. 

Rond carnaval krijgt ze standaard de vraag of ze gaat feesten. Daar heeft Petra een kant-en-

klaar antwoord op. Ze zegt dan met een knipoog dat ze het hele jaar carnaval viert, want ze 

loopt toch altijd verkleed als postbode. Haar gevoel voor humor maakt haar geliefd in het 

dorp. En de honden trouwens ook. Soms komt ze er eentje tegen die haar aankijkt alsof hij 

wil zeggen: zeg je nou echt niks, kom je me niet even een aai geven? Petra lacht. Nog nooit is 

ze gebeten, en ze vindt ze allemaal leuk. 

Zelfs regen kan haar niet deren. Ze draagt nooit een regenpak, want volgens haar word je 

daar net zo nat van. Bovendien gaat het zweten, plakken en uiteindelijk stinken. Mensen 

roepen dan dat ze er echt een aan moet doen, maar Petra haalt haar schouders op. Ik stap 

gewoon onder de douche en dan ben ik weer schoon, zegt ze nuchter. 

Wat ze vooral hoopt is dat ze dit werk nog heel lang mag blijven doen. Want Weurt, dat is 

gewoon gezellig. En zolang het kan, blijft Petra vrolijk de post rondbrengen. Of je haar nu 

Petra noemt of per ongeluk Greetje, zwaai gerust even als je haar ziet lopen. Ze bezorgt niet 

alleen brieven en kaarten, maar ook een glimlach. 

Milan Janssen 

Amsterdam is verschrikkelijk! 

Column van Milan Janssen 

 

  

Ik kom er altijd graag. Elk jaar ga ik minstens één keer naar de Johan Cruijff Arena om te 

controleren of Ajax wel wint. Helaas gaat het de laatste tijd wat minder. 

 Vanaf mijn jeugd ben ik voor Ajax. Maar waarom eigenlijk? Mijn hele familie is voor 

Feyenoord. Dat moest ik als kind voortdurend aanhoren, maar toen interesseerde voetbal 



me nog helemaal niet. Ik was veel meer bezig met het idee om de nieuwe Jean-Claude Van 

Damme te worden. (Is net niet gelukt trouwens, genetisch gezien beschikte ik over slappe 

buik- en kringspieren.) 

Toch ontkwam ik er thuis niet aan om naar Studio Sport te kijken. Oh, én Match of the 

Day én Sportschau (wel een leuk introtje altijd). We gaan terug naar 1993. In mijn 

herinnering was dat de periode waarin ik écht naar voetbal begon te kijken. Ik was acht jaar 

oud. En als je dan op de bank langzaam het spel begint te begrijpen… was het dan logisch 

geweest als ik voor Feyenoord was? Nee, natuurlijk niet! Je wil voor de beste zijn! 

Als kind zag ik wekelijks twee mannen met lang haar na een wedstrijd praten. De één, John 

de Wolf, sprak onzin en wilde iedereen schoppen. De ander, Jari Litmanen, zei zinnige dingen 

én won ook nog eens. Daar wilde ik bij horen! Zo werd ik Ajacied – als enige in de familie. 

Dat heeft me daarna veel euforie gebracht. Ajax won alles wat er te winnen viel. Het leverde 

prachtige verjaardagen op. Ik kon iedereen de mond snoeren. Veel familieleden vonden mij 

waarschijnlijk mega irritant, maar gelukkig had ik ome Math (Feyenoorder) die me altijd 

steunde. Alleen voor mij was hij die avond altijd voor Ajax. Daardoor voelde het alsof we 

samen een soort eenheid vormden. 

Maar even weg van de emotie: Ajax werd míjn club. En ik ben Amsterdam gaan waarderen. 

Toen ik als tiener voor het eerst alleen naar Amsterdam ging, voelde ik me er direct thuis. 

Steeds dezelfde route: trein uit, naar de Wallen, kijken naar de vrouwen achter de ramen (ze 

werden ‘hoeren’ genoemd, maar ik had er echt respect voor), naar de Old Sailor, stiekem 

nóg een keer kijken, en dan op weg naar het Leidseplein… onderweg nog eens kijken... Ach, 

Amsterdam was op meerdere fronten een walhalla. Ik ging er jaarlijks zeker twee keer heen. 

Al merkte ik wel dat de vrouwen steeds minder respect voor míj toonden… Vroeger kreeg ik 

nog wel eens een vingertje dat ik naar binnen moest komen. De laatste jaren kijken ze alleen 

nog maar op hun telefoon. Ouwehoeren? Ho maar... 

We maken een sprong van twintig jaar. Ik wilde met mijn zoontje Thijs (10 jaar), als twee 

échte Ajacieden, een nachtje weg naar de mooiste stad. Poeh, dat viel even tegen. De 

voertaal in de bekendste gebieden is Engels. Overal word je als toerist gezien. Toen begon ik 

ineens te begrijpen waarom al mijn familieleden voor Feyenoord zijn. Het heeft denk ik te 

maken met authenticiteit – met de mentaliteit van de hardwerkende arbeider. Heel even 

was ik klaar met Amsterdam. 

Maar diep vanbinnen wist ik het al: je moet gewoon op de juiste plekken zijn. Overal waar 

een plek ten onder gaat aan zijn populariteit, moet je zoeken naar waar de oude, inheemse 

bevolking zich nog schuilhoudt. De Jordaan is zo’n plek. Het ademt nog steeds die 

ouderwetse sfeer. Geweldig! 

Het Rembrandtplein? Eén en al toerisme. Maar niet bij café Tante Roosje. Man, man… ik zit 

er nu. Ik moet een aantal toetsen nakijken. Iedereen zit buiten, maar vanwege het nakijken 

heb ik een grote tafel nodig, dus ik zit binnen, met een paar anderen. De Amsterdamse taal, 



de bluf, het elkaar afzeiken… Ik geniet er echt van. Alles ademt André Hazes (omdat zijn 

muziek hier alleen maar wordt gedraaid). Mokum bestaat nog steeds, alleen het gebied 

waarin je het voelt is veel kleiner geworden. En als ik straks weer buiten kom, erger ik me 

weer aan van alles. 

Amsterdam is eigenlijk geen bal meer aan… het is verkocht aan het toerisme. Bah! Ik snap de 

antipathie tegen de stad en ook tegen mijn club. Veel mensen zijn anti Ajax. Hoe komt dat 

toch? Misschien zit het in hun karakter. Ze willen liever ergens tégen zijn dan ergens vóór. 

Sneue figuren. Ajax heeft onlangs de titel verspeeld, en overal werd er gejuicht. Erg 

jammer… maar ergens houd ik ook wel van die rivaliteit. 

Overal is er rivaliteit tussen clubs, maar misschien is die tussen Ajax en Feyenoord wel de 

felste. Gelukkig heerst er in Weurt een gezonde rivaliteit. Elkaar een beetje plagen, je eigen 

successen groot maken en je blamages bagatelliseren. 

Zolang Feyenoorders voor de liefde naar een kampioensfeest van PSV gaan, en Ajacieden 

hun vader meenemen naar Feyenoord, is er niets aan de hand. 

 Trouwens onlangs nog even aan Jari Litmanen gevraagd wat hij ervan vond… en hij was het 

roerend met mij eens! 

X  X  X 



 

janssenmilan@hotmail.com  

Sophie Vlaspoel: al 45 jaar hét stralende gezicht van de Korenbloem 

 

mailto:<script type="text/javascript">Rot13.write('wnaffrazvyna@ubgznvy.pbz');</script><noscript><span class="rs_skip" style="unicode-bidi:bidi-override;direction:rtl;">moc.liamtoh@nalimnessnaj</span></noscript>


Als je aan de Korenbloem denkt, denk je automatisch aan Sophie Vlaspoel. Al 45 jaar lang is 

zij een vertrouwd gezicht binnen deze sportieve vereniging in Weurt. Met haar aanstekelijke 

enthousiasme, liefde voor beweging en een flinke dosis betrokkenheid is Sophie simpelweg 

niet meer weg te denken. 

Sophie werd geboren in Kerkrade op 26 februari 1953 en verhuisde in september 1978 

samen met haar gezin naar Weurt. Lang hoefde het dorp niet op haar te wachten, want op 1 

augustus van datzelfde jaar begon ze al als leidster bij sportvereniging de Korenbloem. "Ik 

werd gevraagd om les te komen geven. De Korenbloem bestond toen net 25 jaar. Dus ja, 

meteen een feestje!", vertelt ze met een lach. 

En die feestjes zijn gebleven. Sophie vierde met de vereniging het 40-jarig, 50-jarig én 60-

jarig jubileum mee. “En volgend jaar vieren we gewoon de 70. Helemaal geweldig,” zegt ze 

trots. Zelf heeft ze dus al 45 jaar op de teller staan, een prestatie van formaat. 

Elke week is Sophie nog altijd te vinden in de Kloosterhof, waar ze lesgeeft aan verschillende 

groepen. Op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur, dinsdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur 

en woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur staat ze vol energie voor de groep. “Ik ga er zó 

graag naartoe. Het zijn zulke leuke en gezellige groepen. We delen samen veel lief en leed. 

Het is meer dan alleen sporten.” 

De herinneringen die Sophie heeft opgebouwd zijn er legio. Zo denkt ze met veel plezier 

terug aan de rommelmarkten die jarenlang georganiseerd werden. “Een gezellige tijd met 

een mooie opbrengst voor de vereniging. Mensen stonden al ver vóór de tijd in de rij om 

binnen te komen. Tot Marktplaats roet in het eten gooide,” lacht ze. 

Ook de optredens van de kleuters tijdens de seizoensafsluiting staan in haar geheugen 

gegrift. “Zo schattig en ontroerend. Ik heb daar zóveel plezier aan beleefd.” Maar liefst 38 

jaar gaf Sophie kleutergym – en daar zaten zelfs haar eigen kleinkinderen bij! Sem en Tess, 

die in Tiel wonen, kwamen elke donderdagmiddag speciaal naar Weurt om bij "Oma Sophie" 

te komen sporten. 

Sophie Vlaspoel is veel meer dan een sportleidster. Ze is het kloppend hart van de 

Korenbloem, een verbindende kracht, een steunpilaar, en vooral: een vrouw met passie voor 

bewegen én voor mensen. Op naar het 70-jarig jubileum, en wie weet, nog veel meer jaren 

Sophie bij de Korenbloem! 

En voor Sophie persoonlijk:  

Ook Joost spreekt als voorzitter van de Korenbloem zijn dankbaarheid uit naar jou en ziet ook 

uit naar de komende jaren en hij wil ook jouw 70-jarig jubileum graag meemaken.  

Milan Janssen 



 

 



 

Import-Export 

In deze rubriek laten we mensen aan het woord die Weurt hebben verlaten en mensen die 

juist in Weurt zijn komen wonen. Wat verbindt hen? En wat waren hun motieven? 

 

EXPORT 

Naam:  

David Witte 

Gezinssituatie:  

Samenwonend met Suzanne en twee kids: Sven van 9 en Roos van 7 

Beroep:  

Financieel directeur bij Kegro Deuren 



Waar woont u nu en waarom heeft u Weurt verlaten? 

Ik woon nu in Nijmegen. Ik ben op mijn 18e op kamers gaan wonen en daarna nooit meer uit 

Nijmegen weggegaan. Ik heb nog tot mijn 30e bij WVW gevoetbald en daarna Weurt echt 

verlaten. 

Mijn mooiste plekje in Weurt is …. 

De uiterwaarden zijn natuurlijk schitterend! Maar eigenlijk heb ik altijd het meest genoten 

van de voetbalvelden. 

Mijn favoriete herinnering aan Weurt is …. 

Zoveel mooie herinneringen! Ik denk nu vooral aan fijn buitenspelen, het eeuwig fietsen van 

rondjes, het spelen en hutten bouwen in de bosjes of op het braakliggende terrein achter de 

Th. van Heereveldstraat. 

Wat zou Weurt nog beter maken? 

Ik heb vroeger altijd een mooie kroeg of een goed borrel/eetcafe gemist. Ik begrijp dat zoiets 

er nog steeds niet is. Een mooi dorp als Weurt verdient dat zeker. 

 

IMPORT 

Naam:  

Marscha Rosmalen 



Gezinssituatie:  

Samenwonend met mijn vriend Maikel en onze twee kinderen, Fenn en Jinthe. 

Beroep:  

Leerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs. 

Waar komt u vandaan en waarom bent u in Weurt komen wonen? 

Ik kom oorspronkelijk uit Arnhem, maar als kind was ik al vaak in Weurt te vinden. Mijn opa 

en oma, verschillende tantes, ooms, nichtjes en neefjes wonen of woonden hier. Daardoor 

maakte ik als kind al de gezelligheid van Weurt mee. Toen Maikel en ik een huis wilden kopen, 

wilde Maikel graag in de buurt van Nijmegen blijven. Ik kwam toen al snel met het idee: 

Weurt. We zijn blij dat het is gelukt! 

Mijn mooiste plekje in Weurt is …. 

Het grindgat, waar we heerlijk kunnen wandelen en de kinderen kunnen struinen. 

 Mijn favoriete herinnering aan Weurt is …. 

Ik heb al zoveel mooie herinneringen gemaakt in het dorp. Ze komen allemaal neer op de 

gezelligheid en de warme sfeer. Of het nu op de tennisclub is, bij de voetbalclub, tijdens 

carnaval of gewoon bij een kopje koffie. 

Wat zou Weurt nog beter maken? 

Een dorpskroeg zou het dorp zeker nóg gezelliger maken. En voor de kinderen misschien een 

mooie pumptrackbaan. 

De 4 Daagse door Weurt 

 Om na te genieten gebruik deze LINK NAAR DE AFTERMOVIE 

Woensdag 16 juli  jl. was het weer zover: De dag waarmee we sinds enkele jaren ons dorp 

kunnen presenteren met de doorkomst van de 4daagse. Voor deze keer werd voor het eerst 

de Pastoor van der Marckstraat geheel in het roze woensdag thema omgetoverd in de "Via 

Flamingo". 

Er verschenen beachvlaggen in vele tuinen, roze vlaggetjes, de lantaarnpalen werden 

opgeleukt met het roze straatnaambordje 'Via Flamingo" en de bewoners en bezoekers 

trokken hun mooiste flamingopak aan. Het aantal flamingo's in de straat, in welke vorm dan 

ook (opblaasbaar, op schilderij, klein, groot) was ontelbaar. 

De vele bijdragen, acties en inzet van de initiatiefnemers en dorpsbewoners hebben tot erg 

veel positieve reacties geleid. Van landelijke radio (waaronder 538), leuke reacties van 

influencers tot berichtjes in de media zoals kranten en op de radio. 

https://drive.google.com/file/d/1TNHidq12MTiHTixD-PE3oXru7m7ILzdu/view?usp=sharing


Met het geld van een gift van Engie zijn we met z'n allen er in geslaagd om Weurt op een 

gezellige manier positief in het nieuws te plaatsen. De diverse lopers waren ondanks af en 

toe de regen, prettig verrast en vonden de sfeer geweldig. 

Men werd ontvangen op de "Via Flamingo" met muziek op diverse locaties met halverwege 

onze muziekvereniging N.A.G. met live muziek. De opzwepende meezingers en niet te 

vergeten onze toejuichende dorpsgenoten die langs de hele route stonden, gaven de lopers 

steeds meer vleugels. 

Graag willen we met z'n allen de Via Flamingo volgend jaar nog uitbundiger maken, 

aangezien het evenement het dorp verbroederd en het een groot succes was. 

Met het "welkom in Weurt" en vervolgens "Weurt geeft je vleugels" kunnen we 

doorborduren op een geweldige mogelijkheid om ons dorp meer bekendheid te geven. 

En als nagenieter een artikel in de Gelderlander. 

De doortocht in beeld door Theo Dennissen 

 

https://www.gelderlander.nl/vierdaagse/voor-het-eerst-een-knallend-eerbetoon-aan-roze-woensdag-in-weurt-via-flamingo~a8fccdfb/
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In Memory of Jack 

 

En tijdens de Vierdaagse ook nog een eerbetoon aan de vorig jaar overleden Schot: Jack. 

Hieronder de zoon en drie vrienden van Jack die vorig jaar overleed tijdens de 

Vierdaagsedoortocht op het kruispunt Tuinstraat/ Pastoor van der Marckstraat. Ze hebben 



een bordje opgehangen als herinnering aan hun vriend/vader. Ze gingen allemaal (weer) 

lopen. Woensdag namen ze samen nog een momentje om aan hem te denken. 

 



 



 

En de DAR maakte alles weer schoon 

 



 

Een perfect Weurts plaatje 

• In deze rubriek plaatsen we foto's ingestuurd door abonnees.  

• De foto's hebben betrekking op Weurt en omgeving.  

• De plaatsing mag anoniem.   

Behalve Vierdaagsefoto's ook 'Perfecte Weurtse plaatjes'. Deze keer van Anne-Marie 

Dennissen en ook weer van Theo Dennissen evenals de eerste foto van deze Nieuwsflits. 

We hopen dat de Weurtenaren die graag met hun camera bezig zijn, ons deelgenoot willen 

maken door het insturen van foto's voor deze rubriek.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 



Terugblik: zomeravondconcert 

De NAG trakteerde Weurt weer op een mooi zomeravondconcert. 

 



 

 



Energie besparen of juist opwekken? Vul de vragenlijst in!  

 

In 2040 wil de gemeente Beuningen energieneutraal zijn. Dat betekent dat we net zoveel 

duurzame energie opwekken als we samen aan energie gebruiken. Duurzame energie 

opwekken doen we via zonne-energie, windenergie of bijvoorbeeld restwarmte van 

bedrijven. Dat is warmte waarmee huizen verwarmd worden. Naast het opwekken van 

energie zijn er andere manieren om energieneutraal te zijn in 2040. Bijvoorbeeld door thuis 

minder energie te gebruiken.  

We zijn als gemeente goed op weg om energieneutraal te zijn in 2040. Om dat doel te 

kunnen halen is er een Energievisie opgesteld: Energiek Beuningen. Daarin staat hoe we 

samen met inwoners en bedrijven werken aan duurzame opwek en het besparen op energie. 

Op dit moment vernieuwen we deze Energievisie. En daarvoor horen we graag wat onze 

inwoners denken! Moeten we bijvoorbeeld meer inzetten op energiebesparing? En hoe kan 

de gemeente u daarbij helpen?  

Maak kans op een zonne-powerbank 

Graag horen wij van u wat u belangrijk vindt als het gaat over opwekken van energie en 

energiebesparing. Dat helpt ons om keuzes te maken. Bij het invullen van de vragenlijst 

maakt u kans op een handige zonne-powerbank. Op deze webpagina vult u de enquête in: 

beuningen.nl/energie2040  

https://beuningen.nl/energie2040


Tennistoernooi Weurt open 2025 

 



 

 

Koor Our Choice Weurt gaat op zondag 7 september a.s. een geweldig vrijheidsconcert 

verzorgen op het Dorpsplein in Weurt. Toegang is gratis, iedereen is van harte welkom! 

Theater De Molen 

 

Een willekeurige greep uit het programma van Theater de Molen 



 

26 aug 2025 Hoe zorgen we voor stevige en bloemrijke dijken? 

Vereniging Vrijwilliger Landschapsbeheer Beuningen 

Lezing | 20:00 | € 6,00 

Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen viert haar 50-jarig jubileum met een 

speciale lezingencyclus. Op 26 augustus deel 3, een lezing van Hans de Kroon: Hoe zorgen 

we voor stevige en bloemrijke dijken? 

Voor de complete agenda ga naar Theater De Molen 

https://theaterdemolen.nl/programma/lezing-hoe-zorgen-we-voor-stevige-en-bloemrijke-dijken/
https://theaterdemolen.nl/programma/


Het Dijkmagazijn 

 

 

Zadenbibliotheek wandeling 

7 augustus 2025 10:00 – 11:30 

Wandel mee en leer hoe je zaden uit uitgebloeide bloemen en planten kunt verzamelen. We 

starten bij de Lèghe Polder en wandelen een rondje door het centrum van Beuningen. 

Tijdens het wandelen wordt er stilgestaan bij een aantal planten en bloemen die uitgebloeid 

zijn en krijg je uitleg hoe je de zaden hieruit kunt halen en waarom je ze goed moet drogen. 

Ook wordt er uitleg gegeven over het belang van de Zadenbibliotheek en hoe je hieraan een 

bijdrage kan leveren (met zaadjes). 

 

https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/zadenbibliotheek-wandeling/


Voor meer informatie over de activiteiten op deze agenda kijk ALTIJD op 

https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/evenement/ 

Bibliotheek Beuningen 

 

Naast de verschillende steeds terugkerende workshops, zijn hier enkele voorbeelden van de 

agenda van de bibliotheek in augustus. 

 

Woensdag 6 en 13 augustus 2025, 13:30 - 15:30 

Draden van ons Nederlandse Slavernijverleden - Werk samen aan een uniek wandkleed 

open inloop 

Met naald en draad kun je de slavernijgeschiedenis op een bijzondere manier tot leven 

wekken. Werk samen aan een uniek wandkleed waarin het slavernijverleden wordt verbeeld. 

https://www.dijkmagazijnbeuningen.nl/agenda/evenement/
https://obgz.op-shop.nl/15644/draden-van-ons-nederlandse-slavernijverleden-werk-samen-aan-een-uniek-wandkleed/06-08-2025


Het project ‘Draden van ons Nederlandse slavernijverleden’ verweeft kunst, gemeenschap 

en herinnering tot één krachtig geheel. 

Voor informatie over het volledige aanbod van de bibliotheek in Beuningen klik op deze 

koppeling Bibliotheek Beuningen 

Ouder- en kindcafé Beuningen  

 

Het Ouder-en Kindcafé is met vakantie, daarom een leuke winactie voor de zomermaanden. 

Wat je kunt winnen, houden we nog even geheim. In de bijlage vind je een kleurplaat, aan 

jullie de vraag deze zo veel mogelijk te verspreiden.  

De kleurplaat kan geprint gehaald worden bij de SpeelOsaurus, de bieb of het 

consultatiebureau. En hij kan ingeleverd worden tot 23 augustus bij de speelotheek. De 

bekendmaking van de uitslag is 5 september 2025. 

Op 19 september gaan we weer van start met "Ontdek, voel en knutsel", door het 

Dijkmagazijn. 

https://obgz.op-shop.nl/?locations%5b%5d=5&search=


Inloop Weurt 

 

Bibliotheek Weurt 

 

De bibliotheek is voor Weurtenaren op twee momenten in de week geopend en is gevestigd 

aan de Kerkstraat 40a. (achterkant klooster) 

De uitleen is gratis. 

Lees meer met minder: bezoek de Bibliotheek Weurt, gratis en op vertrouwen. 



't Klooster Weurt 

 

  De Stichting Klooster Weurt is beheerder van het ontmoetingscentrum  't Klooster Weurt.  

• Het centrum is een trefpunt voor Weurtenaren.  

• De multifunctionele ruimte is zeer geschikt voor het houden van vergaderingen, 

cursussen, lezingen en andere activiteiten.  

Reserveren 

• Voor een reservering van  't Klooster Weurt neem contact op Henk Herregraven. Hij 

zal u aangeven of de activiteit kan en mag plaatsvinden.  

• Henk is bereikbaar via telefoon: 06 54 96 86 89 of per e-mail: 

KloosterWeurt@gmail.com 

De Nieuwsflits Weurt 

 

https://<script type="text/javascript">Rot13.write('XybbfgreJrheg@tznvy.pbz');</script><noscript><span class="rs_skip" style="unicode-bidi:bidi-override;direction:rtl;">moc.liamg@trueWretsoolK</span></noscript>/


 

• Ben je op zoek naar het laatste nieuws over onze regio Weurt?  De Nieuwsflits Weurt 

brengt nieuws uit ons dorp en omgeving. Elke maand stuurt De Nieuwsflits Weurt 

haar digitale uitgave gratis naar abonnees. Kortom, meld je aan en blijf op de hoogte 

van alles wat gebeurt in onze regio en direct bij jouw huis. Je kunt je aanmelding 

sturen als mail naar: denieuwsflitsweurt@gmail.com en zet daarin je naam en je 

email-adres waarop je De Nieuwsflits wilt ontvangen. Je krijgt hem bij het 

eerstvolgende nummer in je postbus! 

• De Nieuwsflits Weurt wordt maandelijks meer dan 900 keer gelezen.  

• Terugbladeren in eerdere Nieuwsflitsen kan door te klikken op het adres van de 

website:  denieuwsflitsweurt.blogspot.com 

• Wij plaatsen ook uw nieuws. Mail uw bericht met foto's e.d. naar het adres:  

denieuwsflitsweurt@gmail.com 

• De redactie van De Nieuwsflits Weurt bestaat uit Willeke Scheepers, Jacq 

Hoogenboom en Milan Janssen. 

• Je kunt je afmelden voor De Nieuwsflits Weurt door een mail te sturen naar 

denieuwsflitsweurt@gmail.com.  

Aanleveren van kopij en agendapunten 

Leuk als je jouw nieuws of dat van je vereniging naar ons toe stuurt.  

Daarvoor hebben we de volgende spelregels opgesteld.  

• Kopij aanleveren tot uiterlijk 1 week vòòr het begin van de maand van uitgifte, 

spoedgevallen uiterlijk 3 dagen van te voren. 

• Plaatsing van inzendingen nog later zijn voor eigen risico. 

• Teksten mogen maximaal 200 woorden en 2 foto's bevatten. Als je meer wilt, neem 

dan contact op met de redactie.   

• Foto's graag in jpg- of png-formaat en wat betreft omvang tussen 400 kb en 2MB, 

dan zijn ze scherp genoeg en weer niet te groot. De foto's graag afzonderlijk van de 

tekst aanleveren. Word comprimeert foto's automatisch en dan worden ze in De 

Nieuwsflits soms te vaag. 

• We plaatsen geen advertenties of commerciële acties. En we promoten ook geen 

politieke bijeenkomsten. De redactie behoudt zich altijd het recht voor om een 

bijdrage in te korten of te weigeren. 

• De redactie behoudt zich altijd het recht voor om een bijdrage in te korten of te 

weigeren. 
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• De redactie plaatst de oproepen en acties van dorpsbewoners in de regel onder 

“Mag ik even”. 

• Een aangeboden artikel wordt maar 1 keer geplaatst, maar de eventueel in dat artikel 

aangekondigde activiteiten komen tot en met de maand van uitvoering, wel in de 

agenda. 

• Maandelijks terugkerende activiteiten worden niet in de agenda geplaatst. 

• Columns worden geschreven onder de eigen verantwoordelijkheid de schrijver. Als 

het een column betreft zetten we het erbij. Soms kan dat prikkelend zijn, soms leuk, 

soms saai.  Aarzel niet om te reageren, dat stellen we zeker op prijs. 
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